Goedemorgen jongelui,

Wat fijn dat jullie weer mee kunnen kijken en luisteren met de preek deze morgen!

Door de dominee zijn er een aantal luistervragen gemaakt bij deze preek, doen jullie mee?
De preek zag gaan over het gedeelte uit Openbaringen 12 : 1-18

Vragen:

1- Waarom wordt de duivel hier een grote draak genoemd?

2- De duivel is zelf onzichtbaar. Maar van zijn werk kun je wel iets zien. Kun je een paar
dingen noemen?

3- Wanneer heeft de Heere Jezus de duivel overwonnen? Wat hebben wij daaraan?

4- Hoe vecht jij tegen de duivel?

Een gezegende dienst gewenst!

- Dit is een initiatief vanuit de jeugdraad in samenwerking met de predikanten. Er zal getracht worden dit wekelijks te herhalen -






