[image: image1.emf] 

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]








Team:


Annet Keijzer


Silvia Wittekoek


Karin Tieleman


Jan Looij


Coördinerend ouderling: 


Dhr J. Melaard





Van hart .    . tot hart





Psycho Pastorale Begeleiding





Met innerlijke ontferming bewogen





Hervormde Gemeente te Sommelsdijk





Wat is het?


Het leven kan koud en donker zijn door moeite, ziekte, rouw, of andere ingrijpende ervaringen.


Dan is er een verlangen naar warmte en licht, troost en nabijheid in een vertrouwde omgeving.


Van hart tot hart kunnen spreken over je verdriet en problemen, je nood en zorg, om zo geholpen te worden met de verwerking ervan.


Dit hartverwarmend omzien naar elkaar is het motto van het PPB-team


In navolging van Christus Die met innerlijke ontferming bewogen was.





Hoe werkt het?


De dominee of wijkouderling bespreekt met u de mogelijkheid om een beroep te doen op één van de PPB-ers. 


U kunt hierover ook zelf contact opnemen met de dominee of ouderling.


Als u iemand weet die behoefte aan begeleiding heeft, kunt u contact opnemen met de coördinerend ouderling.





Wie zijn het?


Als aanvulling op het werk van de kerkenraad is er een team van PPB-ers (Psycho Pastoraal Begeleiders) gevormd. 


Zij hebben een tweejarige cursus gevolgd en de belofte van geheimhouding afgelegd.


Zo zijn zij toegerust om op een moeilijke weg een gedeelte mee te lopen en een luisterend oor te bieden. 


In de wetenschap dat we altijd verbonden blijven door de koorden van Gods Liefde.





�Het  logo: van hart tot hart, twee harten van gelijke grootte. Het ene straalt rust en vertrouwen uit, het andere is gekreukt en beschadigd. Het wordt omarmd door het hart wat er naast staat. Beide hangen aan de koorden van Gods liefde, die elkaar op bepaald moment kruisen








