
Samenvatting preek zondag 22 (8 november 2020) 
Bijbelgedeelten: Openbaring 21:1-8; 1 Kor. 15; Filipp. 4:20-21 
 
Zondag 22  
In deze zondag gaat het over de laatste twee van de 12 artikelen: (1) ik geloof 
in de opstanding van het vlees/lichaam (vraag 57) en (2) het eeuwige leven 
(vraag 58).  
 
Openbaring 21  
Deze beide vragen (57-58) zullen in de preek aan de orde komen aan de hand 
van Openbaring 21:1-8, een van de belangrijkste Bijbelgedeelten over de 
toekomst. In dit gedeelte worden drie dingen over de hemel gezegd:  
 
1 De hemel komt op aarde  
• Verlossing betekent niet dat we van de aarde afgaan, maar leven op een 

vernieuwde aarde.  
• Ook het verheerlijkte lichaam is wel ons eigen lichaam (er zal op Gods 

nieuwe wereld ook herkenning zijn).   
 
2 De hemel is een totaal vernieuwde aarde  
Geen opgeknapte of gerestaureerde, maar een totaal vernieuwde aarde:  
(1) zonder pijn, verdriet, dood of zonde;  
(2) alles wat mooi en goed is in dit leven, maar dan nog veel mooier en veel 
beter.  
 
3 De hemel betekent God dichtbij  
God staat in de hemel centraal. De hemel is het ‘huis van Mijn Vader’, zegt 
Jezus (Joh. 14:2). Daar is het voorbij met de afstand tussen God en ons hart 
waar je ook als gelovige (door eigen schuld) nog zo mee te maken hebt. Daar is 
ook geen ‘concurrentiestrijd’ meer tussen God en Zijn gaven.    
 


