
Zondag 8 juni 2025, 1e Pinksterdag 
 

Er komen stromen van zegen 
 

1 Er komen stromen van zegen,  Refrein: 

dat heeft Gods Woord ons beloofd;  Stromen van zegen komen als plasregens neer. 

stromen verkwikkend als regen,  Nu komen drupp’len reeds neder,  

vloeien tot elk die gelooft.   zend ons die stromen, o Heer. 

 

2 Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: 

op de valleien en bergen 

zal er nieuw leven dan zijn. 

Refrein 

 

3 Er komen stromen van zegen, 

zend ons die heilstroom nu neer. 

Geef ons die grote verkwikking; 

geef z’ ons voortdurend, o Heer!  

Refrein 

 

De wind steekt op 
 

Als de hemel openbreekt, 

het huis vervult met vrede, 

zal de adem van Uw Geest 

ons met zijn kracht bekleden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan, 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan, 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

 

De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor God. 

 

Als U heilig vuur ontsteekt, 

als antwoord op ons bidden, 

is de kracht die ons ontbreekt 

aanwezig in ons midden. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan, 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan, 

Heer maak ons helemaal nieuw. 



De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor God. 

Wek ons tot leven en wakker ons aan, 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan, 

Heer maak ons helemaal nieuw. 

 

De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

De wind steekt op, de wind steekt op. 

Waar zij waait leeft Uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op. 

Een vuur van liefde voor God. 

 

 

Kom Schepper God, o Heil’ge Geest 
 

1 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest.  2 Uw Naam is Trooster. Gij geleidt 

daal in de mensenharten neer.   o goddelijk geschenk, ons voort. 

Zij zijn Uw schepselen geweest,   O balsem die ons werd bereid. 

herschep hen in genade, Heer.   O bron van vuur, o levend woord. 

 

3 Ontsteek een licht in ons verstand   4 Gij zijt door gaven zevenvoud 

en maak tot liefd’ ons hart bereid.   de vinger van Gods rechterhand, 

Geleid met milde vaste hand    die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 

ons zwakke vlees in zekerheid.   zodat het klinkt in ieder land. 

 

6 Maak ons geloof zo vol en schoon   7 Lof zij de Vader, lof de Heer 

dat het de Vader leert verstaan   Die uit de dood is opgestaan, 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,   de Trooster ook zij lof en eer 

o Geest van beiden uitgegaan.   en heerlijkheid van nu voortaan. 

 
 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (2x) 
 

Heilige Geest van God,  

vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 


