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Schriftlezing: Lev. 16:11-19, Tekst: Lev. 16:15 en 16 
Thema: Toegang door het bloed. Zingen: Ps. 65:1,2, 
Ps. 65:3, Ps. 40:3 en 4, Ps. 130:4, HA {Ps. 22:13, 
Ps. 116:1,3,5 en 7}, Lofz. van Simeon 1 
 
Hoofdpunten van de preek 
Er valt veel te zien op de Grote Verzoendag, maar 
we kijken naar de ene Zondebok!  

Dood 
De eerste zondebok moet sterven.  

God laat Zijn volk daarmee zien dat de zonde 
Hem ernst is. De rekening van de zonde is de 
dood. 

Op Golgotha zien we het voluit: daar sterft 
Christus vanwege de zonde die Hij draagt. 

In onze plaats 
De zondebok moet sterven om zijn bloed te 
geven, terwijl hij geen zonde gedaan heeft. 

De bok moet de plaats innemen van het volk dat 
gezondigd heeft. Een indringend gezicht dat ons 
verteld: het is hij of wij.  

Laat het dan het Lam, Christus, zijn! Hij geeft 
vrijwillig en uit liefde Zijn leven voor zondaren.  

Om ons te verzoenen. 
God wil bloed zien. Zonder bloed geen 
verzoening van onze zonde. God krijgt het bloed 
te zien. Waar bloed is, is de zonde bedekt. 

Dé Hogepriester brengt het naar binnen in het 
Heiligdom en baant door het bloed de weg naar 
Gods troon – die daarom genadetroon is (Heb. 
9:22).  

Nu is de weg geopend. Door Christus mogen 
zondaren vrijmoedig binnenkomen in Gods 
heilige woning. 


