
Hoe leer je vergeven? 

Een vast voornemen 

Vergeving in een gebroken wereld 

Bidden om recht? (Openb. 6:10) 

Afronding 
De kracht van Christus (2 Kor. 12:9)  
 

Na de dienst – om vast te houden 

 Welke Bijbelse voorbeelden zijn bij dit thema voor u van belang? 
 Wat betekent het voor u dat de Heere Jezus de schuld vergeeft? Wat roept 

dat persoonlijk bij u op? 
 Benoemt u in het gebed uw zonde concreet? Waarom wel/niet? 
 Wat heeft het u te zeggen dat de 

Heere Jezus ons leert: Vergeef ons 
onze schulden? 

 Wat merken wij ervan als we onze 
zonden niet belijden? 

 Hoe weet u of God u vergeven heeft? 
 Zijn er in uw leven situaties die het 

thema vergeving actueel maken? Hoe 
gaat u daar mee om? 

 Hoe leer je om de ander te vergeven? 
 Welke zegeningen brengt de 

vergeving?  
 

 
 

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!  
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!  
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd 
Hij.  
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij 
vrij! 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,  
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.  
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.  
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis  
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk 
huis.  
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.  
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang 
zijn. 
 
R.M. Mc Cheyne (1813-1843 

Schriftlezing:  Matth. 18:21-35 
 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Wat is volgens u vergeving? 
 Vindt u het moeilijk om uw naaste te vergeven?  
 

 
 
 

 

Hand-out bij de preek over Zondag 51 
van de Heidelbergse Catechismus 
 
Zondag 23 april 2023  
Hervormde Gemeente Sommelsdijk  

 

Vraag 126: Wat is de vijfde bede?  
Antwoord: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. Dat wil zeggen: wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook 
de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus 
niet toerekenen, zoals ook wijzelf het als een getuigenis van uw genade in 
ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te 
vergeven. 
 
  
 
Versie dr. W. Verboom  
Wat bidden we met de woorden ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren’? 
 
Antwoord:  Wilt U ons om Jezus’ wil onze zonden niet toerekenen; ook niet 
onze zondige aard, waaruit al onze zonden voortkomen. En geef ons genade 
om onze naaste te vergeven.  
 
(De Heidelbergse catechismus, een eigentijdse weergave, Zoetermeer 2008) 

 



 
In de dienst – om er bij te blijven 

 
 
 
 

In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor de kinderen 
1. Wat vertelt de dominee over Suzanne? 
 
 
2. Wat bad de Heere Jezus aan het kruis? 
 
 
3. Maak de volgende zin af. Vergeving ontvangen betekent ook’  
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
4. Wat is schuld? 
 
 
5. Hoeveel talenten is de man uit de gelijkenis schuldig? 
 
 
6. Wat doet de koning als de man het niet kan betalen? 
 
   
7. Wat kunnen wij niet betalen? En wat doet God dan? 
 
 
8. Vergeef jij weleens iemand? Kun je een voorbeeld noemen? 
 
 
9. Vind jij het moeilijk om iemand te vergeven? 
 
 
10.  Waarom is vergeven toch belangrijk? 
 
 
 

 
Thema: Zoals ook wij vergeven 
 
Inleiding 
Vergeven na een moord 

Gekregen vergeving 
Het is nuttig om eerst na te denken over ‘En vergeef ons onze schulden’.  
 

Overzicht van het Onze Vader 

Wat is schuld? (Matth. 18: 24,25) 

God rekent de schuld niet toe (Micha 7:18,19) 

Een gebed voor volgelingen (1 Johannes 3:6, 2:1, 1:9, Jac. 5:15) 

Concreet je zonden belijden (Psalm 32: 3-4, 5-7) 

Samen schuld belijden 

Gegeven vergeving 
Vergeving ontvangen en schenken (Matth. 18:28-33, 6:14 en 15, Kol. 3:13, Ef. 
4:32) 
 

 Vergeving in de praktijk 


