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“Het wonder dat de Verlosser kwam, geeft ons reden om 

Kerstfeest te vieren!” 
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Kinderkoor De Jonge Lofstem staat onder leiding van 

Ineke van Vianen en Willianne de Jong 

 

 

 

Muziekgroep: 

André van der Beek  piano 

Marline Bienefelt   dwarsfluit 

Bart-Jan Boot   orgel 

Jacoline Dubbeldam  dwarsfluit 

Mirian Goedegebuure   gitaar 

John Kieviet    gitaar    

 

Gastmuzikant: 

Elze den Hartog   klarinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens het concert geen foto- 

of video-opnames te maken.   
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1. Intro kinderkoor: 

 

Miljoenen kaarsen branden zacht 

 

Miljoenen kaarsen branden zacht 

met helder stralend licht, 

als sterren die vertellen 

dat het Kind geboren is.  
 

Die boodschap gaat de wereld door, 

het licht schijnt overal, 

zoals de ster geschenen heeft 

daar bij die kleine stal.  
 

O held’re Ster van Bethlehem,  
kom bij ons deze nacht, 

verlicht het hart van ieder mens 

die op Uw vrede wacht. 
 

Daal met Uw grote liefde neer, 

verlos ons van de pijn, 

zodat Uw rijk van vrede komt, 

dan zal het kerstfeest zijn. 

 
Komt allen tezamen 

 

Komt allen tezamen,  

jubelend van vreugde:  

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  

Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren  

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

Samenzang: 

O Kind, ons geboren 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefd’ in genade aan! 
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U die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
2. Opening door Willianne en Ineke 

 Welkom en gebed 

 

3. Schriftlezing door Nelianne en Elise 
 

 Lukas 2: 8-21 

 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich 

ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht 

hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de 

Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 

omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want 

zie, Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het 

volk wezen zal,11 namelijk dat heden voor u geboren is 

de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de 

Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje 

vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de 

hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij 

aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 

mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen 

weggegaan waren naar de hemel, dat de herders 

tegen elkaar zeiden: Laten wij naar Bethlehem gaan en 

dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons 

bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en 

vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de 

kribbe. 
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het 

woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En 

allen die het hoorden, verwonderden zich over wat 

door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria 
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bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar 

hart. 
20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en 

loofden God om alles wat zij gehoord en gezien 

hadden, zoals tot hen gesproken was. 
21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind 

besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, 

die genoemd was door de engel voordat Hij in de 

moederschoot ontvangen was. 

 
4. Samenzang: In het veld van Efratha 

 Melodie: Midden in de winternacht 
 

 In het veld van Efratha 

 Zongen eng’lenkoren.  
Herders hoorden Gods genâ; 

Christus is geboren. 

 

Refrein: 

Looft de Heer met snarenspel; 

God met ons! Immanuël! 

Looft Hem met de fluit, speel op harp en luit, 

Roer de trom, juich alom, laat de bel, trom horen. 

Christus is geboren. 

 

Hij de Vorst der eeuwigheid 

heeft het kruis gedragen.  
En Zijn volk van schuld bevrijd, 

naar Gods welbehagen. 

Refrein 

 

Eens komt Hij op aarde weer 

voor het oog der volken. 

Dan zal elk Hem zien als Heer’, 

komend op de wolken. 

Refrein 
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5. Kinderkoor: 
 

* Kom, vier het feest met mij 
  

Een vreugdevuur 

gaat van huis tot huis 

en zet alle harten 

in vuur en vlam. 

Het wonder dat 

de Verlosser kwam, 

geeft ons reden 

om kerstfeest te vieren. 

 

Refrein: 

Kom, vier het feest met mij, 

kom, dans en zing want jij hoort erbij. 

Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen. 

 

Solo door Eva: 

In alle landen 

op heel de aarde 

beleven mensen 

het met elkaar. 

Een nieuw begin 

in een grauw bestaan, 

waaruit vreugde en 

kleur zijn verdwenen. 

 

Kleur nu je leven 

met rood van liefde, 

met wit van vrede 

en groen van hoop. 

En houd je vast 

aan wat is beloofd, 

want het rijk van licht 

is gekomen. 

Refrein 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmPaP8v7RAhVGrRoKHWXsB78QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flevensecht.nl%2Fcategory%2Fwww-levensecht-nlworkshop%2F&psig=AFQjCNF3TD63AMrCGT7AM-_ZDMjfuJZeqQ&ust=1486587943526641


- 7 - 
 

* Zolang gewacht 
 

 Zolang gewacht, nu is het zover. 

In de donkere nacht flonkert een ster 

en ik hoor de blijde engelenkoren: 

Nu is de Redder geboren. 
 

Solo door Ruben: 

Zolang gewacht, nu is het zover. 

In de stille nacht blinkt er een ster 

en ik zie een nieuwe morgen gloren: 

Nu is de Redder geboren. 

 

* Schriftlezing door Samuel 
  

Numeri 24:17 

“Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, 

maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob 

voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; 

(…)”. 

 

* De ster van Jakob 

 

 Er gaat een licht op 

in deze donk’re wereld. 

Er klimt een nieuwe ster 

omhoog in deze nacht. 

Ik hoor een lied, 

ik hoor sjaloom en vrede. 

Dit is het nieuws 

waar lang op is gewacht… 
 

Solo door Ziva: 

Het is een licht 

veel sterker dan het donker. 

Het is een morgenster 

die straalt in deze tijd. 
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Er klinkt muziek: 

De Heiland is geboren, 

’t is de Messias 

die Zijn volk bevrijdt!  
 

Die ster klimt aan de hemel 

hoog uit Israël,  
de ster van Jakob, 

maar dat wist je al misschien.  

De Koning is geboren, 

God zal met ons zijn, 

en die ster vannacht, 

kijk uit, je zult het zien! 

 

Er gaat een licht op 

in deze donk’re wereld. 

Er klimt een nieuwe ster 

omhoog in deze nacht. 

Ik hoor een lied, 

ik hoor sjaloom en vrede.  
Dit is het nieuws 

waar lang op is gewacht… 

 

* Als je gelooft in de Heere Jezus 
 

 Als je gelooft in de Heere Jezus, 

dan komt er vrede in je hart. 

Als je gelooft in de Heere Jezus,  
dan komt er vrede in je hart. 

Vrede voor jou en iedereen 

en voor de wereld om ons heen. 

Vrede voor jou en iedereen 

en voor de wereld om ons heen. 
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6. Samenzang:   Hoor de eng’len zingen de eer 

 

 Hoor, de eng’len zingen de_eer 

 van de nieuw geboren Heer! 

 Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 

 God verzoent der mensen schuld. 

 Voegt u, volken, in het koor, 

 dat weerklinkt de hemel door, 

 zingt met algemene stem 

 voor het Kind van Bethlehem! 

 Hoor, de eng’len zingen de_eer 

 van de nieuw geboren Heer! 
 

 Hij die heerst op ’s hemels troon, 

 Heere Christus, Vaders Zoon, 

 wordt geboren uit een maagd 

 op de tijd die God behaagt. 

 Zonne der gerechtigheid, 

 Woord dat vlees geworden zijt, 

 tussen alle mensen in 

 in het menselijk gezin. 

 Hoor, de eng’len zingen de_eer 

 van de nieuw geboren Heer! 
 

 Lof aan U die eeuwig leeft 

 en op aarde vrede geeft, 

 Gij die ons geworden zijt 

 taal en teken in de tijd, 

 al Uw glorie legt Gij af 

 ons tot redding uit het graf, 

 dat wij ongerept en rein 

 nieuw geboren zouden zijn. 

 Hoor, de eng’len zingen de_eer 

 van de nieuw geboren Heer! 
 

 

7. Instrumentaal intermezzo: 

Away in a manger (bew. Martin Zonneberg)  
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8. Samenzang:   Wij trekken in een lange stoet 

 

 Mannen en jongens: 

Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Bethlehem, 

wij gaan uw Koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem!  
Gezegend die Zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

 

Refrein allen: 

Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer, 

wij loven U, Koning en Heer! 

  

 Vrouwen en meisjes: 

Al zijt Gij nu nog maar een Kind, 

 zo kwetsbaar, teer en klein, 

 wij weten dat het rijk begint 

 waarvan Gij Heer zult zijn, 

 een rijk waarin de vrede wint 

 van oorlog en van pijn. 

  

Refrein 

 

 Allen: 

Wij gaan op weg naar Bethlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die Koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 

 

Refrein 
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9. Kinderkoor: 

 
* Eindelijk hier 

 

 Wachtende woorden worden vervuld. 

Wat zieners zagen, wordt nu onthuld. 

Wees blij: de nieuwe tijd begint. 

 

Wachtende harten vatten weer moed, 

worden weer zacht en warm in Zijn gloed. 

Wees blij: Hij straalt, het levend Licht. 

 

Refrein: 

Hij is hier, eindelijk hier. 

Kom, laten wij Hem eren 

met wierook, goud en mirre. 

De Redder, onze Koning is bij ons. 

Vertel aan heel de wereld 

dat Hij straks zal regeren. 

De Redder, onze Koning is bij ons. 

De Koning is bij ons. 

 

Wachtende woorden wekken geloof. 

Harten ontwaken, brandend van hoop. 

Wees blij: Zijn heerschappij breekt aan. 

Hij is hier, eindelijk hier. 

Refrein 

 

Hij is hier, eindelijk hier. 

Refrein 

 

* King of kings 
 

 King of kings and Lord of lords 

glory halleluja. 

King of kings and Lord of lords 

glory hallelujah. 
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Jesus, Prince of peace 

glory halleluja. 

Jesus, Prince of peace 

glory halleluja. 

 

* Schriftlezing door Noraly 
  

Jesaja 9: 1 en 5 
1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 

zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de 

dood, over hen zal een licht schijnen. 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 

men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  

 

* Wonderbare Raadsman 
 

 Wonderbare Raadsman (wonderbare Raadsman), 

sterke God (sterke God). 

Eeuwige Vader (eeuwige Vader), 

Vredevorst (Vredevorst).  
 

Refrein: 

Een Kind is ons geboren, 

een Zoon is ons gegeven. 

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 

Gezegend kerstfeest iedereen. 
 

Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld), 

heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht). 

Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken), 

licht in de nacht (licht in de nacht). 
 

Refrein 

 

  



- 13 - 
 

* O, kom nu en jubel 

  

O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer, 

en juich voor de Rots van ons heil. 

O, kom voor Zijn aangezicht, breng Hem eer. 

Verheug Hem met snarenspel. 

Want de Heer is een groot God 

en de Koning van alles wat leeft. 

Want de Heer is een groot God 

en de Koning van alles wat leeft. 

 

10. Sluiting door de voorzitter, ds. N.A. Donselaar 

  

11. Samenzang 

 Voor zover mogelijk staande 

 

In de kerstnacht boven Bethlehem 

sprak een engel uit de hemel, 

en hij maakte daar goed nieuws bekend: 

God is hier, Zijn Naam is Jezus! 

En opeens was daar een eng'lenmacht, 

een hemels leger prees de schepper: 

 

Refrein: 

Ere zij God, hoog in de hemel, 

vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 

 

Laat de vreugde van de engelen 

ons vandaag opnieuw omgeven. 

Laat de echo van hun lofgezang 

blijven klinken in ons leven. 

Dat het hemels lied van toen die nacht 

overal nog is te horen! 

Refrein 
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Is er iets of iemand ooit te klein 

voor de God die Zelf een kind werd? 

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij, 

God werd mens tussen de mensen 

Wat een wonder dat God met ons is! 

Liefde kent bij Hem geen grenzen. 

 Refrein 3x 

 

 

 

 

 

We wensen u en jou de zegen van God 

op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar! 
 

 

 

Bij de uitgang is er een collecte, waarvan de opbrengst 

bestemd is voor Stichting Volharding. 

 

Per bank overmaken kan op NL45 RABO 0342 0695 51 

t.n.v. Verenigde koren HDG 

o.v.v. ‘Collecte Kerstconcert 14-12-2024’.  

 

U kunt ook via onderstaande QR-code doneren.  
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Stichting Volharding   
Geboeid door het Woord 

(Bron: www.stichtingvolharding.nl) 

 

Het motto van Stichting Volharding is: 

Geboeid door het Woord. Daarom 

verspreiden we Bijbels en christelijke 

lectuur onder arrestanten en 

gedetineerden die in Nederland en België achter de tralies 

zitten. Dit doen we onder andere door het plaatsen en 

onderhouden van boekenkasten.  
 

Het is onze missie om arrestanten en gedetineerden (opnieuw) 

in aanraking te brengen met Gods liefde voor deze wereld, 

voor zondige mensen. ‘Want zo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft.’ We zijn ervan overtuigd dat alléén deze Blijde 

Boodschap echte hoop en toekomstperspectief biedt.  
 

Stichting Volharding is in 2003 opgericht door Willem den 

Hertog en heeft (…) Goeree-Overflakkee als bakermat. Er zijn 

tientallen vrijwilligers en veldwerkers vanuit heel Nederland 

betrokken bij het werk van Stichting Volharding. 

 

Meer informatie is te vinden op bovengenoemde website. 

http://www.stichtingvolharding.nl/

