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Schriftlezing: Mal. 3:13-4:3, Tekst: Mal. 4:2 
Thema: ‘In gesprek over… dé dag’ 
Zingen: Ps. 37:2 en 3, Ps. 84:6, Ps. 130:3 en 4, Ps. 
43:5, [HA Ps. 36:2, Ps. 72: 2,3, 6 en 7] Gez. 4:1 
 
Hoofdpunten van de preek 
In het laatste gesprek geeft de HEERE degenen die 
Zijn Naam vrezen in de donkere nacht uitzicht op het 
morgenlicht.  

Gerechtigheid 
Wat de zon is na een donkere nacht, betekent 
Christus’ komst voor de gelovigen. De duisternis van 
aanvechting, strijd en zonde kan zo groot zijn.  

Niets kan de opkomst van de zon tegenhouden. 
Waar Christus verschijnt, moet alle duisternis wijken 
en baadt alles in het licht van Zijn gerechtigheid.  

Persoonlijk: een leven volmaakt voor God, zonder 
zonde. Als geheel: gerechtigheid vervuld de aarde, 
goddeloosheid verdwijnt. 

Genezing 
De zonsopkomst brengt meer zegen. Maleachi 
schetst hier de zon omringd met regenwolken. In die 
wolken is er genezing. De dorre aarde wordt 
vruchtbaar. 

Een nieuw beeld voor het heil dat Christus brengt. 
Voor die Zijn Naam vrezen is er genezing in 

Christus. In Zijn striemen is genezing van alle 
wonden die de zonde geslagen heeft. 

Vrolijkheid 
Als de zon eenmaal schijnt, worden de kalveren uit 
de stal losgelaten. Een vrolijk gezicht, al die 
springende dieren! 

Christus’ verschijning geeft vrijheid en schept een 
vrolijkheid die zijn weerga niet kent. Nu verheugen 
ons – terwijl we bedroefd worden door allerlei 
verzoekingen.  

Op de dag die God maakt, zal de blijdschap van de 
rechtvaardigen tot het hoogste toppunt stijgen. Als 
kalveren dartelen ze over… de as. Dat is wat 
overblijft van goddelozen.    

 


