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De kinderen van de Zondagsschool zingen: ‘Als je gelooft in de Heere Jezus’ 
 
Als je gelooft in de Heere Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Heere Jezus,  
dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen.  
 
Opening door meester Lauwrens 
 
Opstap zingt: Wij aanbidden Hem – couplet 1 en 3 
We zingen samen couplet 2 en het refrein bij elk couplet.  

 

Wij zijn de herders,  
wij sliepen in ’t veld. 
Daar heeft een engel  
het ons verteld. 
 
(Refrein) 
Hij is geboren in Bethlehem 
En wij aanbidden en wij aanbidden 
Hij is geboren in Bethlehem 
En wij aanbidden Hem 
 
Wij zijn drie koningen,  
wij komen van ver. 
Wij hadden een droom  
en zagen een ster. 
(Refrein) 
 
Wij zijn de kinderen  
die 't hebben gehoord. 
Hij is gekomen,  
het levende Woord. 
(Refrein) 
 



Lezen uit de Bijbel:  Psalm 72 
Door de kinderen uit groep 8; Jesse, Sofia, Benjamin, Rohan, Zara, Floris, Ziva, Eliora, Lynn 

 

Gebed voor Salomo 
1. Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de 
zoon van de koning. 
2. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw 
ellendigen met recht. 
3. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met 
gerechtigheid. 
4. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de 
arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. 
5. Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op 
generatie. 
6. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de 
aarde bevochtigen. 
7. In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, 
tot de maan er niet meer is. 
8. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der 
aarde. 
9. De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het 
stof oplikken. 
10. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de 
koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 
11. Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken 
zullen Hem dienen. 
12. Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie 
geen helper heeft. 
13. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 
14. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn 
ogen. 
15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal 
voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. 
16. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht 
daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas 
op de aarde. 
17. Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam 
van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle 
heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. 



18. Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij 
alleen. 
19. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn 
heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. 
20. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. 
 
We zingen samen – Psalm 72: 2 en 4  
 
2. De bergen zullen vrede dragen, 
de heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
4. 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
daar twist en wrok verdwijnt, 
zal alles door den vrede bloeien, 
totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
zover men volk'ren kent; 
men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
tot aan des aardrijks end. 
 
Declamatie - Vrede in de wereld 
Door kinderen van de B groep; Linde, Madeé, Lev, Rosely, Jack. 

 

Vredig leven? 
Kijk eens even 
naar de wereld om ons heen? 
Mensen vechten, 
Voor hun rechten, 
zijn vaak eenzaam of alleen.  
 
HEERE, hoor onze gebeden. 
Geef ons redding, geef ons vrede.  
 



Wapens knallen, 
bommen vallen,  
huizen worden platgemaakt. 
Mensen zuchten, 
velen vluchten, 
worden diep en hard geraakt.  
 
HEERE, hoor onze gebeden. 
Geef ons redding, geef ons vrede. 
 
Mensen lijden,  
mensen strijden.  
Wie is er die voor hen waakt? 
Kan het leven,  
vreugde geven,  
als de wereld kreunt en kraakt? 
 
HEERE, hoor onze gebeden. 
Geef ons redding, geef ons vrede. 
 
Mensen klagen,  
zoveel vragen 
zijn er in hun hart en hoofd. 
‘Komt er ooit nog, 
na die oorlog, 
vrede die ons wordt beloofd? 
 
HEERE, hoor onze gebeden. 
Geef ons redding, geef ons vrede.  
 
Hier beneden 
lijkt geen vrede. 
Er is veel verdriet en pijn. 
Maar de HEERE  
wil ons leren, dat we bij Hem veilig zijn. 
HEERE, hoor onze gebeden.  
Geef ons redding, geef ons vrede.  
 



Groep B zingt: Miljoenen kaarsen (couplet 1,3,4) 
 
Miljoenen kaarsen branden zacht met helder stralend licht,  
als sterren die vertellen dat het Kind geboren is.  
 
O, hel’dre Ster van Bethlehem, kom bij ons deze nacht.  
Verlicht het hart van ieder mens, die op Uw vrede wacht.  
 
Daal met Uw grote liefde neer, verlos ons van de pijn.  
Zoals Uw rijk van Vrede komt, dan zal het Kerstfeest zijn. 
 
Declamatie – De Vredevorst beloofd 
Door kinderen van de C groep; Feline, Teijl, Suze, Mats, Samuel, Tijn 
 

Al in de hof van Eden  
gaf God de mens weer moed. 
De Vredevorst zou komen, 
Die zondaars leven doet. 
 
Het is de Heere Jezus, 
beloofd aan Abraham, 
aan Izak en aan Jakob, 
de Leeuw uit Juda’s stam. 
 
De grote Zoon van David 
zou komen als een kind. 
Zó klein, maar tóch de Koning, 
bij Wie je vrede vindt. 
 
Ook spraken de profeten 
al van de Vredevorst.  
Zij lieten steeds weer weten: 
Hij komt en Hij verlost! 
 
 
 
 
 
 



Groep C zingt: Want een Kind is ons geboren; couplet 1 en 2 
 
Want een Kind is ons geboren,  
en een Zoon gaf God aan ons; 
de heerschappij rust op Zijn schouder 
en Zijn naam zal zijn: 

 
Refrein: 
Wonderbare Raadsman, machtige God, 
Eeuwige Vader, de Vredevorst. 
Immanuel, God met ons 
Immanuel, God met ons 
 
Want alzo lief had God de wereld 
Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.  
Iedereen die in Hem gelooft  
leeft in eeuwigheid! 
 
Refrein: 
Wonderbare Raadsman, machtige God, 
Eeuwige Vader, de Vredevorst. 
Immanuel, God met ons 
Immanuel, God met ons 
Immanuel. 
 
De kinderen van de Zondagsschool zingen  – Zijn naam is Jezus 
 
(Refrein) 
Zijn naam is Jezus,  
Jezus is Zijn naam. 
Hij is de Redder die 
God aan de wereld geeft, 
dat wie in Hem gelooft 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 
 
Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

2x 



Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
(Refrein) 
 
Voor die grote Koning buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.  
(Refrein) 
 
Declamatie – Vrede op aarde 
Door de kinderen van de A groep; Ziva en Sofia, Vera, Eva, Cato 
 

Kijk en luister! 
In het duister 
brandt er hout en knappert vuur 
Herders waken  
en zij maken 
zich wat warm in ’t nachtelijk uur.  
 
Ze gaan niet slapen, 
want de schapen 
lopen rustig in het veld. 
Nee, ze weren 
leeuw en beer en 
hoeden hen voor bruut geweld. 
 
Dán, Fel licht! En 
hun gezichten 
richten zich vlug naar de grond. 
Al de mannen 
zijn gespannen, 
niemand opent nog zijn mond.  
 
Maar een boodschap 
vol van blijdschap 
wordt aan hen eerst gebracht. 
Door verheven 
licht omgeven 
meldt de engel in die nacht: 
 



(Lukas 2: 10 – 12) – door Donna 
Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel 
het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de 
stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult 
het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.  
 
(Lukas 2: 13 en 14) – door Thijs 
En plotseling was er een engel een menigte van de hemelse legermacht, die 
God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogte hemelen, en vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.  
 
We zingen samen – Hoor de eng’len zingen d’eer – couplet 1 
 
Hoor de eng’len zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer’ 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u volken in het koor,  
Dat weerklinkt de hemel door. 
Mensentong en eng’lenstem, 
Looft het Kind van Bethlehem. 
Hoor de eng’len zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer’. 
 
Declamatie: door Fiene en Febé 
Daar gaan de herders, ja ze lopen gauw. 
Ze kunnen niet meer langer wachten. 
Dat één van hun meest bijzondere nachten. 
De Redder is geboren, God is trouw! 
 
Ze knielen bij het Kind eerbiedig neer. 
Want ook voor hen kwam Jezus naar de aarde. 
Hun hart krijgt vrede van de grootste waarde. 
Hij redt van schuld en geeft een ommekeer.  
 
(Lukas 2:20) – door Florenteijn 
En de Herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles 
wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.  



Declamatie: Vrede in je hart 
Door kinderen van de A groep; Juda en Laurent 

 
Die vrede, kennen wij die ook van binnen? 
Of is het donker en onrustig in ons hart? 
Is het door vragen of verdriet verward? 
Of lijkt de zonde in ons hart te winnen? 
 
Doe als de herders, kniel maar bij die Koning, 
Vraag om Zijn vrede en genade, elke keer. 
Leg al je zorgen en je zonden bij Hem neer. 
Bid om Zijn Geest, dan wordt je hart Zijn woning.  
 
Groep A zingt: Vrede in mijn hart 
 
Vrede in mijn hart, 
kom met vrede in mijn hart (2x) 
 
Jezus, was mij schoon van zonden. 
Stil de storm die woedt in mij. 
Neem mijn onrust en mijn angsten.  
Draag mijn last en maak mij vrij. 
 
Geest van God, vernieuw mijn leven. 
Zie wat mij ten diepste drijft. 
Vorm mij tot mijn hart weer rust vindt 
en Uw vrede in mij blijft. 
 
Vrede in mijn hart, 
kom met vrede in mijn hart.  
 
Vrede in mijn hart,  
kom met vrede in mijn hart.  
 
Declamatie: - door Josephine 
Kwam er al échte vrede in je leven? 
Mag van je hart dít Kind de Koning zijn? 
Wat geeft dat rust, wat is dat groot en fijn! 
Dan wil je Hem je dank en liefde geven! 



We zingen samen: Eer zij God in onze dagen – couplet 1 en 3 

 
Eer zij God in onze dagen. 
eer zij God in onze tijd.  
Mensen van het welbehagen. 
roep op aarde vrede uit. 
 
Refrein: 
Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
 
Lam van God, U hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs.  
Geef in onze levensdagen 
Peis en vree, kyrieleis. 
(refrein) 
 
Declamatie: Eeuwige vrede 
Door kinderen van de B groep; Zarah, Marilin, Thirza, Abel 

 
Vredig leven? 
Houd dan éven  
nog je blik omhoog gericht. 
Kijk naar boven. 
Wie geloven, 
zien een stad vol hemels licht! 
 
HEERE, hoor onze gebeden 
Geef ons eens Uw volle vrede. 
 
Als de Heere 
weer zal keren, 
komt het Nieuw Jeruzalem.  
Daar geen nacht meer 
en geen klacht meer.  
Daar klinkt slechts een jubelstem. 
 
HEERE, hoor onze gebeden 
Geef ons eens Uw volle vrede. 



Op de pleinen 
is het fijn en  
nooit is er onenigheid. 
Kinderen spelen, 
lachen, delen, 
want er is geen haat en nijd.  
 
HEERE, hoor onze gebeden 
Geef ons eens Uw volle vrede. 
 
Wat zou het mooi en prachtig wezen 
als wij in ’t Nieuw Jeruzalem 
de Heere altijd mogen vrezen, 
Hem lofzingen met hart en stem. 
 
Daar worden al onze gebeden 
Een danklied voor Zijn volle vrede.  
 
Alle kinderen van de Zondagsschool zingen: Geef ons vrede (refrein) 
 
Geef ons vrede 
Schijn in de donk’re nacht 
Geef ons vrede 
Waarop de schepping wacht. 
 
Meester Willem vertelt een mooi verhaal. 
 
We nemen afscheid van de zondagsschoolverlaters: 
 
Jesse Donselaar 
Sofia Koole 
Zara Koudstaal 
Benjamin Krijgsman 
Eliora Krijgsman 

Ziva Maliepaard 
Floris van Vianen 
Rohan de Wit 
Lynn Zoeteweij 

 

 

 



De zondagsschoolverlaters zingen: Psalm 17:3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten, 
omdat G’, o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed 
en neig Uw oren tot mijn klachten.  
 
We zingen samen de zondagsschoolverlaters (staande) toe: God zij met je 
tot wij jou weer zien -  couplet 2 en 3 
 
2. God zij met je tot wij jou weer zien. 
Hij zal daaglijks voor je zorgen, 
veilig aan zijn hart geborgen, 
God zij met je tot wij jou weer zien. 
 
3. God zij met je tot wij jou weer zien. 
Hij wil altijd bij gevaren 
in zijn armen je bewaren, 
God zij met je tot wij jou weer zien.  
 
Meester Marnix sluit af met gebed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We zingen samen (staande): Kerstnacht boven Bethlehem 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de Schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij Hem geen grenzen. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. (3x) 
 



Na het zingen van ‘Kerstnacht boven Bethlehem’, mogen de 

zondagsschoolkinderen nog even gaan zitten, zij krijgen hun boek 

nog uitgereikt.  

 

************* 

 

Bestuur en leiding van de zondagsschool willen u bedanken voor uw 

komst, of het meeluisteren/meekijken. 

 

Verder willen wij de volgende mensen bedanken voor hun 

medewerking: 

 
Koster en techniek 

André van der Beek (orgel) 
Bart-Jan Boot (piano) 

Daniëlle Grootenboer (dwarsfluit) 
Thirza Krijgsman (dwarsfluit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tijdens dit zondagsschool seizoen zamelen we (opnieuw) geld in voor 
Wycliffe Bijbelvertalers.  
We hebben aan het begin van dit zondagsschoolseizoen het collectedoel 
onder de aandacht van de kinderen gebracht door uit te leggen wat Wycliffe 
inhoudt. De kinderen hebben een spaarpotje in elkaar geknutseld en kunnen 
door het doen van klusjes geld ophalen voor het goede doel. 
In elke groep hebben we een spaarpot waar de kinderen tijdens de 
zondagsschool geld in kunnen doen. 
Ook hebben we een verteller van Wycliffe uitgenodigd om ons meer te 
vertellen over het werk van Wycliffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de 
Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Hiermee wil Wycliffe Bijbelvertalers 
Nederland invulling geven aan de zendingsopdracht (Mattheus 28:19) om alle 
volken tot discipelen van Jezus Christus te maken.  
 
Helpt u mee? U kunt door middel van onderstaande QR-code of 
rekeningnummer uw gift overmaken. Alvast hartelijk dank! 

 
Wycliffe Bijbelvertalers 

www.wycliffe.nl 
IBAN NL44 RABO 0145 2886 76 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


