
 SAMENZANGDIENST  17 maart 2024 

Thema:  De verschijning aan de discipelen   

 

 

 

 

 

 

 

Introlied: 
 

WEES OOK JIJ EEN DISCIPEL 

 

Refrein: 

Wees ook jij een discipel, 

een discipel van de Heer’. 

Leg je zorgen en vragen, 

ja, leg alles voor Hem neer. 

Zorg dat niets je kan verhind’ren 

Hem te volgen ied’re dag. 

Zeg Hem dank dat je zo jong al 

Zijn discipel wezen mag. 

 

Wees bereid Hem te volgen, 

ook al heb je het niet best. 

Ook al kun je soms niet 

meedoen met de rest. 

Wees bereid Hem te volgen, 

zelfs al valt het je soms zwaar, 

weet dat Hij je zal beschermen 

tegen allerlei gevaar. 

Refrein 

 

OMDAT DE HEER VERREZEN IS 

 

Omdat de Heer verrezen is, 

zingen wij in koor heel de wereld door. 

Omdat de Heer verrezen is, 

zingen wij in koor tot de wereld hoort: 

dat de Heer verrezen is! 

 

Refrein:  

Zeg het voort (klap, klap, klap), 

zeg het voort (klap, klap, klap), 

geef het door dat de Heer verrezen is. 

Zeg het hier (klap, klap, klap), 

zeg het daar (klap, klap, klap),  
want het woord is waar! 

 

 

 

 

 

Omdat de Heer verheerlijkt is, 

zingen wij in koor heel de wereld door. 

Omdat de Heer verheerlijkt is, 

zingen wij in koor tot de wereld hoort: 

dat de Heer verheerlijkt is! 

Refrein 

 

HALLELUJA 

 

Refrein (2x) 

Halleluja, wij dansen en wij zingen. 

Halleluja, God doet grote dingen. 

Halleluja, wij dansen en wij zingen. 

Jezus is opgestaan! 

 

De steen is weggerold. 

Het graf is leeg, er is niets meer. 

Maria vraag zich af: 

wat is hier gebeurd? 

Wie heeft dit gedaan, 

waar is mijn Heer? 

Refrein 

 

Maria, luister goed, 

Jezus leeft, Hij noemt je naam. 

Ben je vergeten 

dat dit gebeuren zou? 

Het is echt waar, 

Hij is opgestaan! 

Refrein 

 

Vertel aan iedereen 

dat God Zijn Zoon gegeven heeft 

aan jou en mij. 

En als je van Hem houdt, 

belooft Hij dat jij eeuwig leeft! 

Refrein 

 

Halleluja! 

 

  



 

IK WIL ZINGEN VAN MIJN HEILAND                       

 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van Zijn liefde wondergroot, 

die Zichzelve gaf aan 't kruishout 

en mij redde van de dood. 

 

Refrein: 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

'k Wil het wonder steeds verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf, 

hoe in liefde en genade 

Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

Refrein 

 

DE VISSERS OP HET MEER 

 

De vissers op het meer, 

zij visten tevergeefs; 

de dag kwam al in zicht, 

de netten bleven leeg. 

 

De dag kwam al in zicht, 

maar iemand op het strand 

riep: gooi de netten uit, 

vis aan de rechterkant! 

 

De vissers op het meer 

gehoorzaamden die stem. 

De netten stroomden vol, 

en zij herkenden Hem. 

 

De netten stroomden vol, 

net als die and’re keer. 

Johannes riep het uit: 

’t Is Jezus! ’t Is de Heer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOON MIJN LIEFDE 

 

Aan de maaltijd wordt het stil 

als de meester knielen wil 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast en zegt: 

 

Refrein: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen. 

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn. 

Dit is wat de wereld ziet van Mij 

als je Mij gaat volgen. 

Toon Mijn liefde aan de ander. 

Dien de ander, zo heb Ik ook jou 

liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. 

Dien de ander, zo heb ik ook jou 

liefgehad. 

 

Solo: 

In de wereld wordt het stil 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

Refrein 

 

Toon mijn liefde….. 

 

WE ARE MARCHING 

  

We are marching in the light of God 

(4x) 

 

We are marching, we are marching, 

we are marching in the light of God. 

(2x) 

 

We are living in the love of God. (4x) 

 

We are living, we are living,      

we are living in the love of God. (2x) 

We are living in the love of God! 


