Preek over zondag 26-27 (11 april 2021)
Bijbelgedeelten: Gen. 17; Matt. 28:16-20; Mark. 10:13-16; Hand. 2:39

Zondag 26-27
In deze zondagen gaat het over het eerste sacrament: de Heilige Doop.

Christenen denken verschillend over de kinderdoop

Waarom dopen we? Omdat we de Heere Jezus willen gehoorzamen. Hij heeft

de doop ingesteld (Matt. 28:19). Lastiger is de vraag waarom we kleine

kinderen dopen. Christenen verschillen daarover van mening.

e Dit meningsverschil mogen we niet te groot maken.

e Maar we mogen het ook niet te klein maken, alsof het nergens over gaat.
Het gaat tenslotte om een instelling van de Heere Jezus Zelf. Dan moeten
we ons ook serieus afvragen hoe Hij de doop bedoeld heeft en voor wie Hij
de doop bedoeld heeft.

De Bijbel over de doop

We moeten niet alleen letten op de Bijbelteksten die over de dopen gaan, maar
ook op de grote lijnen en de hoofdthema’s van de Bijbel. Dan zien we vooral
twee dingen:

1. Dat kinderen er voor God helemaal bij horen. God belooft dat Hij de God
van Abraham wil zijn én van zijn nageslacht (Gen. 17). Hij werkt ook vaak
in de lijn van de geslachten. Dat is in de tijd van het NT niet veranderd.

2. Dat de doop niet allereerst iets is wat wij doen (een geloofsbelijdenis,
zoals baptisten zeggen), maar iets wat God doet. Hij onderstreept Zijn
Woord. De doop is een ‘zichtbare preek’:

a. Aanklacht (je bent vuil en moet gewassen worden)
b. Belofte (lk wil je vergeven en vernieuwen)
c. Oproep (om antwoord te geven en uit Gods ‘ja’ te leven)

Heidelbergse Catechismus vraag 74: Moet men ook de kleine kinderen dopen?
Antwoord: Ja, want zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond
van God en tot zijn gemeente, en niet minder dan aan de volwassenen worden
hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige
Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als
het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen
van de ongelovigen onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament
of Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe
Verbond de doop is ingesteld.



