
Geef aan de pinkstercollecte van de GZB

Stel je voor: je bent arm, je kunt niet lezen en 
schrijven en als je ziek wordt, is er geen dokter 
die je kan helpen. Voor ons onvoorstelbaar, maar 
voor pygmeeën in Congo is dit de realiteit.

Laten we de kerk in Congo helpen om in liefde 
om te zien naar de pygmeeën!

Doet u mee?

 In het regenwoud van Congo wonen honderdduizenden 
pygmeeën. Hun leven is een dagelijkse strijd, ze kampen met 
grote sociale problemen. Toch ziet bijna niemand naar hen 

om. Juist daarom wil de kerk in Congo hen bereiken met Gods 
liefde. Niet alleen met woorden, maar ook door hun  
leefomstandigheden te verbeteren.

Training evangelisten
Met steun van de GZB worden meer dan dertig evangelisten 
opgeleid die de kampen van de pygmeeën bezoeken. Tijdens 
de trainingen leren ze niet alleen hoe ze het Evangelie kunnen 
delen, maar krijgen ze ook praktische lessen over hygiëne 
en eerste hulp bij ziekten zoals diarree, malaria en 
uitdroging.

Een van de evangelisten is Asia. Ze heeft 
al meerdere trainingen gevolgd en draagt 
de pygmeeën een warm hart toe. “Het  
is mijn diepste verlangen dat ze  
Jezus leren kennen”, vertelt ze. 
“Vanuit Zijn liefde wil ik er voor hen zijn. 
Maar ik praat met hen ook over het be-
lang van hygiëne. Overal in de kampen ligt 
afval, zelfs rondom hun huizen. Ook het 
tekort aan toiletten is een probleem. Sommigen doen 
hun behoefte overal, zelfs waar kinderen spelen. Daarom help 
ik hen bij het bouwen van toiletten en vertel ik hen waarom 
handen wassen voor het eten zo belangrijk is.”

Positieve ontwikkelingen
Werken onder de pygmeeën is niet eenvoudig, zeker niet door 
het toenemende geweld van rebellengroepen. Veel pygmeeën 
zijn op de vlucht of omgekomen. Toch zijn er ook mooie  
ontwikkelingen dankzij de inzet van de kerk: kinderen worden 
gevaccineerd, vrouwen bevallen vaker in een kraamkliniek,  
er is minder dronkenschap… En een groot aantal  
pygmeeën heeft hun leven aan Jezus gegeven!

Het Evangelie 
voor pygmeeën 
in Congo
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Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 
25e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terug boeken door 
uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 
0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

Doe deze kaart in de collectezak  
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Geef online
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Het Evangelie voor iedereen

Zet uw gaven en talenten in binnen Gods wereldwijde kerk

Als christenen zijn we geroepen 
om in woorden en daden het 
Evangelie te delen. Dat begint 
dicht bij huis, in uw eigen dorp of 
stad. Maar heeft u ook wel eens 
nagedacht over een uitzending 
via de GZB?

Er zijn vacatures in bijvoorbeeld 
Albanië, Zimbabwe en Zuid- 
Soedan. Kijk voor meer info op 
www.gzb.nl/werkenbij 

Wat kunt ú doen...

…voor het zendingswerk  
in Congo?

Geven – Met uw hulp kunnen we meer evangelisten  
toerusten, zodat ook meer pygmeeën bereikt worden  
met het Evangelie én vaardigheden ontwikkelen om hun  
leefomstandigheden te verbeteren.

Bidden – Bid dat de kerk in Congo van betekenis kan zijn 
voor de pygmeeën in hun land. Bid ook voor de evangelisten: 
om liefde en volharding.

Meeleven – In Congo zetten Mark en Corine Godeschalk 
zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Ook 
zijn zij betrokken bij het werk onder de pygmeeën. Meer 
weten? Kijk op www.gzb.nl/zorgincongo. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de GZB in Congo. 
Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar ander GZB-werk in Afrika.

Interesse? De GZB gaat graag met u in gesprek! 

Ook u, ook jij bent geroepen! 


