
Samenvatting preek zondag 19 (14 juni 2020) 
Bijbelgedeelten: Matt. 25:1-13; 2 Petr. 3:1-16; Matt. 24  
 
Jezus komt terug  
Belangrijk thema in NT (meer dan 300x) en dus voor elke christen. Om elke dag 
aan te denken. Het gaat ook om een feest! (Jezus vergelijkt Zijn komst in Matt. 
25:1-13 met een bruiloft). 
 
Wanneer komt Jezus terug?  
• Tekenen van de tijden herinneren aan de wederkomst 
• Wanneer Jezus precies komt, weten we niet (Matt. 24:36; 25:13).  
 
Zijn we er klaar voor?  
We moeten elk moment bereid zijn om Jezus te ontmoeten. Dat is ook de 
boodschap van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes: ‘wees dan 
waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 
mensen komen zal’ (Matt. 25:13). 
  
Wanneer ben je klaar?  
Drie dingen: 
1. Als je Jezus kent (Zondag 19: De Jezus Die terugkomt is de Jezus Die Zichzelf 
voor onze zonden gegeven heeft aan het kruis van Golgotha).  
2. Als je verlangt naar de bruiloft: de dag van Jezus’ wederkomst. We zijn nog 
onderweg en nog niet thuis.  
3. Als je tot die dag trouw bent. Calvijn: voorbeeld van een schildwacht. Zie 
Matt. 25:21: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf…’.   
 


