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Schriftlezing: Psalm 51, Tekst: Psalm 51:10 
Thema: ‘Vreugde in verbrokenheid’ 
Zingen: Ps. 63:1, Ps. 63:2, Ps. 51:4, Ps. 68:2, Ps. 
16:6, {Ps. 103:1,2,5 en 6}, Lofz. van Simeon:1 
 
Hoofdpunten van de preek 
David heeft voor God geen been om op te staan.  
 
Verbrijzelde benen 
Gód heeft Davids ‘beenderen’ verbrijzeld. Dat klinkt 
niet alleen hard, dat is ook hard. Harde genade. 
 
God zorgt ervoor dat David niet met zijn zonde 
wegkomt. Dit moet worden rechtgezet. Daarom 
‘slaat’ de Heere toe.  
 
Een harde aanpak om een harde David te ‘breken’. 
Niet om David weg te slaan, maar om David naar 
Zich toe te slaan.  
 
Harde genade! David zou anders doorlopen, om te 
laat te ontdekken dat hij voor God geen been heeft 
om op te staan.  
 
Wat is er bij ons nodig, zodat wij (weer) buigen voor 
God? In Ps. 32 zegt David: laat dat niet nodig zijn! 
 
Verlangen naar vreugde 
De HEERE slaat David naar Zich toe. Hij smeekt om 
genade en een ‘clean’ leven waar hij de vreugde van 

God weer mag ervaren: ‘laat de beenderen zich 
verheugen die U verbrijzeld heeft.’ 
 
God doet recht en rekent Zelf af met de zonde. 
Jesaja profeteert over de Knecht: ‘om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld…’  
 
De vreugde en blijdschap waar David naar verlangt, 
dankt hij aan zijn verre nakomeling: Jezus Christus.  
 
In de Heiland is de vreugde compleet. Echte 
blijdschap, niet te vergelijken met de holle lol van de 
zonde. 
 
David vraagt: laat het mij horen… zegt U het tegen 
mij. Dat moet God Zelf zeggen en verzekeren, het 
verlossende Woord kan alleen van Zijn kant komen. 
 


