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Thema: Geloven is feest!

 

 

 

 

 

 

 

Introlied: 

 

O, KOM NU EN JUBEL 

 

O, kom nu en jubel, breng dank aan de 

Heer, en juich voor de Rots van ons heil. 

O, kom voor Zijn aangezicht, breng Hem 

eer. Verheug Hem met snarenspel. 

Want de Heer is een groot God en de 

Koning van alles wat leeft. 

Want de Heer is een groot God en de 

Koning van alles wat leeft. 

 

 

PSALM 116, VERS 1, 10 EN 11 

 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

hoort mijne stem, 

mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k 

roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, 

Hij redt mij keer op keer. 

 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 

verheffen, U al mijn geloften brengen; 

'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

Ik zal met vreugd in 't 

huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof 

Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉ, KOM JE KIJKEN (KOM EN ZIE) 

 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken naar de 

wond’ren die Hij doet, 

kom en zie, kom en zie. 

 

De blinden maakt Hij ziende, 

gevang’nen laat Hij vrij. 

 

De armen zijn Zijn vrienden, 

en Hij houdt van jou en mij. 

 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken, Hij doet alle 

mensen goed. 

Kom en zie, kom en zie. 

 

De lammen laat Hij lopen. 

Bedroefden maakt Hij blij. 

Hij maakt de hemel open, 

want hij houdt van jou en mij. 

 

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 

kom en zie, kom en zie. 

Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen 

goed. 

Kom en zie, kom en zie. 

 

 

 

EEN BLINDE MAN 

 

Een blinde man zit aan de weg. 

Hij zit daar zo alleen. 

De mooie kleuren ziet hij niet; 

’t is donker om hem heen. 

Maar hoor, daar komen mensen aan. 

Ook Jezus is erbij. 

De blinde roept: ‘Heb medelij, Heer, 

ga mij niet voorbij!’ 

 

De mensen zeggen: ‘Wees toch stil’, 

maar Jezus, Hij blijft staan. 

De Heere roept de blinde man; 

hij mag naar Jezus gaan. 

De blinde gooit zijn mantel neer. 

‘U kunt mij helpen, Heer!’ 

En Jezus zegt: ‘Je hebt geloofd!’, 

dan ziet de blinde weer! 

 



 

JEZUS WANDELT DOOR DE STRATEN 

 

Jezus wandelt door de straten. 

Er staan mensen om Hem heen. 

Er zijn blinden, kreuplen, zieken 

en Hij helpt ze één voor één. 

 

Hij maakt soms ook doden levend. 

Hij bestraft de storm op zee. 

Zegent mannen, vrouwen, kindren, 

deelt aan hen Zijn liefde mee. 

 

Hij wil ons ook laten weten: 

‘Ik kwam neer van Vaders troon, 

om voor mensen straf te dragen. 

Ik ben de beloofde Zoon”. 

 

 

VOOR UW LIEFDE, HEER JEZUS 

 

Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 

Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 

Wij aanbidden U, Heer. 

U komt toe alle lof en eer. 

O, Heer, wij prijzen Uw naam! 

 

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 

Vul ons hart voor altijd 

met Uw liefde en heerlijkheid. 

O, Heer, wij prijzen Uw naam! 

 

Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 

Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 

Wij verwachten U, Heer. 

Hoor, wij bidden: Kom haastig weer! 

O, Heer, wij prijzen Uw naam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENADE, ZO ONEINDIG GROOT 

(B-groep) 

 

Amazing Grace, how sweet the sound, 

that saved a wretch like me. 

I once was lost, but now I’m found, 

was blind, but now I see. 

 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die ‘t niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 

Als ik daar in Zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 


