Nieuwsbrief Familie de Vries

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle

macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen

dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,

hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En zie, lk ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.”

(MattheUs 28:18-20)

Even voorstellen: Familie de Vries
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Wij zijn Johan en Mathilde,
Gideon (9), Jonathan (7),
Hanna (5) en Lois (3) de Vries
uit Papendrecht.

Johan is theoloog en heeft onder-
wijservaring. Mathilde heeft klas-
sieke talen gestudeerd, lesgege-
ven en jeugdwerk gedaan.
We weten ons geroepen om te
dienen in de wereldkerk.

Op 2 november worden we door
de Hervormde Gemeente van
Papendrecht uitgezonden naar
Malawi, waar we betrokken zullen
zijn bij het Bijbelstudieproject in
de dorpen.
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Terugblik

Tweeénhalf jaar geleden gingen we
in gesprek met de GZB, omdat we
het verlangen hadden om te dienen
in de wereldkerk. Na een aantal
gesprekken werd het zuiden van
Malawi als mogelijke werkplek aan-
gewezen. In Malawi, één van de
armste landen van Afrika, werkt de
GZB al jaren samen met de CCAP
(Church of Central Africa Presbyteri-
an). Deze kerk is een aantal jaar
geleden een Bijbelstudieproject
gestart in en rondom Blantyre.

In Malawi is er een groot verschil
tussen de stad en het platteland. In
de stad hebben de mensen elektrici-
teit, stromend water en verschillende
mogelijkheden qua werk. In de dor-
pen zijn deze voorzieningen er niet
en leven de mensen van landbouw.
Er wordt voornamelijk mais
verbouwd. De CCAP gaf aan dat er
in de dorpen vaak nog te weinig
Bijbelkennis is om goed Bijbelstudie
te kunnen doen. Daarom zochten zij
een codrdinator Bijbeltrainingen.
Deze functie sluit goed aan bij onze
achtergrond.

We hebben een kort bezoek aan
Malawi gebracht en mochten kennis-
maken met de predikanten waarmee
we gaan samenwerken en iets proe-
ven van het leven in Malawi. Het
was een bijzondere ervaring om
broeders en zusters te ontmoeten
die in zulke andere omstandigheden
leven dan wij en toch dezelfde God
dienen en Hem graag beter willen
leren kennen d.m.v. Bijbelstudie.
Leuk om te weten: Malawi wordt wel
‘het warme hart van Afrika’ ge-
noemd. De bevolking in Malawi is
erg gastvrij en gericht op de
gemeenschap.

Sinds maart 2025 zijn we in dienst
van de GZB. We kregen eerst een
opleiding aangeboden op het kan-

allnations )

training for mission

toor van de GZB in Driebergen.
Daarna volgden we de En Route
cursus op All Nations in Engeland:
10 weken training als voorbereiding
op zendingswerk. We hebben in de-
ze periode van alles geleerd en
meegekregen. Eén interessante les
die we leerden, was: zendelingen
zijn vaak heel gedreven mensen die
graag de wereld willen verbeteren,
maar de enige verandering waar je
zeker van kunt zijn is die in jouzelf!
Oftewel: vooral wijzelf zullen heel
veel gaan leren van de periode die
we in Malawi gaan doorbrengen. We
bidden dat het niet alleen voor ons
tot zegen zal zijn, maar ook voor de
kerk in Malawi en de gemeenten in
Nederland die betrokken zijn bij on-
ze uitzending.

‘ 60 Years of

Mission Training

In diezelfde periode is ook het Mis-
sieKernTeam van start gegaan.
Samen hebben we een visiedocu-
ment in elkaar gedraaid en met el-
kaar nagedacht wat er nodig is voor
de uitzending en wat we eigenlijk als
gemeenten in Nederland zouden
kunnen leren van de kerk in Malawi.

We zijn immers samen het
lichaam van Christus en

hebben elkaar nodig!
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Voonruitblik

Op dit moment zijn we druk met alle
zaken die komen kijken bij een uit-
zending naar het buitenland. Een
greep uit de dingen die we moeten
regelen: spullen uitzoeken en een
deel verschepen, presentaties ge-
ven, een veiligheidsplan schrijven,
medische zorg regelen in Malawi, de
laatste vaccinaties halen, taallessen
volgen en natuurlijk afscheid nemen
van onze lieve familie en vrienden.
Ondertussen doet Johan een onder-
zoek naar Bijbelstudie in een mon-
delinge cultuur. Kortom: wij verma-
ken ons wel!
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De uitzenddienst is op D.V.
zondag 2 november, om 14.30 uur
in de Sionskerk in Papendrecht

Diezelfde week vertrekken we en
hopen we aan te komen in Blantyre,
waar we zullen gaan wonen. We
zien uit naar de ontmoeting met de
predikanten met wie we gaan sa-
menwerken: ds. Davidson Moyo, ds.
Justin Mwachumu en ds. Steven
Mpulula. De eerste tijd zullen we
vooral veel dingen regelen, wennen
aan het wonen en leven in Malawi
en ons ondertussen oriénteren op

Malawi:

Misschien weet je wel dat Malawi
in Afrika ligt. Op dit kaartje kun je

Welke 3 landen liggen er om Ma-
lawi heen?

De vlag van Malawi heeft 3 kleu-
ren: zwart, rood en groen. Het
zwart staat voor de inheemse be-

er is veel strijd geweest voordat
Malawi een onafhankelijk land
was. Het groen staat voor de na-
tuur, Malawi is een prachtig land.
Ook zie je de opgaande zon, een
symbool van hoop en vrijheid.
Welke kleuren heeft de Neder-
landse vlag? Zoek maar eens op
wat die kleuren betekenen.

zien waar het precies ligt in Afrika.

volking. Het rood staat voor bloed:

het werk. We zullen binnen de struc-
tuur van de CCAP kerk in Zuid-
Malawi kijken waar precies behoefte
aan is en hoe we dit het beste kun-
nen aanvliegen. De bedoeling is dat
de Malawiaanse kerk dit zelf gaat
oppakken, zodat wij na vijfenhalf jaar
kunnen terugkeren naar Nederland.
Johan zal zich de komende jaren
richten op de volwassenen en Ma-
thilde gaat zich inzetten voor Bijbel-
studie onder de jeugd in Malawi. We
zien uit naar wat God gaat doen! Het
is immers Zijn werk en Hij zal het
voleinden!
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*De mensen in Malawi zijn heel
vriendelijk en beleefd. Heel vaak
gebruiken ze het woord zikomo
(uitspraak: ziekoomoo, klemtoon
op onderstreepte lettergreep). Dit
betekent ‘dankjewel’, ‘alsjeblieft’,
of ‘graag gedaan’.

*Als je in Malawi iets aangeboden
krijgt of iemand vraagt je ergens
om, is het heel onbeleefd om ‘nee’
te zeggen. In plaats daarvan zeg
je: mwina nthawi ina (uitspraak:
mwiena ntaawiee ienaa). Dat bete-
kent ‘misschien een andere keer'.
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Bidden & danken

/ Dank voor... \

...de opleiding die we kregen.

...alle betrokken gemeenten.

...Gods trouw, die we in alles mogen zien
Bid voor...

...een goed afscheid, ook voor de kinderen.

...de regelzaken rondom de werkvergunningen. Deze zijn al vrijgegeven, waardoor we
onze paspoorten naar Malawi moeten sturen om ze te laten stempelen. We hebben
onze paspoorten ook weer nodig voor de reis.

\ ...dat God in alles de eer krijgt in deze uitzending. /
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: e daden'm We zien uit naar wat
inancieel bij te
voor ons te bidden en met ons mee te leven. God gaat doen!

Zid

endingsmaatje ben je onderdeel van het Het is immers Zijn werk en

wereldwijde zendingswerk van de GZB. . .
Hij zal het voleinden!’

DOE JE MEE?

. _ zendings W
Meld je dan nu aan via maatje.nl

www.zendingsmaatje.nl een initiatief van de GZB

COLOFON

Johan en Mathilde de Vries worden in november 2025 door de Hervormde
Gemeente van Papendrecht uitgezonden naar Malawi. De GZB maakt deze
uitzending mogelijk. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze

CONTACT nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!

U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te
Contactgegevens maken op IBAN NL63 ABNA 0476 3954 29 t.n.v. GZB o.v.v. Johan en Mathilde
MissieKernTeam de Vries. Dank voor uw onmisbare steun!
mktdevries@gmail.com

Voor adreswijzigingen en overige informatie

gzw GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
devriesopmissie \/ T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl




