
 PAASCONCERT 28 maart 2026 

Thema: Wij zingen van Jezus     Hij leeft!                  

Intro: 

 

WIJ ZINGEN VAN JEZUS 

 

Wij zingen van Jezus, 

van Hem is alle macht. 

Hij heeft op Golgotha 

de wereld heil gebracht. 

De Zoon van God is Hij 

en aller heren Heer. 

Wij zingen van Jezus 

meer en meer. 

 

Wij zingen van Jezus, 

Gods volheid woont in Hem. 

Hij bracht ons in het licht; 

wij luist’ren naar Zijn stem. 

Zijn Geest woont nu in ons 

en leidt ons keer op keer. 

Wij zingen van Jezus, onze Heer. 

 

PALMTAKKEN, MANTELS 

 

Palmtakken, mantels 

worden uitgespreid 

voor Hem op de weg 

naar Jeruzalem. 

Lang van tevoren 

is het voorbereid; 

de Koning die komt, 

alles zingt voor Hem. 

Met duizenden stemmen 

die zingen tot Zijn eer: 

‘Gezegend die komt 

in de Naam van de Heer’. 

Jezus, de Zoon van David, 

groot is het gejuich; 

ook kind’ren doen mee 

en zij zingen luid: 

‘Hosanna, hosanna voor de Heer. 

Hosanna, hosanna voor de Heer’. 

 

Blok 1: 

 

NAMEN VAN GOD   (B-groep) 

 

Refrein: 

U bent de God die mij leidt 

en mijn Vader voor altijd. 

U bent de Redder die voor mij 

op aarde kwam. 

In elke naam die U heeft, 

wordt verteld hoeveel U geeft 

om de mensen en wat op 

de aarde leeft. 

 

Immanuël, God met ons, ) 

U zal er zijn elke dag.  )  2x 

 

 

Refrein 

 

Lam van God, hoogste Heer,  ) 

U stierf voor ons aan het kruis. )  2x 

 

LATEN WIJ JUICHEN VOOR HEM 

 

Alles leek verloren 

bij Zijn graf die nacht, 

maar de nieuwe morgen 

heeft ons hoop gebracht. 

 

Refrein: 

Dit is de dag, dit is de dag! 

Laten wij juichen en zingen voor Hem! 

Dit is de dag, dit is de dag! 

Laten wij juichen voor Hem! 

 

2e stem refrein (B-groep): 

Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 

Laten wij juichen voor Hem! 

 

Alles leek gesloten, 

zegels op het graf. 

Maar een engel rolde 

toen de steen eraf. 

Refrein 

 

Alles komt tot leven: 

Hij staat aan het hoofd 

en Hij is de Redder 

voor wie Hem gelooft! 

Refrein 

Laten wij juichen voor Hem! 

 

DE VROUWEN HEBBEN ZO’N VERDRIET 

(couplet: alleen A-groep) 

 

De vrouwen hebben zo’n verdriet 

om de gestorven Heer. 

Ze lopen stil naar Jezus’ graf, 

maar Hij ligt er niet meer. 

De steen is weg, het graf is leeg. 

Dan zien ze d’eng’len staan. 

De eng’len zeggen: Vreest toch niet. 

De Heer is opgestaan! 

 

Refrein: 

Hij leeft! Hij leeft! 

De Heer is opgestaan! 

Je mag dit nieuws vertellen gaan: 

De Heer is opgestaan! 

 

 

 

 

 

 



MARIA, MARIA 

 

Maria, Maria, huil toch niet. 

Vertrouw op God in jouw verdriet. 

Want zie de steen is weggerold. 

Dit kan alleen door een wonder van God 

(2x). 

 

Maria, Maria, luister maar. 

Het graf is leeg, er is niemand daar. 

Hier heeft de wereld op gewacht. 

Dit is een wonder door God 

volbracht (2x). 

 

Maria, Maria, kijk Me aan. 

Ik leef Maria, Ik ben opgestaan. 

Er is geen graf dat Me houden kan. 

Dit is het wonder van Gods plan (2x). 

 

Blok 2: 

 

DAAR JUICHT EEN TOON 

 

Daar juicht een toon, 

daar klinkt een stem, 

die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 

de Zoon van God is opgestaan. 

 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan. 

Een leven door Zijn dood bereid, 

een leven in Zijn heerlijkheid. 

 

DE HEMEL JUICHT 

 

De hemel juicht 

tot eer van de verrezen Heer. 

En alles buigt 

voor de schoonheid van de Heer. 

In eeuwigheid zal Hij 

het Lam zijn op de troon. 

En daarom knielen wij 

uit eerbied voor Gods Zoon. 

 

Kom, zing met mij 

tot eer van de verrezen Heer. 

Hij kocht ons vrij 

met Zijn leven en Zijn eer. 

In eeuwigheid zult Gij 

het Lam zijn op de troon. 

En daarom knielen wij 

uit eerbied voor Gods Zoon. 

 

MACHTIG GOD, STERKE ROTS 

 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor Uw Naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

ALLE MACHT, ALLE RIJKDOM 

Alles voor Hem     (B-groep ) 

 

Refrein: 

Alle macht, alle rijkdom,  

alle wijsheid, alle kracht 

voor het Lam dat geslacht is. 

Alles, alles voor Hem. 

Alle eer, alle glorie, 

alle adem voor de Heer 

tot in eeuwigheid, amen. 

 

Jezus is dichtbij.   

Het leven krijgt een nieuw begin.     

De strijd komt tot een eind.     

De leeuw van Juda overwint.  

En de hele wereld zingt.   

Alles en iedereen zingt.   

Refrein 

 

Eer aan de Vader. 

Eer aan de Zoon. 

Amen, amen. 

Eer aan de Trooster,  

God is met ons. 

Alles, alles voor Hem. 

Eer aan de Vader. 

Eer aan de Zoon. 

Amen, amen,  

tot in eeuwigheid, amen. 

Tot in eeuwigheid, amen. 

Tot in eeuwigheid, amen. 

 

Samenzang 

 

U ZIJ DE GLORIE 

 

Koor: 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

daald' een engel af, 

heeft de steen genomen 

van ’t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Allen: 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, 

die mij vrede geeft. 

In Zijn godd’lijk wezen, 

is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen 

in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 


