
Samenvatting preek zondag 9 (20 oktober 2019) 
Bijbelgedeelten: Genesis 1:1-2:3, Psalm 121 en Matt. 6:31-34  
 
Twaalf artikelen  
In zondag 8-22 behandeld de catechismus de 12 artikelen, een oude en heel 
bekende christelijke geloofsbelijdenis. De 12 artikelen herinneren door hun 
structuur aan de Drie-eenheid. Daarom staat de catechismus daar in zondag 8 
eerst bij stil.  
 
God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde  
In zondag 9 behandelt de catechismus het eerste van de 12 artikelen: ik geloof 
in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Een mooie 
manier om dit artikel te behandelen is vanuit Genesis 1, waar we lezen over de 
schepping. 
 
Genesis 1 gaat over God  
Net als bij een bijzonder schilderij moet je goed naar dit Bijbelhoofdstuk kijken. 
En hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Hoe beter je ook begrijpt waar het in 
Genesis 1 over gaat: namelijk over God (32x wordt het woord ‘God’ in Genesis 
1 gebruikt en in Genesis 2:1-3 nog 3x). En we leren dan vooral drie dingen: 
 
1 God heeft alles geschapen 
God heeft alles gemaakt. Hij heeft ook ons gemaakt. Dat is iets waaraan we 
onszelf steeds moeten herinneren, want dat heeft enorme consequenties voor 
de manier waarop je leeft.  
  
2 God is almachtig  
God schiep alles uit niets door te spreken. Zo machtig is Hij. Machtig genoeg 
om voor ons te helpen, wat we ook nodig hebben (zie Ps. 121)!  
 
3 God is goed 
• God schiep de wereld voor Zichzelf om ervan te genieten. Maar Hij schiep 

de wereld ook voor ons: als een mooi huis om in te wonen. Zo laat Hij 
merken dat Hij onze Vader is en dat het Zijn verlangen is dat we als Zijn 
kinderen leven.  

• Na de zondeval blijft God Zijn vaderlijke goedheid tonen. Hij geeft zelfs Zijn 
eigen Zoon over tot in de dood om ons te redden. Vertrouwend op de Heere 
Jezus en Zijn werk mag je ondanks je zonde en schuld weten: God is mijn 
God en Vader en Hij zorgt voor mij, zodat het mij aan niets ontbreekt.   

     


