
Samenvatting preek zondag 12 (26 januari 2020) 
Bijbelgedeelten: Markus 1:9-15 en Luk. 4:16-21  
 
Goed kijken 
• Geloven is kijken naar Jezus. En niet maar eventjes en vluchtig, maar goed 

kijken en steeds weer kijken. De catechismus doet dat ook: er worden maar 
liefst acht zondagen besteed aan de Heere Jezus en Zijn werk (zondag 11-
19).  

• Eerst gaat het over Zijn namen, vorige keer in zondag 11 over ‘Jezus’ 
(Redder), nu in zondag 12 over ‘Christus’, wat Gezalfde betekent.  

 
Oude Testament 
Voor de betekenis van Christus/Gezalfde moeten we denken aan de profeten, 
priesters en koningen in het OT. Zij werden door God gezalfd. Zo maakte God 
duidelijk dat ze door Hem waren aangesteld en in Zijn naam hun werk moesten 
doen. Zo maakte Hij ook duidelijk dat Hij ze door Zijn Geest de kracht wilde 
geven om hun taak uit te oefenen.  
 
Dé Christus/Gezalfde  
Jezus is ook een ‘gezalfde’, Hij is zelfs dé Gezalfde, de grote dienstknecht van 
God. Door God gestuurd, aangesteld en gezalfd (Mark. 1:9-11) om de vervulling 
te zijn van al die (onvolmaakte en gebrekkige) profeten, priesters en koningen 
uit het OT. Hij is onze hóógste Profeet, onze énige Hogepriester en onze 
ééuwige Koning.  
 
Drie taken: geen halve maar héle Zaligmaker!  
• Deze drie ambten wijzen op de verschillende aspecten van Jezus’ werk: Hij 

geeft ons onderwijs (profeet), Hij geeft Zijn leven voor onze zonden en bidt 
voor ons (priester) en Hij regeert en beschermt ons (koning).  

• Deze drie ambten laten ook zien hoe we de Heere Jezus nodig hebben: om 
ons te redden van onze dwaasheid en onwetendheid als gevolg van de 
zonde (profeet), om onze schuld te verzoenen en onze onreinheid voor God 
weg te nemen (priester) en om de macht van de zonde en de duivel in ons 
leven te breken (koning). 

 


