
Preek over zondag 25-2 (7 maart 2021) 
Bijbelgedeelten: Markus 9:2-8; Luk. 24:13-35; Matt. 28:18-20 
 
Opnieuw zondag 25 
Opnieuw staan we stil bij zondag 25. Het gaat in deze zondag om de vraag hoe 
je leert geloven en hoe je geloof versterkt en verdiept wordt. Dat is het werk 
van de Heilige Geest. Hij werkt het geloof in ons hart. Daarvoor gebruikt Hij de 
Bijbel en vooral de verkondiging van de Bijbel.  
 
Niet zien maar luisteren  
Waarom is de preek zo belangrijk? Omdat God daar Zelf toe oproept (2 Tim. 
4:1-5). Maar kan God in onze tijd niet beter een filmp(je) gebruiken? Beelden 
raken ons toch veel meer dan woorden? Toch ligt in de Bijbel de nadruk op 
luisteren, vaak ook tegenover zien.  
• Tweede gebod: Geen beelden maken. 
• Jezus’ verheerlijking op berg: Luister naar Hem (Mark. 9). 
• Emmaüsgangers: Jezus maakt Zichzelf bekend door de Bijbel (Luk. 24).   
 
De belangrijkste manier waarop God met ons omgaat is dus door tegen ons te 
spreken. Dat moet ons belangrijkste voedsel zijn. We ‘zien’ God met onze oren, 
door te luisteren. We wandelen ‘door geloof, niet door aanschouwen’ (2 Kor. 
5:7). Geloven betekent je vastklampen aan de woorden van God, daarop 
rusten, soms ook dwars tegen het zichtbare en ons gevoel in.  
 
Extra: sacramenten 
Toch geeft God ons er nog wel iets bij, als een extraatje: de sacramenten, de 
doop en het avondmaal.  
• Deze sacramenten heeft God ingesteld om Zijn woorden nog eens te 

onderstrepen.  
• En, dat vooral, om Zijn woorden nog persoonlijker te maken, zodat we zeker 

weten: God meent het. En: dit is ook voor mij bedoeld. Bijzonder dat God 
onze zwakheid en twijfel zo tegemoet komt en het goede nieuws over Zijn 
Zoon niet alleen laat horen, maar ook laat zien en proeven! 


