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Schriftlezing: 1 Kon. 19:1-8, Kerntekst: 1 Kon. 19:7 
Thema: Voedsel om de reis vol te houden. Zingen: 
Ps. 42:1, Ps. 42:3, Ps. 42:5, Ps. 84:4, Ps. 145:5, 
{Ps. 23:1,2 en 3, Ps. 90:8}, Gez. 4:1 
 
Hoofdpunten van de preek 
Elia draait zich van de engel, van God, af. Het eten 
en drinken heeft zijn geloofscrisis niet doorbroken.  

De HEERE laat Elia niet daarin, maar stuurt 
opnieuw Zijn engel: de engel des HEEREN. Echt 
door God gezonden om op Zijn gezag Elia te 
versterken. 

Opnieuw. De HEERE houdt vol. Hij laat Zich niet 
door Zijn kinderen afhouden.  

Waarom doet God dit? Let op Zijn Naam. HEERE. 
Ik ben. Trouw aan Wie Hij is en aan wat Hij zegt en 
wat Hij wil. In Elia vindt God geen reden. Die ligt 
geestelijk werkelijk in de dood. 

De engel raakt Elia aan. Een liefdevol, teer gebaar. 
De gezant van God moet daarvoor bukken bij dit 
vluchtend en in duisternis levend mensenkind.  

Sta op. Blijf niet in je doodse ellende liggen. Ontleen 
je identiteit er niet aan. Gods woord klinkt met 
kracht. Uiteindelijk blijft er geen van Zijn kinderen 
liggen…  

Eet en drink. Opdracht van God. Niet afhankelijk 
van Elia’s wil. Eet (en drink) van dat wat God je laat 
voorzetten. Hemels brood (wie dit brood eet blijft in 
Mij) en levend water (die zal nooit meer dorst 
hebben, maar verzadigd zijn). 

De reis zal je anders te zwaar vallen. Wie zich laat 
verzadigen met het levende brood en water, 
Christus, zal ervaren hoe waar dit is. Het is een 
waarschuwing om Gods eten en drinken niet te laten 
staan. In eigen kracht haal je nooit de reis door de 
woestijn van het leven. 


