
Mini_Hooglied_4_16 21-6-2014 HG Sommelsdijk 

Schriftlezing: Hooglied 4:9-5:1 Tekst: Hooglied 
4:16 Thema: Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen! 
Zingen: Ps. 145:1, 2, 3 en 4, Ps. 45:4 en 6, Ps. 
16:3, Ps 31:1,5,15,17 en 19, Lofz. Simeon: 1 
 
Hoofdpunten van de preek 
De bruid is een lusthof voor haar Bruidegom. Zij 
verlangt Geestdriftig naar Zijn komst. 
 
Verlangen 
De bruid verlangt hartstochtelijk: laat mijn Liefste 
komen! Als Hij er maar is, als ze Zijn liefde maar 
kan ervaren, dan is het goed. Het is mij goed nabij 
te wezen bij mijn God… 
 
De Bruidegom is alles voor haar: ‘mijn Liefste.’ 
Net zoals in een huwelijk de ander je liefste is, zo 
is het in het geloof evenzeer: ‘het leven is mij 
Christus…’ al het andere komt op een lagere 
plaats. 
 
Geestdrift 
De bruid wil haar Bruidegom naar Zijn hof lokken, 
verleiden. Ook toen werden daarvoor ‘geurtjes’ 
gebruikt. Geuren worden verspreid door de wind. 
De bruid vraagt de winden om te helpen.  
 
De Geest wordt vergeleken met de wind. De bruid 
vraagt om de wind uit het koele noorden en het 

warme zuiden. Samen worden ze tot een 
wervelwind van ontdekking/ berouw met liefde en 
toewijding aan haar bruidegom.  
 
De geuren uit de lusthof moeten de Bruidegom te 
lokken, zodat Hij van zijn beste vruchten eet en 
geniet. Daar gaat ’t om in het geloof en bij het 
Heilig Avondmaal.  


