
 SAMENZANGDIENST  13 oktober 2025 

Thema: Wij zingen van Jezus     de Goede Herder!                

 

 

 

 

 

Themalied: 

 

WIJ ZINGEN VAN JEZUS 

 

Wij zingen van Jezus, 

van Hem is alle macht. 

Hij heeft op Golgotha 

de wereld heil gebracht. 

De Zoon van God is Hij 

en aller heren Heer. 

Wij zingen van Jezus 

meer en meer. 

 

 

JEZUS IS DE GOEDE HERDER 

(A-groep) 

 

Refrein: 

Jezus is de goede Herder. 

Jezus, Hij is overal.   

Jezus is de goede Herder,’ 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ’s avonds niet kunt slapen 

en je bang in ’t donker bent, 

denk dan eens aan al die schaapjes, 

die de Heer bij name kent. 

Refrein 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede Herder, 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet 

Refrein 

 

 

IK BEN VEILIG IN JEZUS’ ARMEN 

 

Refrein 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Er is nergens een plek waar 

ik zo veilig ben. 

 

 

Ben ik soms eenzaam en heb ik 

verdriet, 

is het soms net alsof niemand me ziet, 

net of er niemand meer is die me mist, 

dan mag ik weten dat Jezus er is. 

Refrein 

 

 

VEILIG IN JEZUS ARMEN 

(B-groep) 

 

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart; 

daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

Hoor, ’t is het lied der eng’len, 

zingend van liefd’ en vreê, 

ruisend uit ’s hemels zalen, 

over de glazen zee. 

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart, 

daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

 

 

IK WIL ZINGEN 

 

Ik wil zingen van de naam van Jezus. 

Ik wil zingen van de naam van Jezus. 

Ik wil zingen van de naam van Jezus. 

Ik wil zingen van Zijn machtige naam. 

 

Er is kracht in de naam van Jezus. 

Er is kracht in de naam van Jezus. 

Er is kracht in de naam van Jezus. 

Er is kracht in Zijn machtige naam. 

 

Er is redding in de naam van Jezus. 

Er is redding in de naam van Jezus. 

Er is redding in de naam van Jezus. 

Er is redding in Zijn machtige naam. 

Er is redding in Zijn machtige naam. 

Er is redding in Zijn machtige naam. 

 

 
 

 



 

 

DE HEER IS MIJN HERDER 

(B-groep) 

 

Refrein: 

De Heer is mijn Herder, 

Hij is alles wat ik nodig heb. 

Hij brengt mij tot rust 

en Hij geeft nieuwe kracht. 

Hij leidt mij steeds verder 

op de juiste weg die ik moet gaan. 

De Heer is mijn Herder. 

 

Al ga ik door een donker dal, 

ik hoef niet bang te zijn. 

Ik weet dat U mij bij zult staan, 

U bent heel dichtbij. 

Refrein 

 

Want wat mij ook wordt aangedaan, 

U helpt mij telkens weer. 

U geeft mij wat ik nodig heb 

en nog zoveel meer. 

Refrein 

 

Uw goedheid en Uw liefde, Heer,  

volgen mij altijd. 

En ik mag heel dicht bij U zijn 

tot in eeuwigheid. 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG EN NACHT, HEER 

 

Refrein: 

Dag en nacht, Heer, 

waakt Gij als een herder over mij. 

Dag en nacht, Heer, 

veilig kan ik bij U zijn. 

 

Als de dag opnieuw begint, 

waakt Gij als een herder over mij. 

als een vader voor zijn kind; 

veilig kan ik bij U zijn. 

Refrein  

 

Solo: 

In de avondschemering, 

waakt Gij als een herder over mij.  

Ik ben Uw beschermeling. 

Veilig kan ik bij U zijn. 

 

Refrein 

 

Solo: 

In het duister van de nacht 

waakt Gij als een herder over mij, 

Gij, mijn toevlucht, steun en kracht, 

veilig kan ik bij U zijn. 

 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE HERE ZEGENT U 

naar Numeri 6: 24-26 

 

De Here zegent u en Hij beschermt u, 

Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dichtbij u 

zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 


