
Samenvatting preek zondag 11 (12 januari 2020) 
Bijbelgedeelten: Matt. 1:18-25 en 11:1-6; Joh. 14:6; Hand. 2:21 en 4:12  
 
12 artikelen 
In zondag 8-22 legt de catechismus uit wat we als christenen geloven. Daarbij 
valt de catechismus terug op een bekende geloofsbelijdenis die christenen 
wereldwijd en al heel lang gebruiken: de 12 artikelen of de apostolische 
geloofsbelijdenis.  
 
Waar zijn we nu?  
• In zondag 9 en 10 ging het over het eerste artikel: ik geloof in God de Vader, 

de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde.  
• In zondag 11-13 gaat het over het tweede artikel: ‘en in Jezus Christus, Zijn 

eniggeboren Zoon, onze Heere’. Stukje voor stukje gaat de catechismus dit 
artikel langs: ‘Jezus’, ‘Christus’, ‘Gods eniggeboren Zoon’ en ‘Heere’.  

 
Jezus 
In zondag 11 gaat het over de naam ‘Jezus’ (letterlijk: Redder, Verlosser, 
Zaligmaker) en wat de betekenis van deze naam is voor het geloof. Ik wil er in 
de preek vier dingen over zeggen:  
1. Het is een naam die God Zelf heeft uitgekozen (Matt. 1:21a); 
2. Het is een confronterende naam (Matt. 11:1-6)  
3. Het is een hoopvolle naam (Matt. 1:21b) 
4. Het is een naam die je moet gebruiken (Hand. 2:21: ‘Het zal zo zijn dat ieder 

die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden’).  
 
 


