Samenvatting preek zondag 13-14 (1 maart 2020)
Bijbelgedeelten: Luk. 1:26-38; Jon. 1:1-18; Filipp. 2:5-11

Grootste wonder van de Bijbel

Deze keer gaat het over zondag 13 en 14. De nadruk zal liggen op zondag 14.

In zondag 14 gaat het weer over de Heere Jezus. We hebben nagedacht over
Zijn namen: Jezus, Christus (en in zondag 13 over ‘Zoon van God en ‘Heere’). En
nu gaat het over Zijn geboorte: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren
uit de maagd Maria. Dit is het grootste wonder van de Bijbel: God is naar ons
toegekomen door Zijn Zoon de Heere Jezus. Het lijkt wel een sprookje, maar
gelukkig is dit wonderlijke verhaal echt gebeurd!

Aannemen
De catechismus sluit in de uitleg aan bij Filippenzen 2:5-11 en vooral bij een
kernwoord wat Paulus daar gebruikt: ‘aannemen’.

1. Dit woord laat ons zien wat er gebeurde toen Jezus geboren werd: de
Zoon van God ‘nam’ de menselijke natuur ‘aan’. Hij bleef wie Hij was,
waarachtig God, maar werd wat Hij eerst niet was, waarachtig mens.
Jezus is God en mens in één persoon.

2. Dit woord laat ons ook zien dat de geboorte van Jezus een keuze was. Hij
heeft ervoor gekozen om mens te worden en in onze huid te kruipen,
ondanks alle beperkingen en al het lijden dat dat met zich meebracht
(Filipp. 2:7: Hij heeft Zichzelf ‘ontledigd’).

Waarom?

Waarom is Jezus zo diep afgedaald? Omdat wij zo diep gevallen zijn. Jezus’
komst is een reddingsoperatie, een extreme reddingsoperatie. De Heere God
zet om zo te zeggen alles in wat Hij heeft: geen engel of legioen van engelen,
maar Zijn eigen Zoon. Jezus komt helemaal van de andere kant. En tegelijkertijd
staat Hij helemaal aan onze kant. Is Hij één van ons, om in onze plaats te leven
en in onze plaats te sterven.

Alle reden om op God te vertrouwen

En geloven wil zeggen dat je je daaraan vastklampt. Dat je daar troost uit put.
Dat God in Zijn Zoon naar ons toegekomen is. Eigenlijk is het heel eenvoudig:
als God zoiets onvoorstelbaars gedaan heeft en zo Zijn macht, genade en liefde
heeft laten zien, is er dan niet alle reden om op Hem te vertrouwen en je aan
Hem over te geven?



