
 SAMENZANGDIENST  30 november 2025 

Thema: Wij zingen van Jezus     Kind in de kribbe                

 

 

 

 

 

Themalied: 

 

WIJ ZINGEN VAN JEZUS 
 

Wij zingen van Jezus, 

van Hem is alle macht. 

Hij heeft op Golgotha 

de wereld heil gebracht. 

De Zoon van God is Hij 

en aller heren Heer. 

Wij zingen van Jezus 

meer en meer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IN DE STAD VAN KONING DAVID 
 

In de stad van koning David, 

in de stilte van de nacht, 

is een Kind, een Zoon geboren: 

de Messias, lang verwacht. 

Zoon van God en Israël, 

Zoon van God, Immanuël. 

 

In de stad van koning David, 

in de stal van Bethlehem, 

ligt de Heiland in een kribbe, 

in het stro daar vind je Hem. 

Deze Koning zonder troon, 

deze Koning is Gods Zoon. 

 

In de stad van koning David 

wordt het licht in deze nacht, 

want de Heiland is geboren; 

de Messias, lang verwacht. 

Zoon van God, Immanuël, 

Zoon van God, Heer dank U wel! 

 

 

 

EER AAN GOD IN DE HOGE 
 

Hoor de engelen in koor, 

het klinkt heel de wereld door: 

Eer aan God in de hoge, 

omdat Hij om mensen geeft 

en Zijn Zoon gegeven heeft. 

Eer aan God in de hoge. 

 

Refrein: 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. 

Eer aan God, eer aan God 

in de hoogste hemel. 

Eer aan God, eer aan God 

in de hoogste hemel. 

 

Herders gaven Jezus eer, 

wijzen knielden voor Hem neer. 

Eer aan God in de hoge. 

En ook wij aanbidden Hem, 

met ons hart en onze stem. 

Eer aan God in de hoge. 

Refrein 

 

Prijs de Heer die eeuwig leeft, 

ons geluk en vrede geeft. 

Eer aan God in de hoge. 

Zing het luid en zeg het voort, 

zodat iedereen het hoort: 

Eer aan God in de hoge. 

Refrein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZIJN NAAM IS JEZUS 
 

Refrein: 

Zijn Naam is Jezus, 

Jezus is Zijn Naam. 

Hij is de Redder die God 

aan de wereld geeft, 

dat wie in Hem gelooft 

voor eeuwig leeft. 

Zijn Naam is Jezus. 
 

Voor dit kleine Kindje 

buigen wij ons neer, 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Refrein 

 

Voor die grote Koning 

buigen wij ons neer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Refrein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK WIL ZINGEN VAN DE NAAM 

 

Ik wil zingen van de Naam van Jezus. 

Ik wil zingen van de Naam van Jezus. 

Ik wil zingen van de Naam van Jezus. 

Ik wil zingen van Zijn machtige Naam. 

 

Er is kracht in de Naam van Jezus. 

Er is kracht in de Naam van Jezus. 

Er is kracht in de Naam van Jezus. 

Er is kracht in Zijn machtige Naam. 

 

Er is redding in de Naam van Jezus. 

Er is redding in de Naam van Jezus. 

Er is redding in de Naam van Jezus. 

Er is redding in Zijn machtige Naam. 

Er is redding in Zijn machtige Naam. 

Er is redding in Zijn machtige Naam. 

 

 

ALS WIJ ZINGEN TOT DE EER 

 

Als wij zingen tot de eer 

van de hoog verheven Heer, 

als wij komen met een loflied 

in ons hart. 

Ja, dan bouwen wij een troon 

voor de Vader en de Zoon. 

Dus prijs met mij de Naam 

van onze God. 

 

Wij willen zingen van de grote dingen 

die de Heere Jezus heeft gedaan, 

want door Zijn leven 

voor ons te geven, 

mogen wij het Koninkrijk 

van God nu binnengaan. 

 

Als wij zingen tot de eer 

van de hoog verheven Heer, 

als wij komen met een loflied 

in ons hart. 

Ja, dan bouwen wij een troon 

voor de Vader en de Zoon. 

Dus prijs met mij de Naam, 

dus prijs met mij de Naam, 

dus prijs met mij de Naam 

van onze God. 
 

 

DE HEERE ZEGENT U 

naar Numeri 6: 24-26 

 

De Heere zegent u 

en Hij beschermt u, 

Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dichtbij u zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan u geven. 


