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Voor u ligt weer een nieuwe Icht-
hus. Bij het uitkomen van deze 
editie loopt het winterwerk weer 
ten einde en gaan we richting het 
voorjaar. In deze periode staan we 
ook stil op Golgotha waar we zien 
hoe Jezus voor ons lijdt. Daar-
naast kijken we verder naar Pa-
sen. Christus overwint de dood! 
Hij leeft en wij met Hem. Wat 
een prachtig evangelie! 
 
In het winterseizoen stonden we 
stil bij het thema ‘Samen Ge-
meente van God’. Laat dit thema 
ook na het winterseizoen zicht-
baar zijn in onze gemeente. Sa-
men mogen we ook wat uitstralen 
naar de wereld om ons heen. 
 
De afgelopen periode is er weer 
genoeg gebeurd in de gemeente. 
In deze Ichthus kunnen u en jij 
hier weer van alles over lezen. U 
zult ook zien dat, ondanks dat het 
winterwerk voorbij is er nog ge-
noeg activiteiten door blijven 
gaan en er vooruit gekeken wordt 
naar de zomer. 
Iedereen hartelijk dank voor uw 
en jouw bijdrage! 
 
We wensen u en jou veel leesple-
zier toe. 
 
De redactie. 

Voorwoord  
 
 
 
Wie Mij wil volgen ........ 
 
Ja, HEER, ik wil wel gaan 
de weg die U mij wijst. 
Maar mag ik even nog mijn koffer pak-
ken? 
Mijn onrust, onlust en mijn eigen wil, 
mijn egoïsme, al mijn ongemakken; 
 
Kleinzieligheid, begeerte, jaloezie: 
't Gaat alles mee, de koffer wordt geslo-
ten. 
De reis vangt aan, maar 't lopen valt mij 
zwaar 
Ik heb mijn voet al menigmaal gesto-
ten. 
 
Mijn handen zijn doorstriemd, 
de koffer wordt een last. 
Maar dan kom ik mijn Opdrachtgever 
tegen. 
Verwonderd vraagt Hij mij: "Waarom 
zo moe? 
Je hebt van Mij een lichte last gekre-
gen." 
 
Met Zijn doorboorde handen ledigt Hij 
mijn koffer - en doet weg al wat Hem 
griefde. 
Beschaamd, maar blij en onvermoeid 
reis ik mijn weg, 
met in mijn hand genoeg: Zijn zegen en 
Zijn liefde. 
 
Dichter onbekend. 
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Meditatie 
Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen 
heb, moet ook u elkaars voeten wassen (Joh. 13:14) 
 
‘Als God één en al nederigheid is, hoe zouden wij dan nog 
hoogmoedig zijn’, zei ooit kerkvader Augustinus in de 4e 
eeuw! Een nederigheid die heel plastisch beschreven wordt 
wanneer Jezus de voeten van zijn discipelen wast aan het 
begin van de Paasmaaltijd. Hier toont Hij dat Hij niet geko-
men is om zich te laten dienen, maar om Zelf te dienen. 
Van hoeveel (politieke) leiders hopen we niet dat zij het volk 
dat hen verkozen heeft werkelijk dienstbaar zullen zijn? In 
de praktijk blijkt vaak dat zodra zij macht hebben zij hun 
beloften van dienstbaarheid snel vergeten en eerder uit zijn 
op handhaving en uitbreiding van hun macht dan dat zij zich 
nog bekommeren om de mensen. 
Jezus vervult echter een andere roeping. Hij is ook niet ge-
komen, omdat wij Hem verkozen, maar omdat God Hem 
gezonden heeft! 
Een zending die uiteindelijk op Golgotha zichtbaar wordt als 
Hij zijn leven geeft als losprijs voor velen. God betaalt onze 
schuld in de offerande van zijn Zoon. Dieper kan Hij niet 
afdalen. De reden? Liefde voor gevallen mensen, liefde voor 
zondaren. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft  
(Joh.3:16).  
Wie hier zijn hart verliest, zal niets liever willen dan deze 
God in Christus te willen dienen. De gemeente van Jezus 
Christus, u en ik, mogen die dienstbaarheid laten zien in de 
aandacht voor de mensen die God op onze weg plaatst. 
Dat kost ons moeite, want we wassen graag liever de oren 
van mensen dan de voeten! Daarom hebben wij ook telkens 
nodig het voorbeeld te zien en daarover te horen dat Jezus 
ons gegeven heeft aan de tafel. Dat inspireert om dichtbij en 
ver weg mensen te helpen: materieel en spiritueel, in woor-
den en daden. 
Waar dat gebeurt licht Jezus op en kunnen mensen worden 
geraakt door zijn liefde die via Zijn dienaren naar de mensen 
toekomt. Want hoogmoed komt voor de val, maar de nederi-
gen en zachtmoedigen zullen de aarde (de nieuwe aarde) 
beërven. 

Frank Jan Koole 

De volgende me-
ditatie zal worden 
verzorgd door 
C.A.L. Leijdens 
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Interview in de serie Ambtsdragers 

Kees Struik 
 
Beroep: 
Rustend land-
bouwer, vrij-
willigerswerk 
 
Taak in ge-
meente:  
Diaken 
 
Getrouwd met 
Henny 
heeft 2 doch-
ters en 2 
schoonzoons, 
1 zoon en 
schoondochter 
en 4 kleinkin-
deren. 

Kortere of langere tijd geleden deed onze kerkelijke ge-
meente een beroep op u voor ambtsdrager, waarom zei u 
‘ja’? 
Ik zag het als roeping van God en de gemeente. Daarom 
kon ik geen “nee” zeggen. 
 
Waar ziet/zag u naar uit in uw taak als ambtsdrager en 
waar ziet/zag u tegenop? 
Ik had geen idee wat het inhield, behalve met het zakje. 
Het is een omvangrijke mooie taak, waarvan ik al veel ge-
leerd heb. Ik heb mijn draai gevonden. 
 
Welke figuur uit de Bijbel of welke Bijbeltekst spreekt u 
erg aan? 
De bevestigingstekst. Dit is: ‘Geeft gij hen te eten’, Markus 
6 vers 37 
 
Wat typeert u als persoon? 
Ik ben gehaast, kort van stof. Ik probeer te luisteren. 
 
Wat is (na de Bijbel) uw lievelingsboek? 
Mijn lievelingsboek is: ‘Eindelijk thuis’ van Henri 
Nouwen. Het is de uitleg van het schilderij van de Verloren 
zoon, geschilderd door Rembrandt. Een aanrader!! 
 
Wat doet u graag in uw vrije tijd? 
Lezen, fietsen bezig zijn met de kinderen en kleinkinderen. 
 
Wat zou u tot slot tot de lezers willen zeggen? 
Zoek de Heer nu hij te vinden is. Roep Hem aan nu hij na-
bij is. ‘Voor het te laat is’. 

Vertrouw het verleden toe aan Gods 
barmhartigheid, het heden aan Zijn 
liefde en de toekomst aan Zijn  voor-

zienigheid (Augustinus). 
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Wij kregen de pen door van Cor 
en Hannie van Nimwegen met de 
vraag of wij ons wilden voorstel-
len in de Ichthus.  

Wij zijn Jan Willem en Sophia van Baalen en 
samen met onze 3 dochters wonen wij sinds 4½ 
jaar in Dirksland. Wij zijn geboren en getogen in 
Maassluis. Op zich hier niet ver vandaag maar 
wel een wereld van verschil. Juist daarom voelen 
wij ons op het landelijke en rustige Goeree Over-
flakkee erg thuis. Christelijk onderwijs op fietsaf-
stand voor de kinderen is wat ons betreft ook echt 
een voordeel.  Wij zijn ruim 3 jaar lid van de 
Hervormde gemeente te Sommeldsdijk. De socia-
le contacten die wij inmiddels hebben gekregen, 
ook binnen de gemeente, zijn heel fijn. 
 
Over Jan Willem: Ik werk als manager zorgver-
koop bij Lelie zorggroep, een grote organisatie 
voor christelijke zorg- en dienstverlening.  Hier-

door heb ik veel contacten met zorgverzekeraars,  zorgkantoren en gemeenten. 
Mijn standplaats is in Capelle aan de IJssel maar ben ook regelmatig op pad 
van Zeeland tot Midden Nederland.  Om niet te veel in de file te staan, begin 
ik meestal vroeg. Tijd voor hobby’s schiet er nogal eens bij in. Ik maak tijd 
vrij voor hardlopen en het clubwerk in de kerk. Ook houd ik van lezen. 
 
Over Sophia: Ik werk als research-verpleegkundige in het Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam. Als verpleegkundige begeleid ik patiënten die mee-
doen aan wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van maag-, darm- en 
leverziekten. Ook ben ik betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar darm-
kanker. De tijd die naast gezin en werk overblijft besteed ik graag in mijn 
moestuin. Nooit gedacht dat ik als echte ‘stadse’ met een klein postzegeltuin-
tje nu mijn eigen groente en fruit verbouw. 
 
Onze kinderen zijn Emma (17 jr) Maartje (15 jr) en Femke (11 jr). Emma zit 
in VWO 5 en werkt iedere zaterdag met veel plezier bij de bakker. Maartje  zit 
in VWO 3, speelt graag piano en loopt graag hard samen met haar vader. Fem-
ke zit in groep 8, houdt van tekenen en hoopt na de zomervakantie ook naar de 
PM te gaan.  
 

Wij geven de pen door aan Lauwrens en Lian Struik 
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Oekraïne 2017 

(28 juli t/m 12 augustus) 
 
Wij zijn Roël Robijn, Wouter van Brussel en Matthijs Buskoop. Wij zijn 15 en 
16 jaar oud en zitten op de CSG Prins Maurits. Wij gaan dit jaar voor de eerste 
keer mee met de werkvakantie naar Oekraïne. Wij gaan mee omdat dit ons 
leert dat niet alles wat je krijgt vanzelfsprekend is. En dat God het ons ook 
geeft en volgens ons is het de beste manier om dat te ervaren door het met ei-
gen ogen te zien. Wij kijken dan ook uit naar de aankomende werkvakantie. 
Wij hopen ook op veel steun uit de gemeente en de clubs met acties zodat wij 
met de gehele groep veel werk kunnen verzetten. Op dit moment weten we nog 
niet precies wat we gaan doen maar dat horen we zo spoedig mogelijk. Wat we 
wel weten is dat we met zijn allen een kinderkamp gaan houden voor de zigeu-
ners. We hebben er zin in!!!  

In aansluiting op bovenstaande, hopen we D.V. van 31 maart t/m 4 april met 
enkele diakenen de werkvakantie van a.s. zomer te gaan voorbereiden. We be-
zoeken het kindertehuis ‘de Barmhartige Samaritaan’, waar we tijdens de 
werkvakantie weer hopen te verblijven. Waarschijnlijk kunnen we daar dan 
ook weer wat opknappen. Verder zullen we die dagen ook een ontmoeting heb-
ben in Hongarije bij Gábor en Erika, die tegenwoordig dus niet meer in Oekra-
ïne wonen, maar een gemeente in noord Hongarije dienen. We zullen ook met 
onze contactpersoon Sándor Kovács enkele andere projecten bekijken, waar 
we misschien ook nog iets voor kunnen betekenen en de plaats van het kinder-
kamp bezoeken. Niets is er zeker, maar dat is ook een beetje de cultuur van het 
land, er verandert daar soms op het laatste moment nog zoveel, plannen zijn ze 
niet goed in. Wij Hollanders willen naar onze maatstaven de zaken regelen, 
maar dat is in Oekraïne heel lastig. Maar we hopen, dat we na deze voorberei-
dende dagen, een wat concreter plan hebben. Zodat we met de 17 personen, die 
zich nu hebben aangemeld een fijne tijd in Oekraïne mogen hebben. 
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Nieuwsbrief 41 Familie Van Driel 

maart 2017 

Deze keer aan schrijfstof weer geen gebrek. De ontwikkelingen hebben de 
afgelopen maanden niet stilgestaan. Wat voor veel druk heeft gezorgd, is dat 
we wegens een moeizame verlenging van ons visum bedreigd werden met 
uitzetting. Echt iets waarvan we moeten leren om het bij God neer te leggen 
en te laten liggen. Andere dingen die indruk maakten is het overlijden van 
(weer) een oud studente van onze lerarenopleiding. Hiv-Aids maakt hier da-
gelijks slachtoffers onder de arbeidsproductieve generatie. 
 
Het klaarkomen van de groep 5 boeken heeft ervoor gezorgd dat we afscheid 
hebben moeten nemen van de collega’s. Sommigen waren al vijf jaar in het 
programma betrokken. We zijn erg dankbaar dat we zo goed hebben kunnen 
samenwerken in het schrijven van totaal 36 boeken voor de taal- en rekenme-
thodes voor de groepen 3, 4 en 5; een stapel van zo’n 60 centimeter (verdeeld 
in 12 handleidingen, 12 werkboeken en 12 testboekjes). In de afgelopen jaren 
hebben we meer dan 350 scholen getraind en voorzien van boeken. Iedere 
school ontving gemiddeld 180 kilo. Een ex-leerkracht en nu carrière-
ambtenaar verwoordde het zo: ‘Mijn generatie wil de ladder op, maar we 
vergeten achterom te kijken en de jongere generatie op te leiden. Fijn dat 
jullie daar aandacht aan geven.’ Waarbij wij hen dan weer proberen zover te 
krijgen dat we sámen achterom kijken!  
 
We houden tot mei 2017 nog één collega aan om ervoor te zorgen dat 8 vi-
deoclips over de contextuele schoolboeken kunnen worden samengesteld. 
Deze clips zullen gegeven worden aan scholen die wel boeken willen ontvan-
gen, maar op te grote afstand liggen om getraind te kunnen worden. Ik ben 
ook in gesprek met een lokale TV zender om deze clips op de televisie in 
Papua te krijgen. Op die manier trainen en lobbyen we niet alleen bij leer-
krachten, maar bereiken we zelfs het brede publiek. Voor het samenstellen 
van deze clips nemen we ook lessen op in scholen die bewezen hebben onze 
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boeken in de afgelopen jaren effectief te gebruiken. Dit is tegelijk ontzettend 
stimulerend, omdat we daardoor in deze periode al heel wat lessen op hebben 
kunnen nemen bij mensen die helemaal geen lerarenopleiding hebben ge-
daan, maar met behulp van onze boeken wel een goede les neerzetten! De 
clips komen ook beschikbaar via de lokale website en YouTube.  
 
De komende periode zullen we vooral aandacht besteden aan het voldoen aan 
verzoeken om training, en ook voortgaande naamsbekendheid bij lokale over-
heden. Op dit moment wordt wetgeving ontworpen die ervoor zorgt dat de 
boeken ook door de nationale overheid moeten worden goedgekeurd. Dat is 
iets wat we al lang geleden hebben geprobeerd te realiseren, maar nu lijkt het 
dan verplicht te gaan worden omdat er teveel schoolboeken met radicale in-
houd worden geproduceerd.  
 
Het leiderschapsprogramma ontwikkelt zich ook. De eerste training is afge-
rond. Leiders van 9 scholen kwamen bij elkaar. We hadden een workshop 
over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze energie blijven houden om leiding 
te blijven geven. De meesten hebben zo’n dienend hart dat ze de neiging heb-
ben om op te branden, terwijl de belangrijke dingen vaak blijven liggen. Men 
gaat dan netjes werkbladen uitprinten voor leerkrachten, wc’s repareren, e.d. 
terwijl er geen leiding wordt gegeven op onderwijsgebied. Het verbeteren 
van de lesresultaten was het tweede thema dat uitgebreid werd besproken. Nu 
komt het aan op het begeleiden van de mensen zodat ze deze dingen ook 
daadwerkelijk in gaan voeren.  
 
Een ander punt dat de aandacht gaat krijgen is het uitbreiden van deze trai-
ningen naar meer scholen. We willen de komende 1,5 jaar zo’n 30 leidingge-
venden trainen en begeleiden. Nu het dagelijkse schrijfwerk aan de lesmetho-
den is afgerond, vraagt de lokale stichting of ik ook meer tijd kan stoppen in 
het begeleiden van de leiders binnen de eigen scholen.  
 
Een deel van deze begeleiding zal op afstand gaan gebeuren. Het werkplan 
dat we met HOP hadden opgesteld, moet enigszins worden aangepast. We 
zouden aan het begin en het eind van het komende schooljaar 4 maanden in 
Nederland zijn. Dit lijkt praktisch gezien toch niet goed uitvoerbaar. Het zou 
dan een continue heen en weer reizen zijn, waarbij we als ouders het gevoel 
hebben dat onze dochters het kind van de rekening worden. Daar komt bo-
venop dat we midden in de productieve periode een nieuw visum moeten 
krijgen; een zeer onvoorspelbare factor die ons in 2012 maanden langer in 
Nederland heeft gehouden dan gewenst. Al met al is in overleg besloten dat 
we schooljaar 2017/18 DV in Nederland zullen wonen. Hoewel nu een deel 
van de werkzaamheden op afstand plaats gaat vinden is het voor de goede 
voortgang wel nodig dat Martijn in die periode een aantal keer naar Papua 



 

10 | Ichthus maart 2017 

gaat. Mooie bijkomstigheid van een langere periode in Nederland is dat we 
de mogelijkheid hebben om presentaties te geven en te werken aan onze ei-
gen professionele ontwikkeling via werk/internships zodat we daarna weer 
up to date in Papua verder zullen kunnen gaan met het begeleiden van leer-
krachten en schoolleiders.  
 
Henrike is een aantal weken geleden begonnen met het uitzoeken van haar 
spullen. Ze gaat tenslotte terug naar Nederland, maar kan niet haar hele ka-
mer op het vliegtuig zetten. De dierbaarste herinneringen gaan natuurlijk al-
lemaal mee. Hoewel ze er zin in heeft, is het wel moeilijk om Papua voor-
goed achter zich te laten. Gerjanne zit helemaal op haar plaats op de HAS.  
 
We wensen jullie Gods zegen.  
Hartelijke groeten,  
Martijn en Anne-Marie van Driel  
Gerjanne & Henrike  
stichtinghop@gmail.com  

Onderwijs voor Papua  
Leerkrachten hebben op Papua in het 
algemeen zelf slecht onderwijs gehad 
en kunnen de ingewikkelde boeken 
uit Java niet aanpassen aan het niveau 
van de kinderen. Analfabetisme 
neemt ieder jaar nog toe en schooluit-
val ligt in Papua op meer dan 50%. 

Wie gaat hier straks leiding geven in 
kerk en maatschappij?  
Wij trainen de door ons geschreven 
methodes die zo zijn opgesteld dat 
zelfs mensen die geen leraar zijn kin-
deren kunnen leren lezen en rekenen. 
Daarnaast trainen en coachen we 
schoolleiders van visionaire scholen.  

Aan het eind van de Kerstvakantie na-
men we afscheid van de meeste collega’s 
op het strand. Een mooie herinnering.  

Eén van de scholen waar ik kwam om te 
filmen voor het samenstellen van de 
videoclips over onze lesmethoden.  
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Twee oud studenten van 
STKIP gaven elkaar het 
ja-woord in een kerk-
dienst. Een voorrecht om 
deze prachtige mensen te 
kennen.  

De eerste training aan schoolleiders 
was met heel eenvoudige schoolleiders 
van veelal dorpsscholen. De motivatie 
van deze mensen is echter voorbeeldig.  

Wat weer erg leuk was, is dat ik zag dat 
de week erop één van de deelneemsters 
de stof weer doorgaf aan haar collega’s. 
Dit is het zogenaamde Pebble effect.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan Wamena voor een poos missen, 
het is echt ook ons tweede thuis. En dat 
terwijl er, naast de talloze regenbogen die 
ons herinneren aan Gods verbond, ook de 
vele, voor ons onoplosbare problemen, 
tegenstellingen en afwegingen zijn, bijv: 
‘Moet ik stoppen bij dit volksgericht 

waarbij 60 opgewonden mensen een jon-
ge dief (?) aftuigen?’ ‘Loopt die man met 
dat kapmes gewoon maar wat rond, of is 
hij dronken en kan ik beter omkeren?’  
Hier een foto vanuit het overheidskan-
toor, een toren van 7 verdiepingen die 
voor meer dan 50% leeg staat en uitkijkt 
op de bouw van een 33 meter hoog kruis 
dat al meer dan 4 miljoen euro heeft ge-
kost. Terwijl 72% van de kinderen uit de 
lagere klassen niet kan lezen. En daarte-
genover weer al die relaties die we heb-
ben opgebouwd en daardoor ook zo’n 
prachtige uitvalsbasis vormen voor een 
diepe ontmoeting. Ja, ik geloof; God is 
trouw!  
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Activiteitencommissie 
Beste gemeenteleden, de jaarmarkt 
die we als gemeente op D.V. 20 mei 
hopen te houden komt snel dichter-
bij. De tweede inzamel dag voor de 
rommelmarkt heeft mooie spullen 
opgeleverd waar we een aantal kra-
men mee hopen te gaan vullen.  
 
De eerste aanmeldingen van vrijwil-
ligers zijn binnen maar voor een ge-
slaagde dag zijn nog veel meer vrij-
willigers nodig. We hopen dat we dit 

jaar ook op uw en jouw hulp kunnen rekenen. Opgeven kan via de website 
van de kerk of via één van de commissieleden. Nieuw dit jaar is een formu-
lier waarmee u zich kunt aanmelden. Binnenkort ontvangt u een exemplaar 
bij de zaaier of de Ichthus zodat het voor u gemakkelijk is om dit formulier 
in te vullen en uzelf op te geven. Het formulier kan achterin de kerk ingele-
verd worden of bij één van de commissieleden.  
Heeft u nog ideeën of tips voor bijvoorbeeld een kraam of andere zaken dan 
zijn die van harte welkom. U kunt hiervoor één van de commissieleden aan-
spreken of een e-mail sturen. Bellen mag natuurlijk ook.  
Noteert u de volgende data in uw agenda, want dat is uw kans om de zolder 
en de garage op te ruimen en uw spullen langs te brengen bij de loods in 
Dirksland, Watertoren 47D.  
 

 nog 2 datums te gaan: 1 april en  6 mei. 

HOP - Help Onderwijs Papua 

Graag willen we iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, het afgelo-
pen jaar heeft meegeleefd met de Familie Van Driel! We zijn dankbaar voor 
wat we al voor de Papua's hebben mogen betekenen. Zoals u in de nieuws-
brief kunt lezen staan er de nodige veranderingen op stapel. Werkinhoudelijk 
zal er meer nadruk komen te liggen op de leiderschapstrainingen en vanwege 
de gezinssituatie zal de Familie Van Driel een groot deel van het komende 
schooljaar in Nederland wonen. 
 
Voor meer informatie over ons werk in Papua verwijzen wij u naar onze 
website: www.helponderwijspapua.nl 
 
Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 
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Crea-avond 

Op D.V. woensdag 5 april organiseren we een ‘crea’ avond waarbij er voor 
de creatieve gemeenteleden een leuke avond op het programma staat. Zie 
onderstaande flyer. Meer informatie vindt u ook op de website van de kerk.  
 

De kosten voor deze avond bedragen €12,50. De opbrengst is bestemd voor 
materialen en middelen die nodig zijn voor het organiseren van de werkva-
kantie naar de Oekraïne die deze zomer gaat plaatsvinden.  
 
We zijn erg dankbaar met de toegezegde gift van vrouwenvereniging liefde 
vindt werk voor de crea-avond.  

Contactpersonen:  
Sandra 0187-480505  
Elza 0187-486298 
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Evangelisatiecommissie stelt zich voor... 

Beste gemeenteleden,  
We willen u/jou graag meenemen in waar wij als evangelisatiecommissie 
(EC) mee bezig zijn. De afgelopen jaren hebben we afscheid genomen van 
een aantal trouwe leden en nieuwe leden welkom mogen heten. We zijn blij 
dat de commissie weer is aangevuld.  
 
Jacqueline Zoeteweij stelt zich voor:  
“Mijn naam is Jacqueline Zoeteweij en ik ben sinds juni 2016 ‘lid’ van de 
Evangelisatiecommissie binnen onze gemeente. De drijfveer om dit te doen 
is enkel en alleen de opdracht die we hebben als christen, getuigen van het 
Evangelie van Gods genade, Handelingen 20:24. De evangelisatiecommissie 
heeft meerdere taken, maar de hoofdtaak is het bereiken van leden die wel bij 
onze kerk ingeschreven staan, maar de kerk niet bezoeken. Er is een wijkver-
deling gemaakt en ieder lid draagt zorg voor zijn/haar wijk. Wanneer de 
avonden weer langer worden zwermen we uit. We verzamelen bij een com-
missielid thuis om daar met elkaar te bidden, Bijbellezen en verder voor te 
bereiden en bespreken. Daarna gaan we erop uit.  Zo was mijn eerste uit-
zwermavond met Eelco Boot, we bezochten een jongen uit Eritrea in een 
flatje in Sommelsdijk. Vluchteling, ijverig met zijn inburgeringscursus, heel 
gastvrij. Zo zaten we dus om 20:00 uur ‘s avonds met een geurend bord vol 
tonijn en pasta, afslaan is geen optie.. Verder hebben we die avond nog wat 
andere adressen bezocht. Niet iedereen is thuis of woont nog op hetzelfde 
adres. Adreswijzigingen komen vaak pas laat bij ons door. Maar het mooie is 
dat je dan nog wel een heel goed gesprek kan hebben met de nieuwe huisei-
genaar. We hebben haar de boodschap kunnen geven dat er echt Iemand is 
die van haar afweet nu zij het zo moeilijk heeft en ze altijd bij ons mag aan-
kloppen als ze hulp nodig heeft. God gaat over kerkmuren heen! Wij mogen 
daar voor gebruikt worden uit genade tot eer van Hem!” 
 
Naast de uitzwermavonden zijn we bezig om het evangelisatiewerk uit te 
breiden. Eén van de doelgroepen waar we de laatste jaren wat meer aandacht 
aan besteden zijn de vluchtelingen die in Sommelsdijk/Middelharnis zijn 
komen wonen of hier al langer wonen. Dick den Hertog vertelt:  
 
“We proberen als EC sinds ongeveer 2 jaar contact te leggen met vluchtelin-
gen. Veel mensen die naar Nederland gevlucht zijn wachten in de AZC’s tot 
zij een huis toegewezen krijgen in één van de gemeenten in Nederland. Zo-
doende komen er ook vluchtelingen naar Flakkee. Daarnaast is er een kleine 
groep vluchtelingen die door de UNHCR (vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties) worden uitgenodigd. Deze mensen worden uit de vluchte-
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lingenkampen in hun buurlanden geselecteerd, dit zijn vaak de meest schrij-
nende ‘gevallen’, en over de Europese landen verdeeld. 
Binnen Nederland worden ze weer over de verschillende gemeenten ver-
spreid en zo ook in Sommelsdijk/Middelharnis.  
Vluchtelingen Werk Nederland begeleidt deze mensen bij het inburgerings-
proces. We onderhouden als EC ook contact met vluchtelingenwerk in Som-
melsdijk. Er ligt een prachtige taak om gastvrij te zijn als kerken en contact 
te leggen met vluchtelingen. Jezus zelf ging ons daar in voor en roept ons 
daar ook toe op (Mattheüs 25:35 t/m 40) . 
Vluchtelingen op Flakkee komen veelal uit Syrië of Eritrea, maar ook uit 
Somalië en andere landen. Veel van hen zijn moslim. Regelmatig komt er 
een Syrisch gezin bij ons in de kerk. Ze hebben 3 kinderen die ze soms ook 
naar de crèche brengen. Ook komt regelmatig een alleenstaande man uit Iran 
naar onze gemeente. Het is belangrijk om gastvrij te zijn en contact met hen 
te onderhouden. Ook de hulp bij praktische zaken wordt erg gewaardeerd en 
zodoende zijn er al meerdere vriendschappen opgebouwd.  
Als de vluchtelingen na verloop van tijd de Nederlandse taal een beetje spre-
ken, komt het Evangelie ter sprake. We merken gelukkig af en toe interesse, 
veel moslims zijn erg teleurgesteld vanwege de extreme gewelddadige uitin-
gen binnen de Islam. Zo heeft de genoemde Syrische familie recent een neef 
verloren, welke vocht in het Koerdische leger, tegen IS, hij was 19 jaar oud. 
Laten we met elkaar bidden voor de nood in het midden oosten, en voor de 
(vaak getraumatiseerde) vluchtelingen in ons dorp en op ons eiland. Het is 
mooi werk om te doen!” 
 
Mocht u ons willen ondersteunen in het contact dat we met de vluchtelingen 
hebben of op een andere manier, neem dan contact met ons op via ons mail-
adres: ecsommelsdijk@gmail.com.  
 
We zouden het op prijs stellen als u onze commissie ondersteund met uw 
gebed. Bedankt voor uw betrokkenheid!  
 
Namens de evangelisatiecommissie een gezegende groet,  
Jan Mierop (EC-ouderling) 
Anja Wittekoek (voorzitter)  
Linda de Geus (secretaris)  
Dick den Hertog 
Eelco Boot 
Elise Weerheim 
Jacqueline Zoeteweij  
Mirjam Struijk  
Willem van Haaften  
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Contactmiddag 55-plus 

Eén keer per maand op woensdagmiddag, komen wij, de vijfenvijftigplussers 
van Middelharnis en Sommelsdijk bij elkaar. 
Eén van de predikanten opent de middag met schriftlezing en gebed en ver-
zorgt een meditatie. 
Na de koffiepauze is er een spreker met een  presentatie. 
 
De laatste contactmiddag van dit seizoen is op D.V. woensdagmiddag 19 
april a.s. Dhr. A. den Hertog uit Goedereede komt dan naar "Vita-Nova". Hij 
zal ons iets vertellen en laten zien van één van zijn reizen. 
 
Het zijn altijd  gezellige middagen. Iedere 55-plusser is heel hartelijk wel-
kom!! 
  
Op D.V. woensdag 17 mei staat ons jaarlijkse reisje gepland. We hopen deze 
dag een bezoek te brengen aan het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in 
Klundert. In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen de 
grondstoffen voor de productie van vlas, lijnolie, vlas lint, linnen, suikerbie-
ten en suiker. Midden in dit gebied, in het vestingstadje Klundert, staat het 
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum. Deskundige gidsen leiden ons rond door 
de vlasserij- en suikerexposities. Medewerkers van het museum, die jaren-
lang in de vlasserij werkten, demonstreren de zware lichamelijke arbeid van 
het verwerkingsproces van vlasstengel tot vlaslinnen.   
 
Na dit bezoek genieten we van een heerlijke maaltijd, waarna we in Ouden-
bosch de basiliek bezoeken. Deze basiliek is een imitatie van de Sint Pieters-
kerk in Rome. We nodigen u van harte uit om deze dag met ons mee te bele-
ven.  
 
Wilt u inlichtingen belt u dan gerust naar: 
Nely Jordaan 48 43 10, Dia Struijk 48 65 68 of Adri Peekstok 48 05 30. 
  
Graag tot ziens op D.V. 19 april in "Vita-Nova". 
 
De dames van de commissie, 
Nely, Bea, Dia, Leny en Adri. 
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ThuisFrontTeam 

Een update 
Op 7 februari zijn Willem en Joanne met Lukas en Annelie verhuisd naar 
Itendey. Ze zijn daar hartelijk ontvangen met een ceremonie. Onder meer de 
pastors, de commandant van het leger, de commandant van de politie, de 
chef de communité en pygmee-sprekers gaven acte de présence. Ze ontvin-
gen een geit als welkomstgeschenk. Ze lieten ons weten dat deze in de koel-
box lag, dus het was geen levende… Ook ontvingen ze een ei als teken van 
de hele gemeenschap. Als ze die samen eten dan is de gemeenschap in hun 
hart. 
 
Diantha (Joannes zus) en Sietse (zwager) zijn enkele weken gekomen om te 
helpen. In en om het huis was van alles te doen. Ze zijn bezig geweest met 
elektriciteit aanleggen, het huis inrichten en een watersysteem aanleggen. 
Tot het moment van aankomst moest het water gehaald worden bij een put. 
Met behulp van een pomp en aangelegde leidingen kan er nu water getapt 
worden. 
 
Voor de verhuizing is er een solarsysteem geïnstalleerd wat zorgt voor de 
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broodnodige elektriciteit. Dat dit gelukt was, bleek wel want op de avond van 
de verhuisdag lieten ze ons blij weten dat ze elektriciteit en internet hadden. 
 
Uit de opbrengst van de gemeentedag en voor een klein deel via de stichting 
“de Zaaier” uit het Westland hebben Willem en Joanne een echo-systeem 
kunnen aanschaffen. Een prachtige aanwinst voor het ziekenhuis wat het 
werk ten goede komt. Ze zijn hier heel blij mee en dankbaar voor. Graag be-
danken we u als TFT voor uw giften, waarmee deze dingen mogelijk zijn. 
Verder kon via stichting “de Zaaier” een röntgenapparaat aangeschaft wor-
den en een ziekenhuis in Nederland heeft een verlosbed geschonken. Deze 
spullen komen binnenkort met een container naar Congo. De container zal in 
Itendey als opslag dienst doen. 
 
Als alle zaken rond het huis op orde zijn, zullen Willem en Joanne steeds 
meer tijd in het ziekenhuis gaan besteden. Ze wonen op een steenworp af-
stand. Langzaam aan worden de werkzaamheden opgebouwd. Het voelt wel 
wat dubbel voor ze. Enerzijds willen zorgen dat de thuisbasis op orde is en 
anderzijds zien dat er in het ziekenhuis heel veel te doen is. Bidt u mee om 
Gods leiding? 
 
Muzikale avond 
Zoals u inmiddels weet zal er D.V. zaterdag 7 oktober weer een muzikale 
avond in de kerk zijn. Een oproep aan jong en oud om iets bij te dragen. Het 
is geen concours, dus het gaat er niet om wie het beste is. De bedoeling is om 
een mooie avond met elkaar te hebben die de onderlinge band versterkt en 
waarbij we met elkaar een mooi bedrag voor het werk van Willem en Joanne 
bij elkaar brengen. En door onze muziek mogen we God de eer toebrengen. 
Hij is het die ons de talenten geeft. En met elkaar mogen we genieten van de 
muziek. 
Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt alleen spelen of samen. Combinaties kun 
je zelf maken, graag zelfs. Als je bijvoorbeeld fluit speelt, graag met iemand 
samen wil spelen, maar je hebt niet direct iemand om dit mee te doen, geef je 
dan toch op! Dan bekijken we wat er mogelijk is. En wat dacht u van de 
menselijke stem? Hopelijk wordt er weer een koor gevormd. Ook zal samen-
zang deze avond niet ontbreken. De inschrijving is geopend. Opgave of vra-
gen via e-mail avanderbeek5@upcmail.nl, telefoon 482428 of 06-21247781. 
 
Hartelijke groet namens het ThuisFrontTeam, 
 
André van der Beek 
 
Een vraag voor het TFT? Mail ons via tftfolmer@gmail.com.  
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Psycho Pastorale Begeleiding 

Al zo’n tien jaar mogen wij in onze gemeente actief zijn. Veel 
gemeenteleden hebben we mogen helpen in deze jaren. Toch 
merken we ook wel eens een stukje huiver. “Iemand van de 
PPT op bezoek? Ik heb geen hulpverlening nodig hoor!” Maar 
dat is nu juist niet wat wij zijn: hulpverleners. Althans niet 
zoals professionele hulpverleners dat zijn. Wij hebben geen 
beroepsopleiding gevolgd om psycholoog of pastor te worden. 
 
Wèl hebben we een opleiding gevolgd waarin we geleerd heb-
ben over ziektebeelden en problematiek waar mensen mee te 
maken kunnen hebben. Er zijn zoveel moeilijke dingen waar 
mensen in hun leven mee te maken kunnen krijgen. Wat als je 
man of vrouw overlijdt, als je een kind verliest, als je te ma-
ken krijgt met echtscheiding, als je ongeneeslijk ziek bent, 
als…? Ook hebben we veel geleerd over de verschillende ma-
nieren waarop we een gesprek kunnen voeren. Mensen maken 
verschillende fasen door en iedere fase vraagt om een andere 
aanpak. 
 
We hebben de afgelopen jaren van gemeenteleden mogen te-
rughoren dat het heel fijn is om een luisterend oor te vinden. 
Niet om kant-en-klare oplossingen aangedragen te krijgen, 
maar om je verhaal kwijt te kunnen. Dit alles in het licht van 
het gemeente-zijn. We komen als broeder of zuster in het ge-
loof. Als het even kan gaat ook de bijbel open en bidden we 
samen. 
 
Gelukkig horen we ook dat veel gemeenteleden een kring van 
mensen om zich heen hebben. Al dan niet uit de gemeente. 
Dat is natuurlijk het allermooist, als mensen zich omringd 
weten door anderen, die er willen zijn en met/voor hen willen 
bidden. 
 
Toch kan het zijn dat je zoekt naar steun als je een moeilijke 
weg gaat. Meestal is het voldoende als je gedurende een be-
paalde periode aandacht krijgt voor je problemen. Als je sa-
men zoekt naar een manier om alles een plekje te geven. 
 

van hart tot hart 

Het PPT-
team: 
André van der 
Beek, Annet 
Keijzer, Cori-
ne de Geus en 
Silvia Witte-
koek 
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Wilt u een gesprek of meer informatie? Vraag er naar bij de dominee of uw 
wijkouderling of neem direct contact met ons op via e-mail 
ppb@hervormdsommelsdijk.nl. 
 
Hartelijke groeten van het PPT-team. 

De ontmoeting 
 

Ze hebben Hem ontmoet, de Levende 
Hij is aan hen verschenen 

de overwinnaar van de dood 
was niet voorgoed verdwenen 

 
Maria stond bij het graf en huilde 
maar Jezus kwam haar tegemoet 

Hij riep haar bij haar naam 
en droogde zo haar tranenvloed 

 
Thomas kon het niet geloven 

maar Jezus kwam hem tegemoet 
Hij mocht de wonden voelen 

"Mijn Heere en mijn God, zo is het goed" 
 

Petrus deed alsof hij Hem niet kende 
maar Jezus kwam hem tegemoet 

Hij vroeg aan hem: "Heb jij Mij lief?" 
en vergaf hem door Zijn bloed 

 
En jij? 

Heb jij de Levende ontmoet? 
De Scheppende, de Verlossende, de Helende? 

Hij komt ook jou tegemoet 
Jouw leven zal dan nooit meer hetzelfde wezen 

want deze God geeft nieuwe levensmoed 
 

Wij hebben Hem ontmoet, de Levende 
Hij is aan ons verschenen 

De overwinnaar van de dood 
Is niet voorgoed verdwenen! 

 
Dineke Jansen 

P.S.  
Carina Willemsen heeft 
haar werkzaamheden als 
PPT’er neergelegd. In 
onze laatste vergadering 
hebben we afscheid van 
haar genomen. Ook van-
af deze plaats zeggen we 
haar hartelijk dank voor 
haar inspanningen en de 
fijne samenwerking bin-
nen ons team.  
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Waar leef je op? 

Op die vraag hoor je de meest verschillende antwoorden! 
Soldaten zeggen nogal eens: ‘ik leef op het weekend.....’ 
En, als ze met het weekend niet naar huis kunnen: ‘ik leef op de post!’ 
En dat is begrijpelijk: als ze niet met weekend naar huis kunnen en als ze 
tijden lang geen brief van het meisje of van hun ouders krijgen, dan ‘knappen 
ze af’.... 
 
En neem nu eens langdurig zieken: waar leven zij op? Op een bezoek.... 
En veel bejaarden leven op herinneringen van vroeger.... 
Zo heeft iedereen wel een eigen antwoord. 
Een begrijpelijk, herkenbaar antwoord.... maar soms ook onbegrijpelijk, 
soms zelfs onthutsend.... zoals laatst, toen iemand tegen me zei: ‘ik leef op 
m'n zénuwen!’ 
 
Waar leeft ù eigenlijk op? 
Wat is voor ù de krachtbron waaruit u put en waardoor u weer (even) verder 
kunt gaan? 
En, als u zoekt naar het antwoord, en het niet zou kunnen zeggen.....wist u, 
dat Jezus Christus Zich als krachtbron en als inspiratiebron in deze wereld 
presenteert? 
Want dat moet toch de feitelijke bedoeling zijn als Hij zegt: ‘Ik ben het 
Bróód des levens’! 
Brood..... levensnoodzaak! 
Zoals we zeggen: ’een mens moet toch éten!’ Ja... maar wát? Zenuwen? 
 
Of Hem? 
 
Vreemd klinkt dat niet: niet ‘iets’ eten, maar ‘Hem’ eten..... en toch is dat zo! 
Dat is het unieke aan Christus, dat Hij niet (wat wij altijd weer vrezen) ons 
nemen, pakken, grijpen wil.... maar Zichzelf geven, prijsgeven! 
Ik denk ook aan die regel van de dichter Bertus Aafjes over brood dat juist 
gebakken wordt: 
 

‘.......dat in de vuurhaard wordt geschoven 
binnen een duisternis van rood.......’ 
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Ook in dat opzicht is Christus gelijk aan brood: Hij is de vuurhaard ingescho-
ven van het helse lijden, sterven, hellevaart, om te worden tot voedsel voor 
ons allen: 
vergeving van zonden.....Wijn en Brood! 
Leven wij op Hem.... Zijn werk.... Zijn aanbod..... dat Brood? 
Of zijn wij....zoals velen.... in hongerstaking? 
En..... waar loopt dat dan op uit? 
 
Uit: Carillon 
Ds. J.J. Poort 

Je beseft het helaas niet elke dag. Maar het is een grote gave van God om 
te kunnen bidden. Alleen, het vraagt van ons voortdurende betrokken-
heid e n bewustheid. Dat je erover nadenkt waar je precies om vraagt. En 
dat hetgeen waar je om vraagt ook de intentie is van je leven. Zo leert 
ook het volgende stukje, afkomstig van christenen in het Afrikaanse land 
Tsjaad: 

Voor u gelezen: 

Zeg niet "Vader" 
als je geen kind kunt zijn. 
Zeg niet "onze" 
als je slechts aan jezelf denkt. 
Zeg niet "hemelen" 
als je slechts aardse zaken verlangt. 
Zeg niet "Uw naam worde geheiligd" 
als je voortdurend je eigen eer zoekt. 
Zeg niet "Uw Koninkrijk kome" 
als je hoopt er zelf beter van te worden. 
Zeg niet "Uw wil geschiede" 
als je geen tegenslag kunt verdragen. 
Bid niet om dagelijks brood 
als je niet voor de armen wilt opkomen. 
Bid niet om vergeving van schulden 
als je in wrok leeft met familie en buren. 
Bid niet om een leven zonder verzoekingen 
als je voortdurend met het verkeerde omgaat. 
Bid niet om een leven zonder kwaad 
als je niet op zoek bent naar het goede. 
Zeg niet "amen" en "zo zij het" 
als je dit gebed niet ter harte neemt. 
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Egypte - reisverslag 
ds. J.C. Breugem 

Inleiding 

Een van de vele mails die je per dag ontvangt bleef hangen.  
Het was een mailtje van de GZB of ik mee wil op een reis naar Egypte om de 
bedreigde kerk te ontmoeten en kennis te maken met de omstandigheden 
waarmee de christelijke kerk in Egypte te maken heeft…  
‘Zending verbindt’ is het motto van de GZB. Het sprak mij direct aan. De 
gedachte om ondergedompeld te worden in een compleet andere cultuur van 
kerkzijn.  
Hoe zal het daar zijn? Wat merk je van de (dreiging van de) Islam? Zomaar 
een aantal vragen die in me opkwamen. Na enig overleg met het thuisfront 
kon ik me aanmelden (want het is toch wel een hele tijd en niet zonder risi-
co).  
 

Cultuur 

Met 7 andere predikanten stapte ik ’s avonds laat uit op Egyptische bodem. 
Inderdaad een compleet andere cultuur.  
Alles klinkt, ruikt en ziet er anders uit. Alhoewel, ook daar zijn facebookende 
schoonmakers die boven hun dweil de laatste berichten checken.  
Maar toch; in de toiletruimte een islamitische man in een lang gewaad die 
herhaaldelijk, gezicht, handen en voeten wast vanwege de rituele reiniging 
voor de laatste gebedssessie… zo gaat dat blijkbaar. Waar je ook bent. 
De Islam is nadrukkelijk en overheersend aanwezig. Je kan er niet omheen. 
Caïro kent talloze moskeeën. Je ziet deze oude en nieuwe gebouwen werke-
lijk overal. Horen doe je ze trouwens ook. ’s Ochtends iets na vijven heerst er 
een heuse wedijver wie het beste op tijd begint met de gebedsoproep ‘Allahu 
akbar…!’ Het weergalmt met een megavolume van steeds meer kanten door 
de miljoenenstad.  
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Koptische Kerk 
Toch zijn er in Caïro ook een aantal kerken. We logeerden in het seminarie 
gebouw en keken uit op een splinternieuwe kerk met toren en al. De meeste 
kerken zijn van de Koptisch Orthodoxe kerk. Ongeveer 10% van de bevol-
king is lid van dit kerkverband. 
Met dit oude kerkgenootschap hebben we als eerste kennisgemaakt. Volgens 
de overlevering zijn na de eerste Pinksterdag ooit christenen naar Egypte te-
ruggekeerd. Zij hebben het evangelie verder verteld waardoor er een kerk 
groeide.   
Ook Markus, de evangelieschrijver, is naar verluid naar dit land getrokken. 
Hij wordt gezien als de grondlegger en eerste paus van de Koptisch Ortho-
doxe kerk. Zijn gebeente is begraven achter de Koptische Kathedraal in een 
soort kapel.  
Mensen komen daar om de met plastic folie bedekte en met fluweel beklede 
tombe aan te raken en te bidden. Voor ons is dat (terecht) een merkwaardig 
gebruik. Het kenmerkt echter de Koptisch Orthodoxe kerk. Daarover zo 
meer. Met deze kerk delen we de oudste christelijke belijdenissen, namelijk 
die van Nicea (325), Constantinopel (431) en Efeze (481), maar verschillen 
we van inzicht als het gaat over de Goddelijke en menselijke natuur van 
Christus. 
Via goede plaatselijke contacten werden we uiteindelijk nog uitgenodigd om 
Markus’ huidige opvolger, paus Tawadros II, te ontmoeten en hem onze vra-
gen te stellen. Zo maakten we kennis met deze bedachtzame, politiek correc-
te man die de recente bomaanslag op de kathedraal, geen aanval op het chris-
tendom, maar een aanval tegen het Egyptische volk noemde. Indrukwekkend 
was het moment dat we met en voor hem mochten bidden. Dan ben je ineens 
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allemaal gelijk en heb je hetzelfde nodig.  
In de Koptisch Orthodoxe kerk heerst ook een wat andere spiritualiteit. De 
liturgie is zeer belangrijk. Het geloof in wonderen speelt een nadrukkelijke 
rol. In elke kerk is er wel iets van te vinden. Zoals bijvoorbeeld de Rotskerk 
… gebouwd onder een rots die volgens de overlevering ruim een kilometer 
verplaatst is op het geloof van ene Simon. Van de 22.000 zitplaatsen is op de 
meeste zondagen alleen de voorste rij bezet. 
Er wordt minder gepreekt, al is de preek een opkomend verschijnsel waar 
met name de jonge kopten op zitten te wachten. De interesse van jongeren in 
hun kerk is sowieso groeiende. Dit is ook te merken in de groei van de kerk 
en de kloosters.  
Jaarlijks melden velen zich aan om toegelaten te worden tot een van de 
kloosters waar de monniken zich terugtrekken in een leven van armoede en 
zich wijden aan gebed en contemplatie. De monniken zijn voor de kerk zeer 
belangrijk vanwege hun voortdurende voorbede.  
Deze monniken zijn niet wereldvreemd, ze worden vele malen benaderd voor 
advies – weer door jongeren. De wereld laat zich zelfs midden in de woestijn 
ook niet afschudden. We spraken met verschillende monniken en hoorden 
herkenbare geluiden over aanvechting door de duivel en de strijd tussen vlees 
en geest en de betekenis van Christus’ genade.  
De Koptische (= Egyptisch) Orthodoxe kerk weet zich zeer verbonden met 
het Egyptische volk. Juist in een tijd van redelijke openheid en goede contac-
ten met de overheid probeert de kerk zoveel mogelijk te verbinden, goodwill 
en ruimte te creëren voor christenen. Paus Tawadros is daarbij een gespreks-
partner voor de politiek. 
 

Presbyteriaanse kerk. 
Elke kerk in Caïro wordt beveiligd, net zoals veel andere publieke gebouwen 
(niet alleen kerken dus). Je moet soldaten met automatische wapens achter 
kogelvrije schilden passeren en door controlepoortjes naar binnen. Meestal 
moet ook de tas nog 
even open. De grote 
Presbyteriaanse kerk 
dicht bij het Ta-
chirplein (500 zit-
plaatsen) was alleen 
via hekwerken, 
zandzakken en een 
pantserwagen te be-
reiken. 
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Met dit (veel kleinere) kerkverband hebben we uitgebreid kennisgemaakt op 
het seminarie, onder andere door de rector dr. A. Gandy die enige tijd gele-
den ook sprak op de GZB zendingsdag. De kerk wil nadrukkelijk spreken 
over gelegenheden en niet over bedreigingen. Natuurlijk voelen ze zich wel 
tweederangsburgers en vinden er ook (steeds meer) incidenten plaats en 
wordt de sfeer meer en meer grimmig. De bevolkingsgroepen groeien uit 
elkaar. Toch zien ze deze tijd onder het bewind van Sisi als een periode vol 
van gelegenheden om aan kerkplanting te doen.  
Nieuwe gemeentes worden gesticht in appartementencomplexen en op bouw-
locaties. Het is niet gemakkelijk, de vergunning kan jaren op zich laten 
wachten, terwijl je een moskee zonder bouwvergunning mag bouwen, ook al 
is dat op grond die het eigendom van christenen is… De tegenstand kan 
groot zijn.  
Twee collega’s bezochten een bouwlocatie voor een nieuwe kerk. De vergun-
ningen zijn rond, maar niemand mag weten dat het een kerk is. Zeker de om-
geving niet waar veel moslimbroeders leven. Alles kan zomaar ongedaan 
gemaakt worden. Eerst moet het gebouw er staan.  
Zo is er ondanks de betrekkelijke rust ook de nodige dreiging. Een bezoek 
aan een gemeente ging niet door omdat daar net problemen waren ontstaan. 
Een christelijk jongetje had tijdens een spel per ongeluk een steentje tegen 
zijn vriendje geschopt. Alleen was dat vriendje helaas een moslim jongetje. 
Eerst kwamen zijn ouders verhaal halen en toen dat eenmaal gesust was 
kwam de complete moslimgemeen-
schap in opstand. Dit kon niet bestaan, 
dat een christen zoiets doet. Het eindig-
de erin dat de plaatselijke voorganger 
moest gaan onderhandelen en uiteinde-
lijk met een flink geldbedrag de zaak 
moest afkopen. Als daarna ineens nog 
eens buitenlandse gasten in het dorp 
zouden opduiken waren de gevolgen 
onder deze spanningen niet te overzien.  
Als buitenlandse gasten val je wel op. 
Twee aan twee bezochten we van zater-
dag tot en met maandagmorgen ge-
meentes op het platteland. Zodra we uit 
de trein stapten en het station verlieten 
werden we opgevangen door de lokale 
politie met automatische wapens. Ze 
zouden ons het hele weekend begelei-
den, om te voorkomen dat er onge-
wenste gebeurtenissen zouden plaats-
vinden.  
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De gemeente die door ds. A.J. Post 
en mij bezocht werd is niet heel 
groot. De diensten en Bijbelstudies 
werden door ongeveer 100 mensen 
bezocht, niet alleen eigen gemeente-
leden, maar ook kopten. Net zoals 
hier zijn er ook gemeenteleden die 
de kerk weinig van binnen zien en 
een dienst op een weekend wel ge-
noeg vinden.  
Naast dagelijkse bijeenkomsten zijn 
er de diensten op vrijdagavond, za-
terdagavond en zondag (morgen en 
avond). Voor en na de preek wordt 
er veel gezongen. Jong en oud doet 
dat met overgave. Tijdens de dienst 
scharrelen de jongste kinderen wat 
door het kerkgebouw (oppas is er 
niet, als het al te luidruchtig wordt 
maakt een ouder daar een einde 
aan), wordt er heen en weer gelopen 
(door iemand die even wat thuis wil 
halen, of nog een telefoontje moet 
doen) en eet iemand gerust een 
broodje.  
Onvergetelijk zijn de gesprekken 
met verschillende gemeenteleden en 
de plaatselijke predikant. Op het 
binnenterrein en thuis spraken we 
over hoe de mensen hun omstandig-
heden ervaren en hoe ze zich daarin 
houden.  
Aan veel kanten voelen de meeste 
christenen zich de mindere van hun 
Islamitische en Koptische medebur-
gers. Er is weinig perspectief op 
verandering en verbetering van hun 
kansen op ander en beter betaald 
werk. Jongeren zouden graag naar 
Europa komen, ze denken daar een betere toekomst te hebben. Misschien 
heeft ons verhaal hun beeld wat bijgekleurd.  
In de kerk was weinig te merken van deze ervaringen. De mensen deden vol 
overgave mee en wisten zelfs nog inhoudelijk op een vertaalde preek te rea-
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geren. Er werd gezongen alsof de aarde de hemel was. In de gesprekken 
merkten we vertrouwen op God. De overtuiging dat alle omstandigheden in 
de handen van de Heere zijn. Het gebed speelt belangrijke rol. Wil je voor 
ons bidden, was regelmatig de vraag.  
Dan is het bijzonder mooi om met totaal onbekende mensen, in een groezeli-
ge woning, met weinig meer dan armoede, je handen samen te vouwen en tot 
onze God te bidden. Terwijl de luidsprekers van de vele omliggende moskee-
ën ‘Allahu akbar’ oorverdovend weergalmen, besluiten wij met ‘in Jezus’ 
Naam’. Hij heeft beloofd dat de poorten van de hel Zijn gemeente niet zullen 
overweldigen, al zijn die poorten tastbaar dichtbij.  
Zending verbindt. De GZB nodigde ons uit om dit in de praktijk te brengen. 
Juist de vele ontmoetingen, gesprekken met talloze mensen maakten deze 
reis daarom ook bijzonder geslaagd. Met een aantal mensen hebben we nog 
steeds contact. We hebben voor ons gevoel meer teruggekregen, dan we ge-
geven hebben, al beseffen we ook: de ontmoeting bracht hun het besef er ook 
wat de mens betreft niet alleen voor te staan.  

Koptisch 
klooster in 
de woestijn 

Kluizenaarsgrot 
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Vrouwen rond de Bijbel 

Terugblik op jubileumavond 

Op 6 december was het 25 jaar geleden dat vrouwenvereniging 

‘Vrouwen rond de Bijbel’ werd opgericht.  

Zoals Marijke in haar bijdrage refe-

reerde ‘bij dominee de Lange aan de 

keukentafel’. Op 8 december hebben 

we dit jubileum gevierd. Er waren 40 

leden aanwezig die allemaal een on-

derdeel van het buffet verzorgden. 

Het was erg leuk om te proeven van 

wat iedereen had meegenomen.  

Verder was er een afwisselend pro-

gramma met o.a. een terugblik op de 

afgelopen jaren en een Bijbelse quiz 

over Esther. Een negental leden is vanaf het begin lid, uiteraard werden zij in 

het zonnetje gezet. Ook werden we gefeliciteerd door v.v.’ Liefde vindt 

Werk’ en het regiobestuur. Het vreemde woorden spel zorgde voor veel hila-

riteit.  

Na afloop bleek dat iedereen erg had genoten. We 

zijn dankbaar dat we dit met elkaar mochten vie-

ren en hopen als vrouwen nog vele malen rond de 

Bijbel samen te komen. 
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Tienerclub 14plus 
Om de twee jaar gaan de tieners van de 14+ club een nachtje weg. Dit jaar 
zijn ze naar Reusel geweest van 10 op 11 februari. 
 
Vrijdag vertrokken we vanaf Vita Nova om naar Reusel te gaan. Eenmaal aan-
gekomen op de locatie was het eerst tijd om even iets te eten. Na het eten (en 
de afwas) gingen we een speurtocht doen. Toen iedereen eindelijk weer terug 
was, was het tijd voor een Bijbelstudie. Het onderwerp was humor. En we be-
spraken hoe ver je met een grap kan gaan; of je er iemand mee kwetst. Na de 
Bijbelstudie was het tijd voor een bonte-avond. Een paar meiden hadden een 
spel verzonnen waarbij je allemaal ’challenges’ uit moet voeren. Dat zorgde 
voor een paar hilarische momenten. Aangezien het late uur besloot de leiding 
dat we maar eens moesten gaan slapen.  
De volgende morgen werden we allemaal verrast met een lekker pak sneeuw! 
Iedereen ging na een stevig ontbijt naar buiten om elkaar eens lekker te beko-
gelen met sneeuwballen. En daarna hadden we ook nog een sneeuwpop ge-
maakt (zie foto). Toen iedereen buiten klaar was hadden we nog een leuke 
film te bekijken. Eenmaal uitgekeken hadden we een nog een Bijbelstudie. 
Toen we uit waren gepraat gingen we nog snel eten want we zouden naar een 
zwembad gaan. Het was een leuk zwembad. Maar aan al het goede komt een 
eind dus gingen we weer terug naar het huisje. En toen was het inpakken en 
wegwezen. Maar er was nog een ding waar iedereen zich op had verheugd: 
We mochten een bezoekje aan de Mac Donalds brengen. Toen onze honger 
was gestild was het toch echt tijd om huiswaarts te keren. We kunnen terug 
kijken op een leuk en gezellig weekend!  

Cees, Claudia en Jorina bedankt!!!! 
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Het winterwerk loopt ten einde. We kijken terug op een fijne tijd, waarin 
de jongeren van onze gemeente weer op veel verschillende manieren bij 
elkaar konden komen. De club- en verenigingsavonden zijn mede  moge-
lijk gemaakt door enthousiaste leiding!! Daar zijn we heel dankbaar 
voor. Vanaf deze plaats zeggen we jullie dan ook hartelijk dank!! 
 
Echter………….. 
De jeugdraad zoekt nog steeds naar gemeenteleden die (ook) willen hel-
pen om deze avonden mogelijk te (blijven) maken. Voor verschillende 
clubs zoeken we nog leidinggevenden.  
 
(N)iets voor u/jou……..? 
Voor het clubwerk zoeken we verschillende soorten mensen. De e e n is 
creatief, de ander heeft een luisterend oor, de volgende kan goed leiding-
geven, enzovoorts.  
  
Waarom…….? 
Door club- en verenigingswerk bieden we onze jeugd een waardevolle 
tijd binnen de gemeente. Ze ervaren betrokkenheid, geborgenheid, 
saamhorigheid. Allemaal belangrijke zaken binnen het gemeente zijn. 
Dat gunnen we onze jongeren toch allemaal? 
 
Geef je op! 
Mocht u of jij meer informatie willen neem dan gerust contact op met 
Cornelis Robijn  (486298), Thirza Vervoorn (847025), Leen van den 
Boogert (489712) of e e n van de leidinggevenden van de clubs. We hopen 
dan voor het komende winterseizoen weer compleet te zijn! 
 
Alvast bedankt. 
De jeugdraad 
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Veel mensen in onze gemeente dragen het DABAR-werk wat jaarlijks op de 
Klepperstee plaatsvindt een warm hart toe, getuige de grote belangstelling 
die er altijd mag zijn van onze gemeente. Al een aantal jaar ben ik met veel 
plezier secretaris van de Classicale Evangelisatie Commissie, die verant-
woordelijk is voor het DABAR-werk en ook voor het Pinksterpad.  
 
In verband met gelijk vallende piekmomenten met mijn werk kan ik het niet 
goed meer combineren en moet ik helaas stoppen. Het is fijn als elke ge-
meente van het eiland in de commissie vertegenwoordigd is, en zéker zo’n 
betrokken gemeente als Sommelsdijk kan niet gemist worden!  
Wilt u het stokje van mij overnemen? U kunt het via de email laten weten: 

tieleman@filternet.nl.  
Wilt u liever eerst wat meer informatie?  

Dan kunt u mij altijd even bellen: 481468.  
Met vriendelijke groet,  

Karin Tieleman  

DABAR Team 

Woord van dank 
Met dankbaarheid zie ik terug op vele kaarten en woorden van bemoediging 
die ik voor en na mijn operatie op 18 oktober jl. mocht ontvangen.  
Dank voor de vele attenties en blijken van medeleven die ik heb gekregen. 
Bovenal dank ik God dat de operatie mocht slagen en dat het herstel voor-
spoedig mag verlopen.  
 
Maartje en Leen Wielhouwer 
Groene Zoom 10 

BEDANKT 

Na het overlijden van ons klein-
zoontje  

Jonah  
 
hebben we vele blijken van 
meeleven uit de gemeente ont-
vangen. 
 
Dit heeft ons erg goed gedaan 
 
Hartelijk dank hiervoor 
Hans en Gerdien Kamp 

DANKBETUIGING 

De warme belangstelling en het vele me-
deleven na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma 

WILLIE FAASSE 

heeft ons erg goed gedaan. 

Wij willen u allen hiervoor heel hartelijk 
bedanken. 

  
Wim Faasse 
kinderen en kleinkinderen. 
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Kerkrentmeesters 

Algemeen 

Graag willen wij u als gemeente informeren over de afwikkeling van een 
tweetal erfenissen. 
 
In de eerste plaats die van de familie Van Driel van het Marktveld die in de-
cember 2016 na lange tijd werd afgewikkeld. Twee panden moesten worden 
verkocht en legaten worden uitbetaald maar uiteindelijk ontvingen wij van de 
notaris bericht dat naast drie panden op het bedrijventerrein "Watertoren" te 
Dirksland nog een geldbedrag resteert van € 28.677,32. 
 
Zowel het geld als de bedrijfspanden zijn ondergebracht in een afzonderlijk 
fonds dat wordt beheerd door een notaris, een accountant en een kerkrent-
meester waarmee aan de wens van de erflaters is voldaan. Eén van de drie 
panden wordt gebruikt door de gemeentedagcommissie. De overige twee 
panden worden verhuurd. De netto opbrengst van dit fonds is voor de kerk 
bestemd. 
 
De tweede boedel die werd afgewikkeld is die van Mevr. A. Edewaard, ge-
woond hebbende aan de Van Aerssenstraat 22. Hierover kregen wij van de 
notaris bericht dat aan de kerkrentmeesters een bedrag werd gelegateerd van 
maar liefst € 134.056,11. 
We zijn dankbaar en blij verrast dat gemeenteleden op zo'n manier de voort-
gang van het kerkenwerk willen gedenken. 
 
Boven alles mogen we er toch de hand van de Heere in zien. 
En daarom: God zij altoos op 't hoogst geprezen; Lof zij Gods goedertieren-
heid.  
 

Afscheid en jubileum 
Per 31 december 2016 zijn de heren Gerrit Faasse en Jaap van der Welle na 
een lange periode gestopt als collectant. Jaap van der Welle is 13 jaar collec-
tant geweest en Gerrit Faasse 14 jaar en 4 maanden. Wij zijn dankbaar dat ze 
zo lang dit werk voor de gemeente hebben willen doen. Wij hebben dit aan-
gemeld bij de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN en aan 
hen beiden is het draaginsigne in brons toegekend tesamen met een oorkon-
de. 
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De heer Jaap Kieviet was per 31 december 2016 maar liefst 25 jaar actief als 
collectant respectievelijk koster voor de gemeente. Bij dit jubileum mochten 
we ook stil staan. Wij zijn Jaap dankbaar voor al deze jaren van inzet. Zeker 
ook als vrijwillige koster heeft dit menig vrij uur gekost. Jaap hoopt hier nog 
heel wat jaren aan vast te knopen en daar zijn we dankbaar voor. 

Via dit artikel willen wij ook een woord van dank en waardering uitspreken 
aan de andere kosters en collectanten die hun taak in de gemeente (heel lang 
of nog maar heel kort) uitvoeren. 

Kerkbalans 2017 
Zoals hieronder valt af te leiden heeft 62% zijn of haar toezeggingsformulier 
daadwerkelijk ingevuld. Nu zijn er gelukkig wel gemeenteleden die hun bij-
drage ook overmaken zonder een toezeggingsformulier in te vullen. We ho-
pen echter dat deze gemeenteleden een volgende keer ook het toezeggings-
formulier invullen zodat we een beter beeld krijgen waarop we kunnen reke-
nen. Helaas zijn er ook diverse gemeenteleden die bij het ophalen van de toe-
zeggingen door de vrijwilligers, toezeggen dat ze hun bijdrage wel via de 
bank zullen overmaken, maar die belofte niet in de praktijk brengen... 
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Totale toezeggingen 2017 € 87.212   

Totale toezeggingen 2016 € 91.292   

daling -€ 4.080 -4,5% 

     

aantal verzonden toezeggingen 488   

Het verloop van de tot en 
met ultimo februari ont-
vangen toezeggingen voor 
2017 kunnen ten opzichte 
van 2016 als volgt worden 
weergegeven:  

omschrijving 
aan-
tal 

bedrag 
2017 

bedrag 
2016 

saldo 
2017 
t.o.v. 
2016 

gem. 
be-

drag 
saldo 
in % 

Gemeenteleden die hun toezegging 
in 2017 hebben verlaagd 

33 € 8.880 € 11.960 -€ 3.080 -€ 93 -25,8 

Gemeenteleden die wel in 2016 
een toezegging hebben gedaan 
maar niet in 2017 

34 € 0 € 5.610 -€ 5.610 -€ 165 -100,0 

Gemeenteleden die zijn  verhuisd 
of overleden (totaal aantal 23) 

  € 0 € 4.574 -€ 4.574 -€ 457 -100,0 

Totaal minder toegezegd in 
2017 67 € 8.880 € 22.144 

-€ 
13.264 -€ 716 -59,9 

Gemeenteleden die hun toezegging 
in 2017 hebben verhoogd 

64 € 21.458 € 14.874 € 6.584 € 103 44,3 

Nieuwe gemeenteleden 7 € 845 € 3.280 -€ 2.435   -74,2 

Gemeenteleden die wel in 2017 
een toezegging hebben gedaan 
maar niet in 2016 

34 € 5.035 € 0 € 5.035 € 148   

Totaal meer toegezegd in 2017 105 € 27.338 € 18.154 € 9.184 € 251 50,6 

Gemeenteleden die hetzelfde be-
drag hebben toegezegd als in 2016 

131 € 50.994 € 50.994 € 0 € 0 0,0 

Gemeenteleden die evenals in 
2016 ook in 2017 niets hebben 
toegezegd 

185 € 0 € 0 € 0 € 0   

Totale toezeggingen 488 € 87.212 € 91.292 -€ 4.080 -€ 465 -4,5 

Deze daling met per saldo  € 4.080,-  wordt veroorzaakt door:  

actie Kerkbalans 2016 
Helaas hebben we ook voor het afgelopen jaar moeten constateren dat sommigen hun 
toezegging over 2016 ondanks een herinneringsbrief niet zijn nagekomen. Dit bete-

kende dat we de verwachte bijdrage over 2016 met ca. € 300,- naar beneden moesten 
bijstellen. De daadwerkelijke vrijwillige bijdrage is daardoor uitgekomen op 

€109.556,- Gelukkig hebben we wel de raming voor 2016 van € 103.000,- ruim-
schoots gehaald. Ten opzichte van de werkelijke opbrengst over 2015 betekent dit 

een stijging van € 1.800,- (1,7%). En daar zijn we dankbaar voor. Zo mogen we zien 
dat de Heere ook daarin weer steeds voorziet. 
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Mutaties 

De volgende gemeenteleden zijn de afgelopen maanden in ons dorp komen 
wonen of zijn binnen ons dorp verhuisd of hebben ons dorp verlaten. 
 
Nieuw ingekomen: 
Fam. Goudswaard-Roos, Olympiaweg 69, 3245DL (Numansdorp) 
Mw. N.C.J. Kroon, Oudelandsedijk 99, 3245LG (Den Bommel) 
Mw. A. Huizer, Van Aerssenstraat 27, 3245BC (Rotterdam) 
Fam. v.d. Velde-Mastenbroek, Rijzenburgseweg 5, 3245ND (Middelharnis) 
Mw. N.M.H. Keuvelaar-Jacobi, Van Gorcumdwarsstraat 9, 3245BD (Oude Tonge) 
Fam. Looij-Kranendonk, Kaaidijk 25, 3249AJ Herkingen (overgekomen van de Ger. 
Gem.) 
Dhr. P.L. Kagchelland, Weeshuisstraat 8, 3245BL (Middelharnis) 
Fam. Hokke-Koppenaal, Gladiolenstraat 6, 3245CD (Wijk en Aalburg) 

 
Verhuisd: 
Fam. Van der Wende-de Ruiter, van Pimpelmees 11 naar Isaac da Costastraat 4, 
3245RN 
Dhr. D. Troost van Oudelandsedijk 99 naar Havenkom 48, 3245MG  
Dhr. I. van den Nieuwendijk, van Merel 29 naar Oudelandsedijk 99, 3245LG 
Dhr. M. Nagtegaal, van Pluvier 46 naar Westelijke Achterweg 4, 3245BJ 
Mw. G. Verbrugge-Born, van Sperwer 63 naar Sperwer 441, 3245VP 
Mw. L.A. van Brussel-van der Velde, van Van Gorcumstraat 45 naar Sperwer 131, 
3245VP 
Dhr. J.A. Groenendijk, van Weeshuisstraat 8 naar Olympiaweg 47, 3245DL 
Dhr. M.T.J. Mastenbroek, van Zwaluwstraat 30 naar Pluvier 45, 3245TD 

 
Vertrokken: 
Fam.  Mol-Kievit, Willem Bilderdijkstraat 1 (Middelharnis) 
Fam. Brandwijk-Toonen, Havenkom 48 (Stad a/h Haringvliet) 
Fam. Van Prooijen-Aleman, Tuinfluiter 9 (Dirksland) 
Mw. M.J. Abrahamse, Jacob Banestraat 8 (Krimpen a/d IJssel) 
Mw. E.A. Peekstok, Hofplein 20 (Ouddorp) 
Dhr. A.W. Plug, Halsjuk 32 (Middelharnis) 
Dhr. M.R. Dieleman, Pimpelmees 40 (Stad a/h Haringvliet) 
Dhr. L.A. Lugtenburg, Dorpsweg 88 (Kootwijkerbroek) 

 
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen 
voelen in hun nieuwe woning én in onze kerkelijke gemeente. Ook degenen 
die naar elders verhuisd zijn wensen wij een goede tijd toe. Bovenal wensen 
wij hen Gods zegen toe met de bede van koning Salomo uit 1 Koningen 
8:29a: ”Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis”  
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Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 
Alle roem is uitgesloten, 
onverdiende zalighee n 
heb ik van mijn God genoten, 
‘k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niets tot aanzijn riep, 
heeft Zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd’, o eng’lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 
Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij Zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons gena , 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd’, o eng’lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 
Dat heet weergalooz’ ontferming, 
dat is genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming 
aan verloor’nen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij ‘t godd’lijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd’, o eng’lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
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Dion Struijk Voorzitter Diaconie 
Voorzitter Fundatie Jacob Bane 
Lid moderamen kerkenraad 
Afvaardiging naar de classis 
Coördinatie/beheer kerkradio 
 

Martijn van Vianen Penningmeester Diaconie 
Penningmeester Fundatie Jacob Bane 
Administratief beheer hoven en landerijen 
Lid St. Bijz. buitengewoon onderwijs 
 

Frank-Jan Koole Secretaris Diaconie 
Careyn (Thuiszorg) 
Lid Fundatie Jacob Bane 
Coördinatie vrijwilligerswerk 
Contactpersoon kerkauto’s 
 

Kees Struik Contact Prot. Chr. Woonvoorz. (Sjaloomzorg) 
Lid commissie De Zaaier 
Lid identiteitsraad v. Weel Bethesda ziekenhuis 
SAGE 
Kerstattenties bejaarden/zieken (okt.-dec.) 
 

Ries Wessels Lid identiteitsraad Nieuw Rijsenburgh 
Lid commissie van bijstand HDG 
Lid interkerkelijk samenw. verband Diaconieën 
 

Leen van den Boogert Jeugddiaken 
Penningmeester Jeugdraad 
Lid werkgroep veldwerker 
Lid redactie Ichthus 
Voorlichting (Zaaier, Ichthus en Website) 
Contact Vakantieweken gehandicapten 
 

De administratie van de diaconie, fundatie Jacob Bane en kerkradio wordt 
verzorgd door kerkrentmeester J.J.P. Kamp 
 
Graag staan we voor u klaar als u diaconale hulp, van welke aard dan ook, 
nodig heeft. Als u iemand kent die, naar uw mening, hulp nodig heeft dan 
willen wij u vragen ons hiervan op de hoogte te brengen. 

Taakverdeling Diaconie 
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Contacten 

Predikant Ds. J.C. Breugem 

Prop. H. Boele 
Koninginnelaan 24 

Touwbaan 12, Alblasser-
dam 

0187 482391 

06 30562496 

Ouderlingen 
  
  
  
  
  
  
 

Scriba 

D. Buskoop 
M.T.J. Guijt 
H.A. van Holten 
A.C. Kooijman 
C.A.L. Leijdens 
J. Melaard 

J. Mierop 
C.J. Robijn 
J.M. van Spronsen 
C. Struijk 
A.E. Willemsen 

Klampenmeet 42 
Tureluur 3 
Rijzenburgseweg 7 
Klampenmeet 33 
Groene Zoom 58 
Teenhoek 19 

Lijster 26 
Fazantstraat 48 
Klampenmeet 7 
Pluvier 40 
Joost vd Vondellaan 28 

0187 483861 
0187 484882 
0187 470880 
0187 480910 
0187 602397 
0187 611715 

0187 485264 
0187 486298 
0187 470174 
0187 484845 
0187 484525 

Ouderlingen-

Kerkrentmeester 
A. van Alphen 
A.J. Lugtenburg 
J.C. van der Welle 

Kluut 12 
Joost vd Vondellaan 58 
Merel 11 

0187 482197 
0187 484406 
0187 486787 

Kerk- 
rentmeesters 

J.J.P. Kamp 
W.C. de Ronde 

Klampenmeet 1 
Kaai 37-39 

0187 486137 
0187 489802 

Diakenen 
  
  

L. van den Boogert 
J.G.F.J. Koole 
C.E. Struik 
D.J. Struijk 
A.M.E. van Vianen 
M.K. Wessels 

W. Bilderdijkstraat 11 
Singelkade 92, Mh 
Hortensia 1, Dl 
Zwaluwstraat 6 
Kluut 27 
H. Heijermanssingel 108 

0187 489712 
0187 485595  
0187  601168 
0187 478310 
0187 489249 
0187 484909  

Administratie J.J.P. Kamp Klampenmeet 1 0187 486137 

Organisten A. van der Beek 
P. Kieviet 
C. Struijk 

Meerkoet 5 
Rubensplein 64 
Fazantstraat 6 

0187 482428 
0187 486319 
0187 483874 

Kosters Joh. Joppe 
J. Kieviet 
J. Knape 
D. Struijk 
L. Wielhouwer 

Klampenmeet 34 
Goudsbloemstraat 5 
Groene Zoom 78 
Rembrandtlaan 21, Mh 
Groene Zoom 10 

0187 483659 
0187 486772 
0187 484956 
0187 664687 
0187 483766 

Kerkelijk 
Bureau 

E. Visser-Landzaad Nicolaas Beetsstraat 3 0187 480060 



 

 

 Algemene Informatie 

  

 Verenigingsgebouw ‘Vita Nova’  tel. 0187-482510 

 Van Aerssenstraat 5 

 Beheerder: P. van Alphen, Kortewegje 9 tel. 0187-482285/ 06-13390246 

 E-mail: p.vanalphen@csgpm.nl 

 

 Collectebonnen: J.C. v.d. Welle, Merel 11 tel. 0187-486787 

 elke 1e woensdag van de maand 

 openingstijden: 9:30 - 11:30 en 19:30 - 20:30 

 

 CD kerkdiensten: W. Faasse, de Wurft 28 tel. 0187-470268 

 bijzondere diensten voor betrokkenen gratis 

 overige diensten of extra exemplaren: 3,00 euro per stuk 

 

 Redactie website: J. van der Valk  tel. 0187-486794 

 

 
 Kerkvoogdij  NL94 RABO 0342 0521 79  

    NL75 INGB 0000 6224 77 

 
 Diaconie  NL89 RABO 0342 0607 08 

 website: www.hervormdsommelsdijk.nl 


