Schriftlezing: Openbaring 19:6-10,

Tekst: Opb. 19:9 Thema: Zalig.

Zingen: Ps. 48:1, Ps. 48:6, Ps. 16:3 Ps. 68:10, [Vbr.
tafel Ps. 23:3, aan tafel Gz. 2] Gz. 4:1

Hoofdpunten van de preek

Het beeld verschuift van de Bruid naar de
bruiloftsgasten, zij hebben de uitnodiging voor de
bruiloft ontvangen...

Zalig
... en daarom worden zij ‘zalig’ gesproken! Zalig
betekent echt gelukkig.

Zalig zijn de bruiloftsgasten straks, bij de feest-
maaltijd waar de verlossing gevierd wordt in de
eeuwige heerlijkheid.

De klemtoon van Gods openbaring aan Johannes
valt echter op nu en hier. Nu al, bij voorbaat zijn de
genodigden zalig, zodra we de uitnodiging
ontvangen.

Dat werpt een beslissend ander licht op vervolging,
verleiding, vertwijfeling en vervreemding die
anderen/ wij als geroepenen kunnen ervaren.

Avondmaal

Zalig zijn wordt vergeleken met het mogen
deelnemen aan de feestmaaltijd waarmee de
verlossing door het Lam gevierd wordt.
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Het avondmaal wil Jezus met Zijn volgelingen, Zijn
gemeente vieren. Niet met de hele wereld, maar met
de intieme kring van zijn vrienden.

Aan die feestmaaltijd zullen zij de liefde, de eenheid,
de gemeenschap met Hem en elkaar vieren en
beleven. Dat is zalig! Het Lam, ‘die God' is onze
zaligheid!

De tafel beneden wil ons versterken en verzekeren:
zalig, nu al, als genodigde tot het feestmaal van het
Lam straks!

Zeker
Zalig ben je nu al, onderweg naar die heerlijke
toekomst, en daarom ook straks. Zeker weten.

Johannes moet daarom deze woorden opschrijven:
dit zijn de waarachtige woorden van God! Even
zeker en betrouwbaar als de God van het Woord.

Afbeelding: Avondmaalstafel in verwoeste kerk Syrie




