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Schriftlezing: Hand. 16:14-34, Tekst: Hand. 16:25 
Thema: ‘De Heere is dichtbij’  
Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 141:2, Ps. 42:5 en 7, Ps. 
116:1, 10 (kinderen) en 11, Ps. 75:1 
 
Hoofdpunten van de preek 
Bidden terwijl anderen meeluisteren vinden we niet 
altijd gemakkelijk… 

Bidden en zingen 
Met Paulus en Silas kunnen we zo meeluisteren. 
Terwijl ze de gevangenis in geslagen zijn, horen we 
ze midden in de nacht bidden...  

Hun bidden is zingen. In de taal van de Bijbel: zij 
zenden hun gebeden op. Dat zijn geen 
wensenlijstjes, maar aanbiddingsliederen. Ze loven 
God. Hoe kan dat? 

God is dichtbij 
In de gevangenis, midden in de nacht is de Heere 
dichtbij Paulus en Silas, klaar om hun te helpen en 
te bevrijden…?  

Wanneer is de Heere dichtbij? Vaak denken we: als 
Hij mij helpt of wanneer ik Hem ervaar?  

Door dit Bijbelverhaal zien we dat de Heere 
allereerst dichtbij is doordat Paulus en Silas ervaren 
wat Christus heeft meegemaakt. Geslagen en 

veroordeeld… volgen ze Jezus. In vervolging ben je 
heel dichtbij Hem. 

Alleen dan? Nee, gelukkig niet. Paulus schrijft over 
deze ervaring en zegt: de Heere is dichtbij (Fil. 4:5b), 
hij is thuis in de hemel, bij de Heere.  

Moeilijke dingen kunnen ons helpen om dat te 
beseffen en om ons los te bevrijden van de tijdelijke 
dingen. Daarom kunnen gelovigen zingen ‘in de 
nacht.’ 

Getuigenis 
Paulus en Silas zingen voor God, maar iedereen 
luistert mee – vol ontzag.  

Hun bidden en zingen maakt indruk. Toen en 
vandaag. Het brengt God dichtbij. Dan gebeuren er 
wonderen, altijd en overal.  

 


