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Voorwoord 
 

Na een periode van rust en een tijd waarin velen op vakantie zijn geweest 
breekt de periode van het winterwerk weer aan.  
 
In deze Ichthus kunt u lezen wat er allemaal weer te doen is in de komende 
maanden. De verenigingen en kringen komen weer samen om in een ont-
spannen sfeer met elkaar bezig te gaan met Bijbelstudies, zang en andere za-
ken. 
 
U kunt lezen hoe met de jeugd het Vakantie Bijbel Feest rond het thema: aan 
tafel is gehouden. Er is veel gezongen en geluisterd naar het Bijbelverhaal. 
In de wintermaanden kan de jeugd weer gezellig met elkaar bezig gaan rond 
de Bijbelvertellingen en knutselwerkjes op de clubavonden. 
 
De oudere jeugd wordt verwacht op de catechisaties. 
 
Ook nieuws uit het buitenland wordt u niet onthouden. Hier kunt u lezen over 
de hulp die aan mensen wordt verleend ver bij ons vandaan om hen te helpen 
in de ergste nood zowel lichamelijk als geestelijk. 
 
U heeft een goed gevulde ICHTHUS in de hand. Toch missen we een ru-
briek. Zeker de kinderen zullen deze rubriek missen. De kinderpagina’s vindt 
u niet in deze uitgave. Helaas heeft nog niemand zich aangemeld voor het 
verzorgen van deze rubriek. Wij doen nogmaals, mede namens onze jonge 
gemeenteleden, een oproep of iemand deze taak op zich wil gaan nemen. U 
kunt contact opnemen met één van onze redactieleden. 
 
De prijswinnaars van de vorige ICHTHUS zijn: Daphne Joppe en Mattias 
Kieviet. Zij hebben inmiddels de boekenbon ontvangen.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
Wim Faasse, redactie 

 
Doordenkertje 

De meeste mensen denken overdag niet aan God,  
maar zij vragen Hem 's avonds wel aan hèn te denken.  
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Meditatie 
Henk van Holten 

Gezondenen!? 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader 

en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen”. Math 28: 19 

Bovenstaande tekst wordt ook wel het zendingsbevel van de Heere Jezus aan 

Zijn discipelen genoemd. Zo aan het begin van een nieuw winterseizoen is de 

vraag: “Wat heeft het ons te zeggen”? 

De ontvangers 

De ontvangers van deze opdracht zijn primair de discipelen. Zij die op het 

bevel van Jezus gekomen zijn: “op de plaats waar Jezus hen ontboden had” 

Voordat het “ga dan heen” klinkt heeft Jezus eerst gezegd: “Kom…” Wat 

een geweldige genade dat ze er zijn, want in vers 17 wordt gezegd dat er 

sommigen waren die twijfelden. Als wij mensen zoeken voor een bepaalde 

taak dan kijken we naar kennis, kunde en ervaring. En als ze door ons goed 

bevonden worden dan geven we ze een taak met bevoegdheden en verant-

woordelijkheden. In het koninkrijk van God gaat het blijkbaar heel anders, 

twijfelaars worden geroepen en twijfelaars worden uitgezonden. Geen 

krachtpatsers in zichzelf. Zoals ook Zerubbabel het bevel krijgt een schier 

onmogelijke taak van herbouw tempel uit te voeren, mag hij dat doen met de 

belofte: “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het 

geschieden”  

(Zach.4:6) 

In de gemeente is voortdurend behoefte aan mensen die mee willen helpen 

op vele verschillende plekken. Denk niet te snel: dat kan ik niet, ik ben niet 

geschikt. Jezus zoekt zwakkelingen. 

De opdracht 

“Ga dan heen…” Hier klinkt een duidelijk bevel. In het koninkrijk van God 

is geen ruimte voor luieren. We worden opgeroepen in actie te komen. Wat 

moeten we doen? Drieledig: onderwijzen, dopen en leren. 
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 Onderwijzen: mensen bekend maken met het evangelie van Jezus Christus. 

Zonder Hem ga je verloren. Met Hem wordt je voor eeuwig gelukkig. 

 Dopen: mensen (volwassenen en kinderen) brengen in de kring van het 

verbond. Daar waar we belijden dat God in Christus zondaren (de wereld) 

met zichzelf verzoent (2 Kor. 5:18) 

 Leren: “hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. Door-

gaand onderwijs. Het stopt niet bij het eerste onderwijs. Blijkbaar is het 

nodig dat we voortdurend onderwijzen en onderwezen worden. “..wat Ik u 

geboden heb”. Is dat niet primair het gebod van de Liefde? Heb de Heere 

Uw God lief boven alles en de naaste als uzelf. 

De Zender 

De opdracht zoals hiervoor beschreven kan ons best afschrikken. Opnieuw de 

vraag: kan ik dat….? Durf ik dat….? Daarom is het goed om te kijken waar 

deze zendingsopdracht staat. Deze staat namelijk ingeklemd tussen 2 verzen 

waar Jezus zichzelf openbaart. In vers 18 laat Hij zich zien als de Triomfator, 

Hij die de dood heeft overwonnen en daarmee de duivel voorgoed buiten spel 

gezet: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”. Ook al lijkt het voor 

ons soms zo anders; maar Jezus is Kurios. En vanuit die overwinning en 

macht zendt Hij ons. Zouden we dan nog twijfelen….? 

Na de opdracht zegt Jezus in vers 20: “En zie Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld”. Wat een troost, Zijn bevel staat niet op zich, maar 

gaat gepaard met de belofte van Zijn nabijheid. Niet af en toe, nee alle dagen. 

Niet alleen in begin, nee tot de voleinding van de wereld. Totdat Jezus terug-

komt en Hij alles volmaken zal en Hij bijeen zal roepen allen die Hem hier in 

dit leven hartelijk lief hebben gekregen. Ook zij die door ons (onvolmaakte) 

werk van Jezus hebben gehoord en zich naar Hem hebben toegekeerd. 

Zou u/jij daar niet aan mee willen werken?  

Een gezegend nieuw winterseizoen toegebeden.  

 

De volgende meditatie zal worden verzorgd door A.C. Kooijman 
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Interview in de serie Ambtsdragers 
Naam: Jan Mierop 

Beroep: Supervisor Benelux bij Schenk Tanktransport Pa-
pendrecht. 

Taak binnen de gemeente: Ouderling 

Burgerlijke staat/gezin:  
Sinds 1982 getrouwd met Jannie Mierop-Meijer. De trotse 
ouders van Claudia en Niels, Julia en Jan-Pieter, Jorn. Opa 
en oma van Fleur en Thijs. 

Kortere of langere tijd geleden deed onze kerkelijke gemeente een beroep 
op u voor ambtsdrager, waarom zei u ‘ja’?  
Door Gods handreikingen. In de periode van dat ik op een dubbeltal stond tot 
het moment van besluitvorming had ik twee zeer positieve gesprekken met 
totaal vreemde mensen uit den lande die beiden het ambt van diaken uitvoer-
den in een hervormde kerk en in de Gereformeerde gemeente. Dan het mede-
leven en de gesprekken vanuit de gemeente hebben mij doen beslissen om 
het te aanvaarden.  

Waar ziet/zag u naar uit in uw taak als ambtsdrager en waar ziet/zag u te-
genop?  
Uitzien: Dienstbaar zijn in een taak die mij altijd heeft aangesproken, evan-
gelisatie.  
Tegen op zien: Voorgaan in gebed, het zwarte pakkie, dat betekent voor mij 
(vooral) in de avonddienst dat de druppels van het voorhoofd moeten worden 
gedept. 

Welke figuur uit de Bijbel of welke Bijbeltekst spreekt u erg aan? Petrus. 

Wat typeert u als persoon?  
Ik vind dat dit maar door anderen moet worden beoordeeld.  

Wat is (na de Bijbel) uw lievelingsboek?  
Na het lezen van 100 e-mails per dag heb ik geen behoefte in het lezen van 
boeken, lees op bed nog een kwartiertje stukjes uit het blad Elsevier of een 
stukje uit De Waarheidsvriend. 

Wat doet u graag in uw vrije tijd?  
Tot voor kort het vee verzorgen bij Jan Slegh en in de zomer 's avonds lekker 
een uurtje aan de waterkant met een hengel en mijn eigen gedachten. 

Wat zou u tot slot tot de lezers willen zeggen?  
Dat ook wij als ambtsdragers niet volmaakt en dus gewone mensen zijn die 
fouten kunnen maken. Wordt daardoor niet verbitterd of kwaad, (even geïrri-
teerd mag) maar spreek ons daar liefdevol op aan. 
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Wij kregen de pen door van 

Arnold en Maartje de Bak-

ker met de vraag of wij ons 

voor wilden stellen in de Icht-

hus. 

Wij zijn Krijn en Margrieta Braber en 

komen allebei uit Ooltgensplaat. We wo-

nen nu al 26 jaar in Sommelsdijk en zijn 

al 25 jaar lid van de Hervormde kerk in 

Sommelsdijk. We hebben twee dochters, 

Jacoline en Arinda. Krijn is werkzaam 

als elektromonteur bij Schipper elektro-

techniek in Nieuwe Tonge. Zijn werk-

zaamheden zijn renovatiewoningen en 

klantenwerk op Goeree-Overflakkee. 

Zijn hobby’s zijn klussen, sudoku puz-

zels maken en tv-kijken.  

Margrieta is werkzaam bij thuiszorg Cu-

raMare op de locatie Middelharnis en 

omliggende dorpen. Daarnaast volgt zij de opleiding HBO-V aan de Hoge-

school in Rotterdam, waardoor er voor hobby’s weinig tijd overblijft. Wij 

hebben zeven jaar geleden belijdeniscatechisatie gevolgd. Hier hebben we 

mooie herinneringen aan overgehouden. Krijn had al belijdenis gedaan maar 

vond het erg interessant om samen met zijn vrouw deze catechisatie weer te 

volgen.  

Onze dochters studeren allebei nog, Jacoline studeert Management Toerisme 

aan het NHTV in Breda. Arinda volgt de opleiding Pedagogiek niveau 4 aan 

het Albeda in Middelharnis.  

Bij deze geven wij de pen door aan onze achterbuurtjes in de kerk: Cor en 

Hannie van Nimwegen. 
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OEKRAÏNE 

We willen als diaconie de Dankdag-
collecte weer voor winterhulp in Oe-
kraïne bestemmen. De economische 
situatie is nog steeds niet erg verbe-
terd, de munteenheid is nog verder 
gedevalueerd. Nu krijg je 30 Hrieven 
voor 1 euro en toen we er in Januari 
2016 waren kregen we er 25 en 3 jaar 
terug 10, dus reken maar uit. Ook 
wordt er nog altijd gevochten in het 
oosten van Oekraïne, ook al is dit niet 
vaak meer in de media, maar het gaat 
dus niet goed met dit land. Er komen 
steeds meer mensen voor een bepaalde 
periode naar Europa om maar wat geld 
te kunnen verdienen. Maar hierdoor 
komt hun eigen land niet uit het dal. 
En veel gezinnen groeien uit elkaar, 
doordat ze maanden van huis zijn en 
soms zelfs gewoon wegblijven, heel 
triest. 

We hopen, dat u als gemeente van uw 
overvloed wat wilt delen met mensen 
niet ver hier vandaan! 

Ze zijn u dankbaar en kijken soms op, 
van het feit, dat er mensen uit een an-
der land toch aan hen denken. En zo-
doende kunnen we dan ook wat van 
onze christelijke levenshouding laten 
zien aan mensen, die aan de rand van 
de samenleving balanceren. 

We willen deze keer weer ouderen 
helpen, die deelnemen aan kookpro-
jecten. 

Onze contactpersoon heeft in sommi-
ge dorpen een gaarkeuken en daar 
wordt voor soms wel 50 á 60 ouderen 
meestal 3 keer per week, eten gekookt. 
Ze kunnen daar dan een paar dagen 
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mee doen. Zodoende zijn ze in staat om toch iets warms binnen te krijgen, 
anders zou het vaak alleen maar brood zijn. 

Verder willen we helpen om zigeuners op school van een warme maaltijd te 
voorzien. Je moet dit zo zien, dat ze eigenlijk alleen maar naar school komen 
als ze daar ook eten krijgen. En het is juist zo belangrijk dat ze onderwijs 
krijgen, om uit de vicieuze cirkel van niet kunnen lezen en schrijven, en dus 
geen toekomst te komen. Ze krijgen dus elke dag iets, soms soep met brood 
of boekweit met wat vlees en saus, maar ze krijgen warm eten en dat krijgen 
ze thuis meestal niet en al zeker niet elke dag. 

Verder proberen we ook nog wat bij de armste zigeuner gezinnen te brengen 
of gewoon in dorpen, waar we vaker zijn geweest. 

Werkvakantie 2017 

We willen volgende zomervakantie weer een werkvakantie organiseren, 
waarbij het werk sterk afhangt van degenen die zich aanmelden en van het 
aantal. Er mogen zeker ook volwassenen zich aanmelden, dus wie eens iets 
anders wil ontdekken is welkom. Vraag het de jeugd die er geweest is, ze 
hebben het er nog steeds over. Mogelijk organiseren we ook weer een kin-
derkamp bij de zigeuners, wat onvergetelijk voor hun en voor jouw is. En we 
gaan op zoek naar een geschikt project om met elkaar te realiseren. Dus meld 
je aan bij fam. D,Wittekoek, Merel 14 of via mail dwittekoek@hetnet.nl. 
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Oost-Europa Werkgroep 
Reisverslag van Wim Kardux 

Enkele leden van de  werkgroep hebben in de week van 18 tot en met 25 

april een bezoek gebracht aan onze projecten in Roemenië. Het gezel-

schap bestond uit 7 personen en het vertrek was vanaf het vliegveld van 

Dortmund.  

Zoals gebruikelijk zijn we de reis begonnen met het lezen van een stukje uit 

de Bijbel en het vragen om een zegen over de reis en ons bezoek aan Uioara. 

De heer B.J. de Bakker uit Sommelsdijk is met ons mee vertrokken naar Cluj

-Napoca. Om zijn orgel, door hem geschonken aan de Reformatorische Hon-

gaarse kerk te Blâjel, te helpen opbouwen en intoneren. Na een voorspoedige 

reis (zowel per auto als vliegtuig) kwamen we rond 18.00 uur aan in het 

Sporthotel Cluj.  

In de laatste 2 weken van maart is het pijporgel van zolder gehaald en daarna 

zorgvuldig ingepakt. Met name de pijpen (in totaal 400 stuks) zijn bijzonder 

kwetsbaar. Het gehele orgel werd in een tweetal gekregen laadkisten geladen. 

Op 12 april is de trailer geladen met allerlei huishoudelijke spullen, meubels, 

kleding en het orgel. De laadkisten werden met een heftruck in de laadruimte 

geplaatst. Betrokkenen waren toch wel nieuwsgierig (en lichtelijk ongerust) 

hoe het lossen van de trailer in Roemenië zou gaan plaatvinden. Zij beschik-

ken niet over een heftruck. Dus het lossen moest (heel voorzichtig) met de 

hand gebeuren. We moesten er maar op vertrouwen dat men daar alles met 
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de nodige voorzichtigheid zou doen. De onderdelen moesten in Uioara weer 

worden overgeladen om naar het plaatsje Blâjel vervoerd te worden. 

Dinsdag 19 april vertrok het gehele gezelschap richting Blâjel. Deze reis wa-

ren de echtgenotes van de heren van der Made, Hoogmoed en Kardux mee. 

En uiteraard de heer De Bakker. Als voorbereiding waren de afmetingen en 

gewicht van het orgel al een keer doorgemaild.  

Na aankomst de galerij geïnspecteerd waar het orgel geplaatst zou gaan wor-

den. Helaas was met de hoogte van het orgel te weinig rekening gehouden. 

Het paste dus niet. Wat nu te doen? Uiteindelijk werd besloten het orgel op 

de grond te houden naast de kansel. Maar het moest dan wel op een ‘vlonder’ 

komen te staan voor de akoestiek en warmteafvoer van de elektromotor van 

het orgel.  

Onder leiding van ds. Lörinzc is men op straat begonnen met het geraamte 

voor het podium. Ondertussen waren wij begonnen met het inspecteren van 

alle onderdelen. Gelukkig alles aanwezig en zo te bezien niets beschadigd.  

Ondertussen was het tijd om te gaan lunchen. Dit gebeurde in de pastorie die 

naast het kerkje stond. Enkele dames van de gemeente waren al de hele mor-

gen hiermee bezig om voor het hele gezelschap warm eten te verzorgen.  

Het werk aan het podium was ondertussen doorgegaan. We waren getuige dat 

in verstek zagen hier met de motorzaag gebeurde. Maar om half twee kon het 

geraamte naar binnen en op de blokken worden plaatst. De planken werden 
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daarna met grote spijkers in de balkconstructie geslagen. Daarna konden we 

beginnen met de opbouw van het orgel. Dit ging voorspoedig en zo kon er 

om 19.00 uur een broodmaaltijd genuttigd worden. 

Om 20.30 uur hebben we afscheid genomen van de dominee aldaar en van 

de heer de Bakker en ds. Lörinzc. Zij bleven daar slapen. De heer De Bakker 

kreeg de volgende twee dagen assistentie van een orgelbouwer uit de omge-

ving van Cluj. We waren tien uur 

weer terug bij het hotel in Cluj. 

Op zondag 24 juni zou in de 

avonddienst het orgel worden over-

gedragen aan de kerk in Blâjel. 

Hiervoor waren ook drie hoogge-

plaatsten van het bisdom uitgeno-

digd. De liturgie van de kerkdienst 

is vrijwel gelijk als die in onze ker-

ken. Het zingen van de psalmen 

(hele noten), geloofsbelijdenis en 

de prediking.  

Na de kerkdienst was er koorzang. 

Daarna enkele toespraken van de 

heren de Bakker en Hoogmoed. 

Eerstgenoemde verhaalde waar het 

orgel vandaan kwam 

(Lemelerveld) en is gebouwd door 

de vermaarde orgelbouwer Reil. En 

hoe het orgel via een wonderlijke 

weg nu in Blâjel is terechtgekomen. De heer Hoogmoed verhaalde hoe de 

stichting is ontstaan, en hoe de leden met Gods hulp de arme medemens in 

Uioara helpen ter verbetering van hun leefomstandigheden. Niet alleen dat 

maar ook het brengen van het Woord van God aan de zigeuners. Ds. Lörinzc 

vertaalde alles in het Hongaars.  

In deze streek voelt men zich Hongaar en spreekt men Hongaars. Na een 

dankwoord van de plaatselijke pastor, ds. Kiss, werd de dienst afgesloten. 

Hierna werd er in het naastgelegen verenigingsgebouwtje een warme maal-

tijd genuttigd. Bereid door enkele dames van de kerkelijke gemeente. 

De terugreis ging door een donker en regenachtig stukje Roemenië en pas 

24.00 uur waren we terug in Cluj. 
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Kijk ook eens naar boven! 

Dat stond te lezen op het onderste plankje van het apothekerskastje van de 
dokter in het dorp. Buiten de voordeur, links naast de stoep. 
Dan hoefde niet iedereen die z'n medicijnen kwam ophalen aan te bellen, 't 
stond klaar, zoiets kan in een dorp. 
Dat kastje, je kon het zelf opendoen, had glazen deurtjes en twee plankjes 
waarop de flesjes en capsules en tubes en potjes medicijnen stonden. 
Aangezien het vrij hoog opgehangen was, keek menigeen alleen maar op het 
onderste plankje en vergat, als hij niet vond wat hij zocht, ook nog op het 
bovenste plankje te zoeken. 
Vandaar dat de dokter er met een punaise een briefje op had geprikt: 
 

Kijk ook eens naar boven! 
 
Al jaren woon ik niet meer in dat dorp, maar dat briefje blijft me bij. 
‘Kijk ook een naar boven,’ op de vreemdste momenten komt me dat weer 
voor de geest. 
Veel zinvoller is het nu voor me dan dat het daar, in dat kastje, ooit was: 
‘boven’ staat nu, al jaren met een hoofdletter! 
‘Kijk ook eens naar Boven!’ 
Niet alleen naar opzij, naar de mensen om je heen, die het allemaal zoveel 
beter hebben (althans: dat dénk je). En niet alleen maar terùg naar je verle-
den, met spijt, met wroeging, met wrok misschien (wat báát dat). En niet al-
leen maar vooruit: je weet tòch niet hoe het allemaal verder zal gaan ( al 
móet je natuurlijk plannen maken, voorbereidingen treffen). 
Maar: kijk óók eens naar Boven! 
Vergeet dat niet! 
Biddend naar Boven. 
Dankend naar Boven. 
Vertrouwend naar Boven. 
Niet uitsluitend ...... Dat stond ook niet op dat briefje in dat kastje! 
Nee: óók eens! 
Want er is ook hémels medicijn! 
 
Uit: "Vensters naar het licht". 
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Nieuwsbrief 39 Familie Van Driel 

september 2016 

Ontwikkelingen.   

Fijn om jullie een berichtje te kunnen sturen van de laatste ontwikkelingen. 

We zijn momenteel in Nederland en hopelijk hebben we elkaar al ontmoet, zo 

niet, dan bij deze wat hoogtepunten: 

-De nationale overheid geeft een update uit van haar nationale onderwijsdoe-

len. Aangezien de lokale overheden en scholen wel zeker willen weten dat 

die doelen gehaald worden, herzien we de codes die daar naar verwijzen in 

alle lesplannen. Dat zijn er intussen zo’n 1000, maar het is afgerond. 

-Een gift van de stichting Aves uit de Noordoostpolder is gebruikt voor het 

drukken van 1000 handleidingen taal voor klas 1. Via trainingen die we de 

afgelopen maanden gegeven hebben, zijn er daarvan ondertussen alweer zo’n 

300 op nog niet eerder bereikte scholen terecht gekomen. Er is veel vraag 

naar dit boek aangezien de meeste mensen niet weten hoe je een kind kunt 

leren lezen. 

-Trainingen zijn gegeven aan 100 jongelui die in dorpen les gaan geven via 

‘Indonesia Cerdas’, ruim 20 via ‘British Petroleum’, ruim 300 deelnemers 

aan trainingen in samenwerking met een Australische universiteit, stichting 

Adventisten scholen, etc. Het aantal mensen had nog meer moeten zijn, maar 

de trainingen aan 60 scholen in opdracht van de provincie Papua zijn uitge-

steld tot ik zelf weer terug ben in Papua.   

Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat onze klas 3B boeken nog niet 

helemaal klaar zijn, maar daar zal in de komende maanden bij leven en wel-

zijn verandering in komen.  

-De nationale overheid begint ook opeens weer met volle kracht aan het op-
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nieuw uitrollen van nationaal geproduceerde schoolboeken en onderwijsdoe-

len. Dat heeft twee jaar stil gelegen aangezien er teveel protesten uit het on-

derwijsveld kwamen. Men heeft daarop een evaluatie- en revisieproces door-

lopen. Helaas is er alsnog genoeg kritiek op de herziening te leveren. Op blz. 

13 van het leerboek voor klas 1 (groep 3) vraagt men kinderen woorden met 

plaatjes te verbinden, terwijl het alfabet pas op bladzijde 12 is aangeleerd. 

Dat aanleren is dan ook nog eens in zijn geheel, dus niet letter voor letter, 

maar het hele alfabet tegelijk.  Ik lobby voor aanpassingen bij het provinciale 

team (LPMP) dat voor de trainingen en het uitrollen verantwoordelijk is, 

maar uiteindelijk lukt het niet om de koers van het schip aan te passen. Men 

staat bij dit kantoor direct onder het nationale niveau en hoewel één van lei-

dinggevenden het met mijn analyse eens is, krijgt hij van zijn staf te horen 

dat als men (tegelijkertijd) onze boeken promoot/gebruikt, hun eigen trai-

ningsprogramma zal falen. Op zich mooi om indirect erkenning te krijgen, 

maar wel een geval van ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’, 

erg jammer dat het uiteindelijk niet lukt.  De kinderen zijn uiteindelijk de 

dupe… 

Dat dingen bij de overheid langs elkaar heenlopen, blijkt wel uit het voor-

woord dat we in dezelfde periode van de gouverneur van Papua krijgen. Hij 

schrijft, “Als gouverneur van Papua beveel ik de lokale diensten van onder-

wijs aan om de BPKP* boeken te verschaffen aan de kinderen in de eerste 

klassen van de lagere school.” De provincie zelf geeft daarbij het goede 

voorbeeld door boeken te drukken voor 60 scholen.  

Ondertussen zijn onze jongedames allebei begonnen met hun volgende stu-

diejaar. Henrike gaat nu naar de vierde en Gerjanne is begonnen op de HAS 

(Hogere Agrarische School). We hopen dat ze een goede tijd zullen hebben. 

Gerjanne is daarmee terugverhuisd naar Nederland voor haar studie. Een hele 

stap om weer te wennen in Nederland na ruim 10 jaar in het buitenland ge-

woond te hebben. We zien er daarmee wel tegenop om straks in oktober voor 

langere tijd gedag te zeggen.  

Grote veranderingen worden ook ervaren door twee oud studenten/collega’s 

die voor 3 maanden meedoen met een internationaal programma op ‘De 

Driestar’. We hebben ze in Nederland op weg geholpen. Ze weten werkelijk 

niet wat ze hier zien. Alles is netjes, iedereen houdt zich aan de regels en ie-

dereen lijkt wel rijk te zijn. Tegelijkertijd mag je niet met je voeten sloffen, 

niemand groet je, en de mensen zijn ook nog eens zo ontzettend direct. Vra-

gen ze, “Wil je koffie?” Antwoord je heel netjes: “Dank je wel.” En dan 

snapt men blijkbaar niet wat je bedoelt, wordt je geacht: “Ja, graag.” of “Nee, 
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Onderwijs voor Papua 

Leerkrachten hebben op Papua in het algemeen zelf slecht onderwijs gehad en kun-
nen de ingewikkelde boeken uit Java niet aanpassen aan het niveau van de kinderen. 
Analfabetisme neemt ieder jaar nog toe en schooluitval ligt in Papua  op meer dan 
50%.  

Wie gaat hier straks leiding geven in kerk en maatschappij?  

Wij geloven dat we de taak hebben om aangepaste leerboeken te schrijven. Met 
handleidingen in eenvoudig Indonesisch, zodat zelfs mensen die geen leraar zijn 
kinderen kunnen leren lezen en rekenen.  

De ontwikkelingen op gebied van schoolleiderschap gaan niet zo snel,  we wachten 
op besluiten, maar omdat we veel trainingen moeten doen, komt dat eigenlijk niet 

verkeerd uit. 

Op de verschillende trainingen proberen we niet 
alleen aan naamsbekendheid en kennisoverdracht 
te doen, maar tegelijk ook een goede onderwijs-
stijl te tonen. Het is daarbij ook zeker de bedoe-
ling dat de deelnemers zelf ook actief zijn. Ten-
slotte is het zo dat wat je zelf les hebt gegeven, je 
niet meer vergeet.  

bedankt.” te zeggen. Wie heeft er nu eigenlijk geen goede manieren? Al met 

al, hun wereld staat op zijn kop.  

We hopen dat ze op onderwijsgebied veel opsteken. Tijdens het maken van 

hun presentatie verschoot één van hen van kleur toen ze erachter kwam dat 

Indonesië op de laatste PISA onderwijstest de 64e plaats heeft van 65 landen, 

de provincie waar ze vandaag komen staat op 34/34 en de gemeente 17/29. 

Al met al hebben de Zuid-Koreaanse medestudenten van het programma het 

dan makkelijker met hun 5e plaats op de ranglijst. (Nederland staat 10e.) De 

presentatie maakte dan ook wel indruk op de PABO. Een medecursiste uit 

Roemenië liet zien dat het analfabetisme in de onderontwikkelde gebieden 

daar op maximaal 3,5% ligt, in de provincie Papua ligt dat op 32%... Er is dus 

nog veel winst te boeken.  

We wensen jullie Gods zegen.  

Hartelijke groeten, 

Martijn en Anne-Marie van Driel 

Gerjanne & Henrike 

*BPKP: De lesboeken heten Buku Paket Kontekstual Papua, wat zoiets bete-
kent als Aangepaste lesboeken voor Papua.  
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Hier een aantal van de 100 jongelui die in berg-
dorpen les gaan geven. Ze zullen nog tegen heel 
wat uitdagingen aan gaan lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze training waren niet alleen de studenten 
die voor British Petroleum les gaan geven, maar 
ook leerkrachten en directeuren van een aantal 
prima lopende scholen, die gaan gelukkig nu ook 
onze materialen gebruiken. 
 
 
Eén van de oudste gebouwen van Jayapura is het 
onderwijskantoor van christelijke scholenvereni-
ging YPK. In augustus had ik daar een druk be-
zochte vergaderingen waarin YPK nieuw elan liet 
horen, we hopen van harte dat we dat echt gaan 
merken in de ruim 800 scholen die ze besturen.  
 
 
 
Feestje en afscheid van Gerjanne en een Ameri-
kaans meisje van Wamena.  
 
 
 
 
 
 
 
Onze dochters weten prima hoe ze geacht worden 
zich aan de ‘vrouwenkant’ van de kerk te gedra-
gen.  
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Al meer dan 10 jaar werken Martijn en Anne-Marie op Papua 
om daar een positieve impuls te geven aan het onderwijs. Dat 
blijkt hard nodig te zijn en er zijn ook al mooie resultaten ge-
boekt. In de vele nieuwsbrieven die in de Ichthus hebben ge-
staan hebt u daarover kunnen lezen. 
 
De laatste vijf jaar zetten wij ons als Stichting HOP in om dit 
werk financieel mogelijk te maken. Ook vanuit onze gemeente 
wordt er op meerdere manieren meegeleefd, ook in financiële 
zin en daar zijn we heel blij mee! Hartelijk dank daarvoor! 
 
Het laatste jaar zien we een dalende tendens aan de inkomsten-
kant en een stijgende tendens aan de uitgavenkant. Voor een 
solide financiële basis zijn we op zoek naar donateurs/sponsors 
die dit mooie werk voor langere periode willen ondersteunen. 
Daarom hierbij onze oproep. Dat kan via een machtiging. Die is 
verkrijgbaar via de website, maar ook op te vragen via mail 
stichtinghop@gmail.com. Ook incidentele giften blijven uiter-
aard van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Help Onderwijs Papua, 
Jan van den Boogert 

mailto:stichtinghop@gmail.com
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ThuisFrontTeam Familie Folmer 
Verlof 

Als u deze Ichthus in handen heeft dan zullen - 
als alles volgens planning verloopt - Willem, 
Joanne en Lukas maandag in Sommelsdijk arri-
veren. Ze komen naar Nederland om meerdere 
redenen. Joanne hoopt eind oktober te bevallen. 
In verband met de op handen zijnde verkiezin-
gen in Congo, wordt het daar mogelijk onveilig. 
Joanne zou dan buiten Congo moeten bevallen. 
De GZB wil hierin geen risico’s nemen. Verder 
zitten ze nog tussen twee plaatsen in. Ze zijn in 
Nyankunde aan het afronden, maar kunnen nog 
niet beginnen in Itendey. 

Al deze dingen samen hebben ertoe geleid dat Willem en Joanne in overleg 
met de GZB hun verlof naar voren halen. Het is natuurlijk voor henzelf en de 
familie heel fijn om dichtbij elkaar te zijn rond de geboorte van het tweede 
kind. Als gemeente zien we er ook naar uit om ons zendingsechtpaar te ont-
moeten en getuige te zijn van de doop van het kind. 

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de renovatie van het huis. Water en 
elektra moeten ook nog worden aangelegd. Verder is de airstrip nog niet vrij 
van explosieven. Het is heel belangrijk dat dit gebeurt, want de airstrip waar-
borgt de bereikbaarheid. We hopen dat alles op tijd klaar zal zijn zodat Wil-
lem en Joanne met hun twee kinderen na het verlof naar Itendey kunnen ver-
trekken en daar aan de slag kunnen. 

Verder hopen Willem en Joanne even afstand van hun werk te kunnen nemen 
en tijd voor elkaar als gezin te hebben. Ze verblijven tijdens het verlof op het 
adres Teenhoek 7. Natuurlijk moeten we niet massaal op de stoep gaan staan, 
maar een kaartje wordt zeker op prijs gesteld! Op 4 januari hopen ze weer af 
te reizen naar Congo. 

Eind november/begin december is er een periode gepland waarin Willem en 
Joanne presentaties zullen geven over hun werk. Ook voor ons als gemeente 
wordt er een avond gepland. Houdt u dus de Zaaier in de gaten. 

Tenslotte 

Misschien ervaart u een behoorlijke afstand tussen uw dagelijks leven en dat 
van Willem en Joanne. Zij daar in Congo en wij in Sommelsdijk. U bent hier 
druk met alles wat uw aandacht vraagt. Wat kunt u dan concreet doen? Fi-
nancieel bijdragen? Ja, dat zeker, maar draagt u ze vooral op in uw gebeden, 
steeds weer. Dat is een machtig wapen. Zo mogen ze zich gedragen weten 
door de gebeden van velen. Daar mogen we wonderen van verwachten! 
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Heeft u een vraag voor Willem en Joanne of voor ons als ThuisFrontTeam? 
Dat kan via tftfolmer@gmail.com of een telefoontje naar één van de teamle-
den. Voor Sommelsdijk zijn dat Kees Leijdens, Dick Wittekoek, Nelleke 
Kanters en André van der Beek. 

André van der Beek 

 
Vandaag genieten 
 
Wat doen we dat weinig. 
Genieten van het moment. 
Van dit moment. 
Hoe vaak denken we niet vooruit. 
Aan fijne dingen die nog kunnen komen. 
Aan nare dingen die kunnen gebeuren. 
Het gebeurt zo weinig dat we op het moment zelf genieten. 
Dat begint al als we nog heel jong zijn. 
Nog zoveel nachtjes en dan ......ben ik jarig! 
O, wat fijn, over een poosje naar school. 
En het gaat zo door. 
Nog zoveel weken en dan is het schooljaar voorbij. 
Niet lang meer, dan ben ik met die studie klaar. 
Straks, als ik ga trouwen. 
Ga zo maar door. 
Eigenlijk is dat jammer. 
En we doen er ons zelf in wezen te kort mee. 
want aan het moment zelf hebben we dan zo weinig. 
Het vreemde is, dat die - fijne of nare - toekomst onzeker is. 
Hoogst onzeker zelfs. 
Waar we wel zeker van zijn is, dat we op dit moment leven. 
Waarom zouden we dan niet gewoon "bij de dag" leven? 
Natuurlijk, wel rekening houden met de toekomst. 
Wel plannen maken. 
Dat mag en dat moet zelfs. 
Maar laten we nu toch niet aan ons laten ontglippen. 
Door steeds maar aan straks te denken. 
Uiteraard wel rekening houden met straks. 
Zeker met het eeuwige straks. 
En daar de nodige voorbereidingen voor treffen. 
Want pas dan kunnen we echt genieten. 
Geniet dan maar. 
Vandaag!  
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Veldwerk Goeree-Overflakkee 
 
U heeft er ongetwijfeld al 
eens over gehoord. De veld-
werker(s) op ons eiland. 
Het veldwerk loopt inmid-
dels al sinds 2009 en wordt 
professioneel ingevuld door 
de Stichting Ontmoeting. 
Hoe gaat het nu eigenlijk? 
Speelt het nog? Wie is of 
wie zijn de veldwerker(s). 
Zomaar wat vragen die ge-
steld kunnen worden.  
 

Via deze weg willen we u iets vertellen over het werk dat nog steeds plaats-
vindt. 
 
Het begin 
In 2007/2008 liep op het eiland het project “Het Geheim van Goeree”. Een 
project dat zich richtte op de aanpak van drank- en drugsproblematiek op het 
eiland en ook het bespreekbaar maken ervan onder de bevolking. De toenma-
lige vier gemeenten hadden vanuit het project ook de vraag bij de kerken 
neergelegd wat zij hier in konden betekenen. Op initiatief van de adviseur 
van het dienstencentrum van de PKN is een werkgroep bijeengekomen met 
vertegenwoordigers vanuit de gehele breedte van kerkelijk Goeree-
Overflakkee. Met deze werkgroep is gekeken naar wat de kerken konden 
betekenen en is het idee van een veldwerker aangedragen. Na verschillende 
overleggen en gesprekken is uiteindelijk met Stichting Ontmoeting overeen-
gekomen dat zij invulling konden geven aan het veldwerk dat vervolgens 
gefinancierd zou worden door de kerken. Februari 2009 is er een start ge-
maakt met instemming van ruim 80% van de kerken op het eiland. Vanaf dat 
moment was de veldwerker een feit en is deze bekend geworden als de man 
die op de motor over het eiland reed, Jaco Hakkenberg.  
 
Het werk tot nu toe – ontwikkelingen 
Inmiddels loopt het veldwerk al ca. 7 jaar en is er heel wat gebeurt. We som-
men het kort eens op: 
 2009: Start veldwerk door Jaco, bekend raken op het eiland, kennismaken 

met de bevolking en hulpverlenende instanties, enz. 
 Vanaf het begin dragen de kerken de kosten voor het werk. Het unieke van 

dit project is dat de kerkelijke breedte van het eiland hier samen in optrekt 
met een gezamenlijke opdracht: Omzien naar onze naast in nood! 
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 In 2010-2011 start ook het overleg met de gemeenten om te kijken naar 
mogelijkheden voor samenwerking. Dit resulteert in een opdracht voor de 
inzet van een jongerencoach. Het werk van deze jongerencoach, het bege-
leiden van jongeren die in de problemen zijn gekomen, sluit aan op het 
veldwerk, het (outreachend werk) opzoeken van jongeren die in de proble-
men zitten. 

 Met de combinatie van het veldwerk en het jongeren coach werk ontstaat 

ook een verdeling in de bijdrage. Ca. € 30.000 wordt bijgedragen door de 

kerken en ca. € 60.000 wordt betaald door de burgerlijke gemeente. Een 
mooie samenwerking tussen de verschillende kerken en kerkgenootscha-
pen op het eiland en de plaatselijke overheid. 

 2014, na 5 jaar stopt Jaco Hakkenberg als veldwerker en wordt hij opge-
volgd door Arjan Smit. 

 Begin 2015 geeft Arjan Smit aan zijn werk als veldwerker/jongerencoach 
te willen beëindigen. 

 Voor de opvolging zoekt Stichting Ontmoeting naar mogelijke vervan-
ging, waarbij wordt ingezet op een duo. Dit duo wordt ingevuld door Mar-
co Koomans Van den Dries en Jaco Hakkenberg. Een bekende op het ei-
land, maar beiden bekend in het veldwerk. 

 Inmiddels zijn Marco en Jaco al weer 1,5 jaar actief op het eiland als veld-
werkers/jongerencoaches. 

 
Het werk anno 2016 
Na ruim 7 jaar veldwerk zien we……: 
 Jongeren zijn en blijven kwetsbaar, er schuilt enorm veel gevaar in de ver-

slavingsproblematiek; 
 Het is belangrijk om jongeren die geholpen zijn te blijven ondersteunen. 

De verleiding blijft groot. Hier zien we een mooie taak voor de kerkelijke 
gemeenten (nazorg); 

  Het veldwerk en de combinatie als jongerencoach draagt op een hele goe-
de wijze bij aan de zorg. Er zijn al heel wat jongeren gevonden, geholpen 
en uit de problematiek gehaald; 

 Er is sprake van een unieke samenwerking tussen de verschillende kerken 
op het eiland. Samen bezig met dezelfde Bijbelse opdracht! 

 Het werk wordt gezegend! 
 Uw gebed is en blijft nodig!  
 

Wilt u meer weten of zoekt u contact met een van de veldwerkers/jongerencoaches?  
Dan zijn hier de contactgegevens: 
Website: http://www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl/  
Marco: 06-34362544 / mkoomansvddries@ontmoeting.org  
Jaco: 06-18347141 / jhakkenberg@ontmoeting.org  

http://www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl/
mailto:mkoomansvddries@ontmoeting.org
mailto:jhakkenberg@ontmoeting.org


 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sommelsdijk, september 2016 
 
 
 

Uitgegeven door: 
Jeugdraad hervormde 
Gemeente Sommelsdijk i.s.m. 
de Ichthusredactie 



Jeugdkrant winterwerk 2016-2017 
 

 

Dag allemaal, 
 
Met het schrijven van deze jeugdkrant is er van de winter nog geen 
sprake. Het is nog prachtig zonnig weer en de vakantie is net achter de 
rug. Toch kijken we alweer vooruit naar het komende winterseizoen. Zoals 
jullie gewend zijn zullen er weer heel veel activiteiten worden 
georganiseerd, voor de jongsten onder ons tot de “oude” jeugd.  
Jullie zijn weer van harte uitgenodigd om te komen naar de club of 
vereniging! 
In de gemeente gaan we samen nadenken over het thema “samen God 
eren”. We willen dat in het jeugdwerk ook iedere keer opnieuw te doen. 
Doe jij ook mee?  
 
In deze jeugdkrant lees je wat er voor jouw leeftijd allemaal te doen is. 
Vaak hebben we al een overvolle agenda. We hopen je op de 
verschillende plaatsen te ontmoeten en wensen jullie een gezegend 
winterseizoen toe! 
 
De jeugdraad. 

 
De leden van de jeugdraad zijn: 
 
Cornelis Robijn, jeugdouderling, 486298, cornelis.elza@robijn.nl 
Leen v/d Boogert, jeugddiaken, 489712, leen-nelleke@kpnmail.nl 
Jan Mierop, evangelisatieouderling, 485264, mieropj@zonnet.nl  
Hanke Kieviet, zondagsschool, 483128, hankekieviet@gmail.com  
Eline Roeland, JV, 485733, eline.roeland@hotmail.com,  
Marinus Vreeswijk, JV, 785056, marinusvreeswijk@gmail.com 
Thirza Vervoorn, kinderclubs, 847025, thirzavervoorn@hotmail.com 
Cees van Vliet, tienerclubs, 484570, cavvliet@hotmail.com 
Ds. Breugem, 482391, jcbreugem@solcon.nl  

 

mailto:cornelis.elza@robijn.nl
mailto:leen-nelleke@kpnmail.nl
mailto:mieropj@zonnet.nl
mailto:hankekieviet@gmail.com
mailto:eline.roeland@hotmail.com
mailto:marinusvreeswijk@gmail.com
mailto:thirzavervoorn@hotmail.com
mailto:cavvliet@hotmail.com
mailto:jcbreugem@solcon.nl
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JAARTHEMA VOOR DE CLUBS 

 
Elk seizoen staat er bij het clubwerk een thema centraal. Het seizoen 
2015-2016 staat in het teken van het HGJB-jaarthema: 
 

Samen bij Eén 
 
Het komende jaar zullen we vanuit dit thema met elkaar nadenken dat de 
gemeente bij uitstek de plek is waar jongeren mogen drinken bij de Bron 
van leven. Ouderen gaan hen hierin voor. Zij drinken uit dezelfde Bron en 
zorgen ervoor dat de gemeente een plek is waar jongeren zich veilig, 
welkom en geaccepteerd weten. De gemeente is een geschenk en als 
zodanig een objectieve realiteit. Maar we mogen en moeten jongeren wel 
in deze realiteit inwijden. Voor deze inwijding is veel aandacht nodig. 
Inwijding is niet alleen ‘dat kinderen en jongeren deelgenoot worden 
gemaakt van het evangelie’, maar ook ‘deelgenoot van een 
geloofsgemeenschap die dat evangelie bewaart en doorgeeft’. 
 
Om alvast over na te denken….. 

Jongeren hebben een strijd te voeren, misschien wel vergelijkbaar met de 
strijd van Jozua tegen de Amalekieten in Exodus 17. Voor het winnen van 
die strijd blijkt het gebed van Mozes, daarin letterlijk ondersteund door 
Aäron en Hur, van doorslaggevend belang. Welke plaats heeft het gebed 
in onze gemeente? 
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KINDERCLUBS 

 
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool dan is er speciaal voor jou 
iedere week club! Op de club beginnen we meestal met zingen, bidden en 
het lezen een stukje uit de Bijbel en kijken we wat we daarvan kunnen 
leren. Daarna is er wat te knutselen of gaan we gezellig een spel doen.  
Iedere avond is een feest! Jij komt toch ook?! 
 
Wanneer is er club voor jou? 

Meisjesclub Tabitha. (groep 5 en 6): dinsdag van 18.45-20.00uur.  
Netty Maliepaard   848186 nettymaliepaard@hotmail.com 
Marian Wessels  484909 mkwessels@telfort.nl  
Gertrude van der Welle 486787 truusvanderwelle@hotmail.com 
Tanja Dorrestein  845087 tanjadorresteijn@hotmail.com  
Daphne van Haaften   dafvduijn@gmail.com  

 
Meisjesclub Rebecca (groep 7 en 8): woensdag van 18.45-20.15uur.  

Germa Vreeswijk  486137 germakamp@hotmail.com 
Marjolein Keijzer   marjolein-keijzer@hotmail.com 
Nelleke van Groningen 844750 brussaardnelleke@hotmail.com   
Miranda Wittekoek  486080    mirandadegast@hotmail.com  

 
Jongensclub Benjamin (groep 5 en 6): maandag van 18.45-20.00uur.  

Eric Wolfert  484648 eric_wolfert@hotmail.com  
Peter Prins  612585 prinsopstad@upcmail.nl  
Leen Wiegel  06-22423393 corrywiegel77@gmail.com 
Piet Krijgsman  482578 pietenjantine@gmail.com  

 
Jongensclub Ruben (groep 7 en 8): donderdag van 18.45-20.15uur. 

Arnoud Bakelaar  484648 bakelaar@upcmail.nl 
Dimco Wittekoek  486080  dimcowittekoek@gmail.com 
Vacature  
Vacature 

 
Groetjes, 
De clubleiding 

 

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP 
Het jeugdwerk kan niet zonder leidinggevenden. We zijn dankbaar dat zoveel 
mensen zich willen inzetten voor de jeugd van onze gemeente. Zoals u ziet 
zijn er ook nog verschillende vacatures. We proberen deze uiteraard in te 
vullen. Mocht het jeugdwerk iets voor u of jou zijn neem dan gerust contact op 
met één van de leidinggevenden of iemand van de jeugdraad. Uw / jouw hulp 
wordt erg op prijs gesteld!! 

mailto:mkwessels@telfort.nl
mailto:truusvanderwelle@hotmail.com
mailto:tanjadorresteijn@hotmail.com
mailto:dafvduijn@gmail.com
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mailto:mirandadegast@hotmail.com
mailto:eric_wolfert@hotmail.com
mailto:prinsopstad@upcmail.nl
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mailto:dimcowittekoek@gmail.com
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ZONDAGSSCHOOL 

 
De zondagsschool is een begrip in de gemeente. En toch wordt het doel 
van de zondagsschool niet altijd begrepen. De zondagsschool is opgericht 
om buitenkerkelijke kinderen te bereiken met het Evangelie. Die komen nu 
nauwelijks meer. Als bestuur zijn we ons daar van bewust. We sluiten 
daarom graag aan bij de lijn die de landelijke bond van zondagsscholen uit 
heeft gezet: De zondagsschool  is een voorbereiding op de catechisatie. 
Het leren staat centraal op de zondagsschool. Het leren door het luisteren 

naar Bijbelverhalen, het leren door het aanleren van de psalmen, en ook 
het leren –bij de midden-en bovenbouwgroep- van Bijbelteksten. Wilt u dit 
leren thuis ondersteunen door doordeweeks ook tijd aan het leren van de 
psalm of Bijbeltekst te besteden? 
 
Als zondagsschool werken we in drie groepen. Elke groep werkt weer net 
iets anders. Vaste elementen zijn: 
- Zingen: We zingen de psalm die we leren of geleerd hebben, andere 

psalmen, en ook kinderliederen. Soms mogen ook de kinderen zelf 
liederen opgeven. 

- Bidden: We beginnen het zondagsschooluur met gebed en we 
eindigen het er mee. We betrekken de kinderen ook in het gebed door 
ze gebedspunten te laten noemen. 

- Bijbelverhaal: Een belangrijk onderdeel van het zondagsschooluur is 
het verhaal. In de bovenbouwgroep wordt er soms in plaats van het 
verhaal een Bijbelstudie gedaan. 

- Verwerking: We maken een verwerking die op het Bijbelverhaal 
ingaat. Dat kan bijvoorbeeld een puzzel, rebus of kleurplaat zijn. 

- Leren: We leren de  kinderen een psalm of Bijbeltekst aan, waarbij we 
ook op de betekenis ingaan. Ook overhoren we (groepsgewijs en ook 
individueel) de psalm of Bijbeltekst. 

 
Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit: 
Harry van Alphen  480505    
Francien Mol    489991  
Annemiek de Ronde 489802   
Janine Boot   484115   
Hanke Kieviet   483128   
Maartje Viergever     
 
Contactpersoon voor groep A is Hanke Kieviet, voor groep B Janine Boot 
en voor groep C Annemiek de Ronde. 
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TIENERCLUBS 

 
Ha tieners!  
Gelijk aan het begin van de week is er speciaal voor jullie een avond 
tienerclub!! Op maandag staan de deuren van Vita Nova open en zijn jullie 
weer van harte uitgenodigd om naar de tienerclub te komen. Het kan 
natuurlijk niet anders of jullie hebben hier enorm veel zin in!!.  
Zoals ieder jaar is de tienerclub eens in de twee weken. De ene week is 
de 12+ club en de andere week de 14+. 
De club is een plaats waar we de ene keer met elkaar spreken over 
actuele zaken en wat die voor ons als christenen betekenen. Welke plaats 
nemen we in? Ook hebben we avonden, waarop we ontspannend bezig 
met een spel en iets anders. Kortom een leerzame en leuke avond, samen 
met andere tieners uit de gemeente.  
 
Je bent van harte uitgenodigd. Jij komt toch ook? We rekenen op je!! 
 
 
 

Tienerclub 12+ 
Voor de tieners van 12 en 13 jaar, op maandagavond van 19.15 uur - 
20.45 uur (een keer in de twee weken). 
 

Jan Willem van Baalen 609623 wj.van.baalen@solcon.nl  
Pieter Brandwijk  483113 pieterbrandwijk@hotmail.com 
Lian Struik    lianvos@hotmail.com 
Debora Brandwijk 483113 pieterbrandwijk@hotmail.com  
 
 

Tienerclub 14+ 
Voor de tieners  van 14 en 15 jaar, op maandagavond van 19.30 uur – 
21.00 uur (een keer in de twee weken) 
 

Cees van Vliet  484570 cavvliet@hotmail.com 
Claudia Volwerk  485264  claudiavolwerk@gmail.com  
Jorina Wittekoek  750751 jorinawittekoek@hotmail.com  
Frank Zoeteweij  663788 frankvts@hotmail.com 
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TOP AVONDEN 
 

Inmiddels hebben we er al een paar gehad, maar ook hier willen we je 
uitnodigen voor de  

 
 
 
avonden.  
 

 
Zit je op het voortgezet onderwijs dan is dit helemaal wat voor jou! Op de 
TOP avond komen we met de tieners bij elkaar voor een gezellige 
ontspannen avond. Soms doen we iets in Vita Nova, een spel of film en 
soms gaan we wat verder weg en doen we ergens een leuk spel. 
  
Het doel van deze avonden is om samen met andere (christelijke) 
jongeren een leuke en gezellige avond te hebben. De avonden worden 
georganiseerd vanuit onze gemeente maar we roepen je hierbij op om ook 
vrienden en vriendinnen (uit andere gemeenten) uit te nodigen! Hoe meer 
hoe beter! 
 
Voorlopig hebben we de volgende avonden al gepland: 

 2016: 7 oktober, 28 december 
op 18 november is er waarschijnlijk weer een sportavond van de 
PKN kerken. Daar hopen we ook met z’n allen naar toe te gaan. 

 2017: 3 februari, 31 maart, 9 juni 
Op 17 februari gaan we schaatsen. 

De avonden zijn wat ons betreft tot nu toe steeds geslaagd! we hopen 

jullie ook op de komende avonden te ontmoeten. Dat zou echt TOP 

zijn! 
 

Het TOP team 

Nachtspel bij Port Zelande              Spelavond in Vita Nova 
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JEUGDVERENIGING TOLLE LEGE 

 
Voor iedereen van 16 jaar of ouder is er om de twee weken op 
zondagavond de jeugdvereniging. Na de avonddienst komen we bij elkaar 
in Vita Nova en we spreken dan met elkaar over onderwerpen die gaan 
over geloof en geloofszaken. Ook hebben we regelmatig een gezellig 
avondje waarop we actief bezig zijn of gewoon ontspannen samen zijn. 
Het slot van het seizoen is een moment waar we allemaal naar uitkijken. 
Dat is het Pinksterweekend. Dit weekend, gaan we er samen op uit van 
vrijdag avond tot en met maandag 2e Pinksterdag. Een weekend, waarop 
we met elkaar nadenken en spreken rondom een thema maar ook een 
weekend vol gezelligheid en volop genieten! 
Tot ziens op de JV! 

  PW juni 2016 
 
Bestuur 
Algemeen mailadres:  bestuur.tollelege@gmail.com 
Marinus Vreeswijk, voorzitter, 06-46043263, marinusvreeswijk@gmail.com 
Germa Vreeswijk 
Elzine van Spronsen, penningmeester  
Richard en Annelies de Moedt, secretaris 
Valentina Looy 
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CATECHISATIE 
 

Dag tieners, 
 
In je tienerjaren kom je veel vragen tegen rondom je geloof. Vragen van 
jezelf maar ook vragen van anderen om je heen. Die vragen kunnen soms 
heel kritisch zijn en de vraag is dan: Heb je een antwoord op die vragen. 
 
Op de catechisatie willen we samen met jullie aan de hand van de vragen 
die je tegenkomt kijken naar wat de Bijbel en dus de Heere God hierover 
zegt. Doormiddel van de catechisatie hopen we je op jouw levensweg 
vertrouwd te maken met God, die zich in de Bijbelse verhalen aan mensen 
van toen en nu bekend maakt. We zoeken naar de betekenis van de kerk 
en kijken daardoor op een bepaalde manier naar de dingen die in ons 
leven en in deze wereld gebeuren. Niet alle antwoorden staan van te 
voren vast. We doen een beroep op Gods Geest om ons bij het zoeken 
naar antwoorden te helpen. En zo verschillend als mensen zijn, zo 
verschillend kan je dat ook in je geloof ervaren. We zijn allemaal uniek. 
God zoekt met ieder van ons een unieke weg. Met Hem en met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
De catechisaties worden op de volgende avonden gehouden: 

 Gezamenlijke startavond: dinsdag 27-9-’16 19:30  

 Groep 8 leerlingen:  elke donderdag 16:30-17:15  (vanaf 21 januari)  

 1e leerjaar VO:   elke dinsdag 16:30-17:15  

 2e leerjaar VO:   elke dinsdag 18:30-19:15  

 3e leerjaar VO:   elke dinsdag 19:15-20:00  

 4e leerjaar VO:   elke donderdag 18:30-19:15  

 5e leerjaar VO:   elke donderdag 19:15-20:00  

 De oudere jongeren:  elke donderdag 20:00-20:45  

 Gezamenlijke slotavond  dinsdag 21-03-’17 19:30   
 
De avonden worden allemaal gehouden in Vita Nova.  

 
Dominee Breugem, Proponent Boele 
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JEUGDPASTORAAT 

 
Inmiddels hebben we al een aantal jaren het jeugdpastoraat. Waarom? 
Omdat we vinden dat jongeren er helemaal bij horen. We vinden het 
belangrijk om ook op een positieve manier betrokken te zijn op wat jullie 
bezighoudt. Zeker in je tienerjaren komt er geweldig veel op je af. Vragen 
die je zelf hebt of die je worden gesteld over geloof of keuzes die je (moet) 
maken en een omgeving die je van alles lijkt te bieden. Door het 
jeugdpastoraat willen we daarom graag met jullie als jongeren van onze 
gemeente in contact komen. Om ook over deze vragen met elkaar te 
spreken en je te laten weten dat er ook een gemeente om je heen staat 
die er voor je wil zijn als dat nodig is. In de afgelopen seizoenen hebben 
we gezien dat er op die manier een mooi en leuk contact met een groep 
jongeren is ontstaan.  
 
Als jij afgelopen seizoen 15 jaar bent geworden (we werken met 
schooljaren), ontvang je aan het begin van het winterseizoen wat meer 
informatie. Dat is dan jouw eerste persoonlijke kennismaking met het 
Jeugdpastoraat. Eén van de leden van het JP-team zal ook contact met je 
opnemen om je uit te nodigen voor een gesprek.: 
 
Het JeugdPastoraatTeam bestaat momenteel uit de volgende personen: 
 
Sandra van Alphen harryensandra@yahoo.com      480505 
Annie van den Boogert annie@boogertbouw.nl         483259 
Andre de Gast  a.de.gast@planet.nl         482929 
Leny Kieviet  johnenleny@solcon.nl          489270 
Hanke Kieviet  hankekieviet@gmail.com         483128 
Stephanie Koldijk  stefdek50@hotmail.com          06-2320909 
Lianne Kooijman  liannekooijman@msn.com        06-12125051 
Rachel Krijgsman  racheltoonen@gmail.com          663743 
Daniel Mackloet  mackloet1@zonnet.nl          489277 
Lauwrens Struijk  lauwrensstruik@hotmail.com    06-47658151 
Arjan van der Velden veldenvda@hetnet.nl          481238 
Cees Verhage  k.verhage@edudelta.nl          489479 
Henriette Verwers b.verwers@zadkine.nl          485371 
Jeroen Wielhouwer  j.wielhouwer1@chello.nl          483840 
Anja Wittekoek  anjawittekoek@hotmail.com      06-11114417 
Frank Zoeteweij  frankvts@hotmail.com         663788 
 
Tot zover deze informatie over het jeugdpastoraat. Mogelijk hebt u of jij 
nog vragen dan kunt u/jij ons daar altijd over benaderen. 
Het JP-team. 
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GROEITERMEN 

 
Vanuit het jeugdbeleidsplan werken we de komende jaren met de 
zogenaamde groeitermen. Dit zijn onderwerpen, waarvan we het 
belangrijk vinden om die aan jullie, onze jeugd mee te geven. Door op alle 
clubs en verenigingen met dezelfde groeiterm te werken hopen we dat je 
in de tijd dat je het jeugdwerk bezoekt (van 0 tot ca 23 jaar) je leert, 
vaardigheden opdoet en ervaart Wie God voor jou is en dat je Hem ook 

zoekt en volgt. Het afgelopen winterseizoen hebben we de groeiterm 
“Bidden” Behandeld. Hierbij hebben we onder andere de methode “handig 
bidden” geleerd. De vingers van je hand geven je een mooie houvast en 
opbouw voor je gebed. Hieronder zie je het plaatje nog eens: 
 

  
 
Nieuwe groeiterm 

Het komende winterseizoen gaan we met elkaar werken met de groeiterm 
“God is in ons midden”. Deze groeiterm sluit ook goed aan bij het 
gemeentelijk beleidsplan en het HGJB thema. Met de uitwerking van de 
groeiterm willen we onze jongeren meegeven dat: 
 

Mijzelf ‘Handig bidden’ 

Behorend bij de groeiterm ‘Bidden’ 

Duim: Danken 

Je mag God danken voor de dingen die hij je vandaag heeft gegeven. Voor je vrienden, de natuur, 

school, je ouders, je familie of je favoriete muziek of sport. Dank voor dingen waar jij die dag echt dank-

baar voor bent.  

Wijsvinger: Wereld 

Je kunt bijvoorbeeld bidden voor mensen in landen waar oorlog is, voor de premier 

die het land moet besturen, voor mensen die in armoede leven, voor de kerk, voor 

dieren die het moeilijk hebben, iets wat je vandaag in de krant las of voor het milieu. 

Middelvinger: Mijzelf 

Vertel God bijvoorbeeld wat je moeilijk vond vandaag, leg uit waar je je zor-

gen over maakt. Moet je een belangrijke keuze maken of vindt je het moeilijk 

op school? Vertel de leuke dingen van vandaag. Dank hem voor iets wat je 

mooi vindt aan jezelf. Ook kun je God vertellen wat jij graag als christen zou 

willen doen en zijn hulp daarbij vragen.  

Ringvinger: Reinigen 

Als je erover nadenkt doe je iedere dag dingen die verkeerd zijn. Vertel het 

eerlijk aan God, Hij wil je vergeven en reinigen van alle zonden! 

Pink: Prijzen 

Het is goed om God niet alleen te danken, maar ook te prijzen voor de dingen die 

Hij doet en heeft gemaakt!  
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Leren…. 
…dat God in ons midden wil zijn in de kerkdiensten en samenkomsten; 
…dat God belooft dat in ons midden wil zijn; 
…dat God door Zijn Heilige Geest in ons hart wil wonen; 
…dat wij afhankelijk zijn van God; 
…wat het betekent dat God in ons midden is (houding / eerbied) 
 
Vaardigheden opdoen in… 
… herkenning van het werk van de Heilige Geest; 
…herkennen dat God in ons midden is door middel van bijvoorbeeld de 
sacramenten; 
…het tonen van medeleven aan anderen, zodat zij (de gemeente) ervaart 
dat God in ons midden is. 
 
Ervaren… 
…dat God door Zijn Heilige Geest in je hart werkt en woont; 
…dat God er bij is, ook al zijn er maar 2 of 3 bij elkaar in Zijn naam. 
 
De uitwerking kan voor de verschillende leeftijden op verschillende 
plaatsen. In het onderstaande overzicht zijn enkele voorbeelden te lezen. 

Zoals u en jij ziet is er thuis ook genoeg te doen met deze groeiterm. 
Iedereen kan dus meedoen! 
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Psycho Pastorale Begeleiding 
Van hart tot hart 
 
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Kor 1: 3-4) 
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34:19) 
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik ook jou gedragen (Jesaja 
40: 11) 
(uit:  Gods brief aan jou) 

 
Een paar teksten, woorden van God tot ons geschreven. Soms lees je er ge-
woon overheen. Maar als je het moeilijk hebt, wat is het dan fijn om deze 
woorden te lezen of te horen. Wil God zo tot mij spreken? Komt Hij zo dicht-
bij om mij te troosten? 
 
Toch kan het juist in moeilijke tijden heel lastig zijn om die teksten te vinden. 
Het is zo donker, je kan er niet bij. Maar God heeft u en jou op het oog. Daar-
voor schakelt hij ook eenvoudige mensen in. Mensen die luisteren naar je 
zorgen, pijn en verdriet. Je hebt geen professionele hulp nodig, gewoon die 
medemens die even naast je komt staan. Die een paar keer luistert, samen 
koffie drinkt, samen een eind wandelt of je af en toe opbelt. Even dat luiste-
rende oor, even weer je verhaal kwijt. Dat kan al genoeg zijn. 
 
Wij zijn er voor u. 
 
We horen en zien niet alles wat er in het leven van mensen gebeurt. Daarom 
vragen we u het zelf te melden, bij de dominee, wijkouderling of direct met 
onszelf. Velen in onze gemeente gingen u al voor. En achteraf horen we 
vaak: ‘wat was het fijn’, ‘het gevoel dat er naar je omgekeken wordt’,  of: ‘ik 
sta er toch niet alleen voor in deze gemeente, ik word gezien’.  Of: ‘Het wa-
ren fijne ontmoetingen. Het heeft me geholpen in die moeilijke tijd.’  
‘Na een paar keer was het goed’. 
 
Neem eens een folder mee, van achter uit de kerk. Of wijs een ander in de 
gemeente erop dat wij er zijn. Want God heeft u en jou op het oog. En wij 
mogen Zijn troostende woorden bij u brengen! 
 
Een hartelijke groet namens ons team PPB’ers:  
André vd Beek, Corine de Geus, Annet Keijzer, Silvia Wittekoek en Carina 
Willemsen. 
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Vakantie Bijbel Feest 
 
16 en 17 augustus was het dan zover. De jaarlijk-
se Vakantie Bijbel Feest dagen. Ondanks het war-
me weer wisten vele kinderen ons in de nieuwe 
locatie te vinden. De aula van het Edudelta Colle-
ga aan de Schoolstraat was geheel versierd en 
vele stoelen stonden klaar. 
Beide dagen zijn we met de medewerkers begon-
nen waarbij de Bijbel mocht open gaan en een 
zegen werd gevraagd voor de dag.  
Met de kinderen is er ook dit jaar weer veel ge-
zongen. Het themalied en het Bijbellied werden 
regelmatig herhaald waardoor de kinderen deze 
liederen op een gegeven moment ook uit hun 
hoofd mee konden zingen. 
 

Het thema dit jaar is ‘Aan tafel’. De Heere Jezus zoekt mensen op en eet met 
hen. Aan tafel laat Jezus zien wie Hij is en hoe het leven met hem eruit ziet. 
Het zijn tekenen van Zijn Koninkrijk.  
Tijdens de eerste dag stond ‘een tafel vol…geluk’ centraal. De Heere Jezus 
wilde met Zacheüs eten. Jezus zelf neemt het initiatief om in contact te ko-
men met ‘tollenaars en zondaars’ en bij de rijke, corrupte, graaiende hoofd-
tollenaar Zacheüs te gaan eten. Juist bij hem gaat Hij aan tafel. De Heere Je-
zus zorgt ervoor dat mensen een nieuw, ander leven krijgen. Als Jezus in je 
leven mag komen dan word je echt gelukkig. 
De tweede dag stond ‘een tafel vol…feest’ centraal. Hierbij is de gelijkenis 
van de verloren zoon verteld. Je bent altijd welkom bij God, wie je ook bent 
en wat je ook gedaan hebt. 
 
Dit jaar zijn we voor het eerst in drie groepen uit elkaar gegaan om meer op 
het niveau van de kinderen de vertellingen te laten horen. De groepen 1-3 
hebben in de aula naar het Bijbelverhaal geluisterd. Aan de groepen 4-6 is in 
de hal het Bijbelverhaal verteld en de groepen 7 en 8 hebben aan de hand van 
een Bijbelstudie zich in de verhalen verdiept. Deze verdeling van groepen is 
als positief ervaren omdat de kinderen meer op hun eigen niveau aangespro-
ken worden. 
 
Beide dagen is er ook geknutseld. De jongste kinderen hebben een portemon-
nee van een melkpak gemaakt en een vlaggenlijn met hun naam erop. De 
kinderen vanaf groep 4 zijn in het handenarbeidlokaal aan de slag gegaan 
waar ze uit verschillende dingen konden kiezen om te maken. 
Na heerlijke broodjes knakworst te hebben gegeten (iedereen hartelijk be-
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dankt voor al die blikjes knakworstjes!) kwam er een meneer op het podium 
die een nieuw restaurant had geopend. Er kwam een klant, alleen was er geen 
eten om klaar te maken. Daar kon hij de kinderen wel voor gebruiken. Nou, 
dat wilden de kinderen wel.  
Op beide dagen zijn er groepen de wijk in gegaan om boodschappen te doen.  

 
Op meerdere plekken konden 
zij deze in het winkelmandje 
meenemen. Ook waren er beide 
middagen vele leuke spelletjes 
op het plein en zijn er sportieve 
spellen op het Concordia gras-
veld gespeeld. De kinderen 
genoten, dat was fijn om te 
zien. Veel water is er gedron-
ken want het was toch wel even 
wennen dat het opeens zo 
warm was. 

 
Wat een zegen dat alles zo fijn mocht verlopen met zoveel kinderen, op een 
fijne locatie, met zoveel enthousiaste medewerkers, met mooi weer. Het 
Evangelie mocht verkondigd worden. Er mocht gezaaid worden. De Heere 
gaat door! Bid u mee voor al deze kinderen?  
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En dan stond op dinsdagavond de jaarlijkse VBF tieneravond op het pro-
gramma. Wat was het weer fijn om zo vele jongeren te mogen ontmoeten. 
Fijn dat jullie ook je vrienden en vriendinnen hadden meegenomen. We heb-
ben genoten van jullie aanwezigheid, jullie openheid en jullie enthousiasme. 
We zijn deze avond gestart met een heerlijke barbecue op het plein. Daarna 
was er een tijd van bezinning. Met elkaar is er nagedacht en gesproken over 
de gelijkenis van de verloren zoon. Wat een genade dat we altijd bij de Heere 
terug mogen komen. De gevoelens van de oudere broer werden ook wel her-
kend. Soms begrijpen we bepaalde wegen gewoon niet die de Heere met ons/ 
anderen gaat. Houd het oog op Hem gericht! Hij wil ook jou in Zijn Konink-
rijk! Aan Zijn tafel! 

Het laatste deel van de avond 
was er tijd voor ontmoeting, ont-
spanning, sportieve activiteiten 
en kon er een djembé workshop 
worden gevolgd. Wat was het 
leuk! Bijzonder hoe er in een 
korte tijd een ritme gespeeld kan 
worden met zo’n grote groep. 
Ondanks de zere vingers die 
sommigen hiervan kregen was 
het een zeer geslaagde activiteit. 

Fijn dat jullie er allemaal waren! 

Tot slot willen we graag alle medewerkers bedanken die hun steentje bij heb-
ben gedragen om er een mooi en veilig Vakantie Bijbel Feest van te maken. 
Het was echt een feest! Bedankt voor het begeleiden van de kinderen, het 
maken van muziek, het bakken van de pannenkoeken en al die andere taken. 
Zonder uw hulp lukt het niet om het Vakantie Bijbel Feest te laten plaatsvin-
den. Daarom onze oprechte dank! Ook willen we graag al die jongeren be-
danken die deze dagen erbij waren om ons te helpen. Bijzonder dat er zoveel 
van jullie aanwezig waren. Dat jullie je steentje wilden bijdragen om er een 
feest van te maken. Dank voor jullie inzet! Het wordt zeer gewaardeerd. 

Omdat een aantal commissieleden de VBF-commissie gaan verlaten zijn we 
op zoek naar versterking. Misschien iets voor u? Voor verdere info zie de 
‘advertentie’. 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de gegeven financiële bijdrage. 
Ook de volgende bedrijven zeggen wij hartelijk dank: de Rabobank, Hoveniersbe-
drijf Lokker, Bakker ERP Consultancy, D. den Hertog Beheer BV, Tuinaanleg en 
onderhoud Wolfert, Schipper Accountants, Nagtegaal Transport, Xsarus, Bouwbe-
drijf P. van den Boogert, Autobedrijf Bosman, L.B. van Nieuwenhuizen en Boekhan-
del van der Boom. 
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Enthousiaste leden voor de 

        Vakantie Bijbel Feestcommissie  
               
We zoeken leden voor o.a. de catering (keukencommissie), 
liturgie (liederen/Bijbelverhalen) en iemand die handig is met 
computers/techniek voor de presentaties en muziek. 
   
Er is veel werk te verzetten deze dagen, maar het is echt een feest 
om met de kinderen en jongeren bezig te mogen zijn. 
De voorbereidingen beginnen in februari met als climax de 2 
VBF dagen in de laatste week van de schoolvakantie. 
 

  Evangelisatiecommissie  

 
Ook de evangelisatiecommissie is opzoek naar leden om hun 
team te versterken. Buiten onze taken als het bezoeken van rand-
kerkelijken en andere evangeliserende zaken willen wij ons de 
komende tijd ook meer toeleggen op de vluchtelingen problema-
tiek. 
 

   Voelt u zich geroepen? 
 

Neem dan contact op met Jan Mierop mieropj@zonnet.nl  
of bel 06 51494236 

          

We wachten op u. 

mailto:mieropj@zonnet.nl
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Serie Luther 
Rick Boele 
 

Het ambt aller gelovigen 

 

In de vorige Ichthus heb ik stilgestaan bij de omgang van Luther met de 

biecht. In de bediening van de biecht mag uiteindelijk elke gelovige de ver-

geving van de zonden namens Christus aan een medegelovige toekennen. 

Het begrip dat daarbij kwam kijken is: ‘het ambt aller gelovigen’. Over het 

ambt dat wij als gelovigen bekleden waarmee we dragers van het Woord van 

God zijn. Dat ambt is dus niet voorbehouden aan de dominee of aan de 

ambtsdragers. In dit artikel wil ik er kort bij stilstaan hoe Luther tot deze ge-

dachte is gekomen en hoe dat volgens hem in de praktijk moet uitwerken. Ik 

beperk me tot het ambt aller gelovigen in relatie tot het Woord van God, an-

ders zou het te uitgebreid worden.  

Kerkelijk gezag 

De kerk van voor de reformatie stond onder het gezag van de paus. In die tijd 

was er een strikte scheiding tussen geestelijken en leken. De geestelijken wa-

ren er in allerlei rangen en standen, van paus tot priester en van bisschop tot 

monnik. Zij waren onderwezen in het Latijn, de taal van de kerk. Zodoende 

hadden zij de macht over de uitleg van de Bijbel en de gewone burger had 

zich naar deze uitleg te voegen.  

Luther was wars van die strikte scheiding tussen de geestelijke en wereldlijke 

stand. Hij wilde dat niet alleen de geestelijken de Bijbel konden begrijpen, 

maar iedereen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, dat we geen Bijbel in 

onze eigen taal hebben. Luther kon zich dat ook niet voorstellen en vandaar 

ging hij de Bijbel vertalen naar zijn moedertaal, het Duits.  

Wanneer de Bijbel alleen voorbehouden is aan de geestelijke macht en alleen 

zij de Bijbel kunnen begrijpen, dan is de uitleg van de geestelijke macht niet 

controleerbaar. Stel je eens voor dat de dominee op zondag alleen maar in het 

Latijn zou preken. Dan weet je niet wat hij die zondag heeft verkondigd en is 

het dus ook niet te controleren of het een Bijbelse boodschap was. Dat was 

de situatie voor de Reformatie. De geestelijke stand had de macht over de 
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uitleg van het Woord. En de leek had zich hier naar te voegen, hij wist niet 

beter. 

Dragers van het Woord 

Luther wilde het Woord weer aan de man brengen. Dat zorgde er allereerst 

voor dat elke gelovige de verkondiging van het Woord kon toetsen aan het 

Woord zelf. Als een dominee iets zegt, is het nog niet waar omdat hij domi-

nee is. Het moet altijd getoetst worden aan de Schrift. Die verantwoordelijk-

heid ligt in onze tijd niet alleen bij de kerkenraad, maar bij elk gemeentelid. 

Niemand mag over de uitleg van de Bijbel heersen, maar die uitleg moet al-

tijd toetsbaar zijn aan de Schrift.  

Daarnaast betekent dat ook dat ieder gemeentelid het Woord en de verkondi-

ging ervan moet kunnen begrijpen. Geen Latijn meer dus, maar hedendaagse 

taal. Dat zorgt er ook voor dat elke gelovige het Woord van God kan uitdra-

gen. We moeten het Woord verkondigen in de wereld. Als gelovige ben je 

drager van het Woord en heb je een goed woord voor de wereld. Dat heet dus 

het ambt aller gelovigen. Niet alleen de dominee of de kerkenraad moet het 

verkondigen, maar elke gelovige. En de verkondiging vindt niet alleen plaats 

vanaf de kansel in de kerk, maar overal in de wereld.  

Praktijk 

Wat betekent dit voor ons? Dat wij belijders en getuigen moeten zijn van dit 

Woord. Dat is onze taak als gelovige. Of beter gezegd: dat is het ambt dat we 

als gelovige ontvangen hebben. We staan niet boven het Woord, we weten 

het niet beter dan de Bijbel, maar we staan eronder, we voegen ons ernaar en 

we luisteren ernaar. En vanuit die gelovige houding willen we er ook van 

gaan getuigen. Getuigen van de vrijheid die we zelf gevonden hebben door 

de Schriften. Getuigen van een genadige God. Getuigen van een God die uit 

is op ons behoud. Wanneer wij er door geraakt zijn, dan willen we toch dat 

anderen hier ook mee in aanraking komen? 

Getuigen is niet dat we de mensen op ons eigen goede geloof wijzen. Dat is 

immers vaak een niet al te best getuigenis. Maar getuigen doen we van God 

die in Zijn Zoon Jezus Christus uit is op het behoud van zondaren. Dat 

Woord willen we toch aan iedereen kwijt? Laten we dan ons ambt oppakken 

en het Woord van God uitdragen door te laten zien dat het goed is om de 

Heere lief te hebben. Daar ging het in de Reformatie om, daar gaat het nog 

steeds om.    
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Hij ziet ook mij 
 
Waarom zou ik ontmoedigd zijn 

en in de schaduw leven. 

Waarom mij eenzaam voelen, 

nu Gods liefde me is gegeven 

en ik aan Jezus toebehoor? 

Hij is mij steeds nabij: 

Zijn oog is op de musjes  

en 'k weet: Hij ziet ook mij. 

 

"Laat nimmer zijn uw hart ontrust," 

zo spreekt Zijn stem vol liefde. 

En, rustend op Zijn Woord van trouw, 

zeg 'k Hem al wat mij griefde; 

Al kan ik slechts een stapje zien, 

mijn Leidsman blijft steeds Hij: 

Zijn oog is op de musjes 

en 'k weet: Hij ziet ook mij. 

 

En word ik op de proef gesteld, 

als wolken mij omringen, 

als alle hoop verdwenen lijkt 

en ik niet meer kan zingen, 

dan ga ik steeds weer naar mijn Heer; 

van zorg maakt Hij mij vrij. 

Zijn oog is op de musjes en 'k weet: 

Hij ziet ook mij. 

 
Uit het Engels van F.D. Martin 
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Verenigingen 

Vrouwenvereniging ‘Liefde vindt werk’ 

Voor onze vereniging is ook aangebroken een nieuw seizoen. 
Wij willen u daarom laten weten wat wij alzo doen, 
op de woensdagavonden en daar omheen. 
Om de twee weken komen wij bijeen. 
We bespreken de Bijbelstudie, naar aanleiding hiervan komen wat vragen op 
tafel, raken in gesprek en leren van elkaar. 
 
Er wordt koffie geschonken, met wat lekkers er bij. 
Na de koffie wordt er gehandwerkt met naald en draad,  
er worden nog wat mededelingen van huishoudelijke aard gedaan. 
Dan wordt er afgesloten met dankgebed en halftien huiswaarts gegaan. 
 
Met de jaarmarkt in mei zijn wij ook van de partij. 
In november is onze verkoopdag in Vita Nova met voor elk wat wils te koop. 
De opbrengst is voor een goed doel. 
Dan is er nog het uitje aan het begin van ons seizoen  
heel gezellig met elkaar omdat te doen. 
 
Kerst en Pasen vieren wij samen met de andere verenigingen. 
Nu weet u wat wij allemaal doen  
en bent u van harte welkom in het nieuwe seizoen. 
Maar in dat alles staat Gods Woord boven aan  
want zonder Zijn hulp en zegen zal het niet gaan. 
 
 

Mannenvereniging Nathanaël 

De mannenvereniging gaat dit seizoen beginnen op D.V. woensdag 28 sep-
tember. Voor de komende winter hebben we gekozen voor de Bijbelstudies 
van ds. E. de Mots over de boeken Nahum en Habakuk uit de Hervormde 
Vaan. 
In principe vergaderen we om de twee weken om beurten in de consistorieka-
mer van Sommelsdijk en De Hoeksteen in Middelharnis. De eerste avond 
beginnen we in De Hoeksteen, de aanvangstijd is 19:45 uur. 
 
We hopen ieder weer te mogen ontmoeten en nieuwe leden zijn hartelijk wel-
kom. 
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Vrouwen rond de Bijbel 

 
 
 

Geloof, samen, Bijbelstudie, gezelligheid, bidden, christen, vrouw, zingen: 
Zijn dit woorden die jou aanspreken? 
Kom dan eens naar Vrouwen rond de Bijbel! 
 
Vrouwen van allerlei leeftijden komen ongeveer 10 keer per seizoen bij el-
kaar op donderdagavond. We beginnen om 19.45 uur en sluiten de avond af 
om 21.45 uur. 

 
Komend seizoen gaan we de Bijbelstudies uit 
het boek Esther behandelen. Dit jaar zijn de 
Bijbelstudies geschreven door onze eigen pre-
dikant, ds. Breugem. We bereiden thuis de Bij-
belstudie voor aan de hand van De Hervormde 
Vrouw. Op de avond zelf wordt er een korte 
inleiding gehouden. Daarna vormen we kleine-
re groepjes, om met elkaar verder na te denken 

over het gedeelte. Wat betekent het wat er staat? Wat zegt God hierin tegen 
ons? Hoe geven we Hem de eer? Wat betekent dit voor mijn dagelijks leven? 
 
We willen het seizoen starten op D.V. 29 september met een thema-avond 
over Esther. Het thema wordt uitgewerkt op een bezinnende, creatieve en 
ontspannende manier.  
 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Vrouwen rond de Bijbel werd opgericht, 
een jubileum dus! Uiteraard willen we dit met jullie vieren. Meer informatie 
hierover volgt nog.  
 
Alle data voor het seizoen worden op de website vermeld en komen iedere 
keer in de Zaaier te staan. Wil je de uitnodiging met planning ontvangen? 
Laat het even weten via onderstaand adres! 
 
We hopen dat we, net als voorgaande jaren, een fijn en leerzaam seizoen mo-
gen hebben en kijken uit naar jouw komst: welkom! 
 
Contact: vrouwenronddebijbel@gmail.com 
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Hoi! 

 

 Zin om in een open sfeer over de Bijbel na te denken? Welkom op dins-

dagmorgen  ongeveer 1 keer per 5 a 6 weken in Vita Nova op de open 

Bijbelstudiegroep voor vrouwen Eunice.  

Iedereen is welkom!  

We bereiden ons voor, 1 of meerdere dames samen doen dat iets grondi-

ger.. en dan gaan we samen nadenken over wat  

 het ons (nu) te zeggen heeft. We behandelen de Filippenzen brief. 

We zingen, doen een bakkie met wat lekkers erbij en   

  leren in een open, gezellige sfeer, veel van elkaar.  

Kom het ervaren! 

 We beginnen om half 10 (inloop vanaf kwart over 9) en stoppen half 12  

 (uitloop tot kwart voor 12.. ) Oppas voor de kinderen is aanwezig. 

 Data van dit seizoen: 

 Dinsdag 4 oktober, 15 november, 13 december 2016 (Kerst) ,  

10 januari, 14 februari, 28 maart, 9 mei 2017 (Spreekster). 

  

 Welkom! Neem gerust ook je zus, vriendin, buurvrouw mee.. 

  

 Meer informatie? Mail naar cabreugem@solcon.nl of bel 0187482391 
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The Marriage Course 
 
Nadat de vraag gesteld was of er iets 
voor getrouwde stellen georganiseerd 
kon worden is na overleg, denken en 
bidden het idee ontstaan om The 
Marriage Course te organiseren. The 
Marriage Course is voor stellen die 
willen investeren in hun relatie.  
 

De cursus bestaat uit 7 avonden waarbij onderwerpen aan bod komen waar 

ieder stel mee te maken krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar 

of meer dan dertig jaar getrouwd bent.  

The Marriage Course is gebaseerd op Bijbelse principes. 

 

In de periode van maart tot en met juni heeft de cursus plaatsgevonden. We 

konden hiervoor terecht in de sfeervolle locatie van Xsarus. Tien echtparen 

hebben deelgenomen aan deze cursus en waren allemaal erg enthousiast. 

Meerdere avonden werd er begonnen met een maaltijd. Een moment om even 

tot rust te komen van alle dagelijkse bezigheden en een moment om ontspan-

nen samen te zijn. Want ook al waren er tien echtparen, de avonden werden 

echt als echtpaar gevolgd. Er werd dus gezellig als stel gegeten en ook de 

verdere avond zaten de echtparen ieder aan een tafel. Een echte investering in 

elkaar dus. Vele onderwerpen zijn ter sprake gekomen en uitgediept onder 

het genot van een hapje en drankje. Meerdere malen is uitgesproken dat het 

écht als een avondje uit ervaren werd.  

 

Tijdens de avonden is er gebruik gemaakt van de DVD die gemaakt is door 

Nicky en Sila Lee; de oprichters van The Marriage Course. Het inhoudelijke 

stuk is geleid door Ruud en Wouke Kraaijeveld uit Dirksland. Zij hebben al 

meerdere cursussen gegeven en reageerden erg enthousiast toen de vraag 

werd gesteld of zij dat ook wilden gaan door voor onze gemeente. Naast de 

DVD en hun inbreng was er veel ruimte voor interactie tussen de partners. 

Daarbij werd ook echt duidelijk dat deze cursus niet in groepsverband ge-

volgd wordt, maar echt samen.  

Aan de hand van een werkboek zijn heel wat uiteenlopende opdrachten aan 

bod gekomen. Soms in de vorm van een vraag, maar soms ook in de vorm 

van een doe-opdracht. Ook werd er na iedere avond ‘huiswerk’ meegegeven. 

Daardoor werd door meerdere stellen aangegeven dat hen dat hielp om echt 

tijd voor elkaar vrij te maken. Het is zo makkelijk om vooral met allerlei be-
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zigheden de tijd te vullen en met vele andere mensen af te spreken. Maar hier 

werd duidelijk dat het zeer waardevol is om juist tijd met elkaar door te bren-

gen. Dat dat écht de relatie versterkt en de omgang met elkaar positief beïn-

vloed.  

 

Onderstaand stukje is geschreven door een echtpaar wat heeft deelgenomen 

aan de cursus: 

We kijken terug op hele fijne opbouwende avonden. 

Heerlijk een paar uur tijd voor elkaar met materiaal waar we echt de diepte 

mee in moesten. 

Na deze avonden merken we echt dat we elkaar beter begrijpen. Vooral de 

avonden over communicatie en familie vonden we praktisch en hebben we 

veel van geleerd. 

Het mooie aan de marriage course is dat je echt met z'n tweeën bezig bent. 

Het was voor ons best een drempel om deze cursus met allemaal "bekenden" 

te gaan doen. Deze drempel was echter helemaal niet nodig. Er werd heel 

erg gelet op de privacy van de stellen. Dat vonden we erg fijn. 

Het samen eten was na een drukke werkdag heel ontspannend. Lianne maak-

te hier elke keer weer een feestje van. 

Ruud en Wouke hadden deze avonden de leiding. Dat deden ze met veel hu-

mor en bijzonder integer. 

Kortom: echt een avondje uit, maar dan wel met een diepere inhoud! Wij ra-

den iedereen aan (kort of lang getrouwd) om deze cursus eens samen te doen. 

Het is echt verdiepend voor je relatie. 

 

Omdat deze cursus als zeer positief ervaren is, waarbij de meerwaarde voor 

het huwelijk duidelijk naar voren is gekomen, wordt nu gekeken of er na het 

winterseizoen nogmaals een cursus georganiseerd zal worden en in welke 

vorm (gemeentebreed of eilandelijk). Ook omdat er al meerdere vragen hier-

voor zijn gekomen. Nadat deze cursus nu heeft plaatsgevonden lijkt het voor 

anderen ook steeds meer duidelijk te worden dat dit geen therapie is, maar dat 

het echt gaat om het huwelijk te versterken, om met elkaar te bouwen en écht 

tijd voor elkaar vrij te maken. Omdat een huwelijk dat waard is!  

 

Hartelijke groet, 

ook namens Ruud en Wouke Kraaijeveld, 

Lianne Kooijman 
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Kerkrentmeesters 

De jaarrekening 2015 is door onze accountant beoordeeld en in orde bevon-
den. In het overzicht hieronder laten wij u in beknopte vorm het resultaat 
zien. Wat opvalt is dat het negatieve resultaat van 2014 in 2015 is omgebo-
gen tot een positief saldo. Dat is mogelijk geworden doordat u als gemeente 
méér bent gaan geven. U kunt zien dat de collecten, giften en de vrijwillige 
bijdrage hoger zijn dan in 2014. Wij willen u dan ook hartelijk bedanken 
voor uw inzet. Verder waren er weer inkomsten uit verhuur van de pastorie 
aan de Grutto. Dat alles was echter niet voldoende om tot een positief resul-
taat te komen. Daarom moest worden bezuinigd op het pastoraat. Het resul-
taat van 2015 stemt tot dankbaarheid dat we dit als gemeente konden berei-
ken. Als we een prognose maken voor de toekomst moeten we er op dit mo-
ment rekening mee houden dat de pastorie aan de Grutto eind van dit jaar 
weer leeg staat. De huidige bewoners hebben namelijk een woning gekocht. 
Tijdelijke  verhuur van de pastorie moet gezien worden als een extraatje. In 
principe moeten we als kerkelijke gemeente alle lasten kunnen betalen uit de 
normale inkomsten van collecten, giften en vrijwillige bijdrage. Dat betekent 
dat uw betrokkenheid hard nodig blijft. We rekenen graag op u! 

Beknopte Jaarrekening 2015 REK BEGR REK 
 2015 2015 2014 

BATEN € € € 
opbrengst onroerende zaken 8.330 10.490 2.337 
collecten en giften 79.537 76.750 73.868 
vrijwillige bijdrage 107.735 106.000 103.502 
solidariteitskas 3.820 4.000 3.910 
rente 6.491 6.665 5.327 
overige opbrengsten 4.875 6.500 13.832 
nadelig saldo 0 14.220 24.297 

 210.788 224.625 227.073 

    
LASTEN    
kerkgebouw (excl. afschrijving) 11.696 15.600 14.919 
pastorieën   (excl. afschrijving) 2.204 7.200 7.823 
pastoraat 121.687 133.350 134.746 
kerkdiensten en catechese 3.846 3.875 4.904 
verplichte bijdragen andere organen 17.417 17.700 17.659 
salarissen en vergoedingen 14.470 15.000 14.417 
beheer en administratie 17.456 15.400 16.105 
dotaties voorzieningen 16.500 16.500 16.500 
voordelig saldo 5.512 0 0 

 210.788 224.625 227.073 
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Mutaties 

De volgende gemeenteleden zijn de afgelopen maanden in ons dorp komen 
wonen of zijn binnen ons dorp verhuisd of hebben ons dorp verlaten. 
 
Nieuw ingekomen: 
Dhr. S. Koedoot, Langeweg 47,  3245KE (Leiden) 
Dhr. W.J. Huizer, Bekadeweg 32, 3245LL (Den Bommel) 
Mw.  M.J. Abrahamse, Jacob Banestraat 8, 3245AJ (Oude Tonge) 
Mw. L. van de Velde, Vink 17, 3245TV (Sint Philipsland) 
Dhr. J. Koningswoud, Hyacintenstraat 15, 3245CM (Stad a/h Haringvliet) 
Dhr. M.A. van der Groef, Pimpelmees 44, 3245TW (Vlissingen) 
Fam. Van der Kroon-Smit, Sperwer 81, 3245VP (Dirksland) 
Mw. C.M. de Gast, Joost van den Vondellaan 11, 3245RA (Rotterdam) 
Mw. M.C. de Jong, Stoofhoek 27, 3245 XR (Stad a/h Haringvliet) 
 
Verhuisd: 
Mw. M.K. Polder-Hogchem, van Sperwer 81 naar Sperwer 303, 3245VP 
Mw. B.M. Knape, van Van Aerssenstraat 16 naar Dorpsweg 4, 3245VC 
Fam. Quist-van der Valk, van Burg. Mijslaan 13 Middelharnis, naar  
Sperwer 299, 3245VP 
Fam. Struik-van Nimwegen, van Hortensia 1/Dorpsweg 63 naar  
Reiger 10, 3245TL 
Fam. Slegh-van Giessen, van Oud Kraaijerdijk 12 naar Groene Zoom 91, 
3245CH 
Dhr. C. van Antwerpen, van Koolmees 9 naar Sperwer 497, 3245VK 
 
Vertrokken: 
Dhr. A.J.L. de Korte, Willem Bilderdijkstraat 5 (Middelharnis) 
Mw. N. Nieuwenhuizen, Reiger 39 (Middelharnis) 
Mw. A. van Hunnik, Langeweg 123 (Zwijndrecht) 
Mw. K. van Zielst-van Dijk, De Wurft 8 (Dirksland) 
Dhr. J.J. Kamp, Klampenmeet 1 (Eerbeek) 
Fam. Toonen-Bel, Joost van den Vondellaan 92 (Dirksland) 
Dhr. E.C. Bakker, Kluut 9 (Utrecht) 
 
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen 
voelen in hun nieuwe woning en in onze kerkelijke gemeente. Ook degenen 
die naar elders verhuisd zijn wensen wij een goede tijd toe. Bovenal wensen 
wij hen Gods zegen toe met de bede van koning Salomo uit 1 Koningen 
8:29a:” Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis”  
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Langs deze weg willen wij iedereen 
hartelijk bedanken voor het medele-
ven tijdens het zo onverwachtse korte 
ziekbed en overlijden van onze vader, 
schoonvader en opa. 
Het heeft ons goed gedaan. 
Robert-Jan en Anja Bakker en kin-
deren. 
 
Met vr.gr. Anja bakker 

Bedankt Beste (oud) gemeenteleden,  
 
Voor de vele kaarten en andere atten-
ties die wij mochten ontvangen voor 
ons huwelijk op 8 april,  
willen we een ieder hartelijk dank 
zeggen.   
Het was hartverwarmend om zoveel 
mee leven uit de gemeente  te mogen 
ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Alexander en Gertrude Brouwer- vd 
Welle, Troelstrastraat 17  
Moordrecht 

DANKBETUIGING 
 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten 
en andere blijken van belangstelling 
na mijn schouderoperatie.  
Zoveel medeleven vanuit de gemeente 
heeft mij erg goed gedaan.  
Nogmaals, ook namens Nely, heel 
veel dank! 
 
Jaap Jordaan, Binnenweg 16 

Dankbetuiging. 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor 
het medeleven tijdens mijn ziekenhuis 
opname en bij mijn thuiskomst. Het 
was weer hartverwarmend, zoveel 
reactie. 
Bovenal dank ik God die mij heeft 
ondersteunt met zijn liefde. 
 
Ook namens de (klein)-kinderen be-
dankt. 
Annie van den Boogert-Joppe  

 
In dankbaarheid zie ik terug op de 
vele kaarten en woorden van bemoe-
diging die ik voor en na mijn operatie 
op 11 aug. jl. mocht ontvangen. 
Bovenal dank ik God dat Hij mij voor 
allen die mij dierbaar zijn heeft willen 
sparen. 
 
S.G.A. Wesdorp-Keijzer, 
Tureluur 13 

Beste gemeenteleden. 
 
Middels deze Ichthus wil ik u alle-
maal heel erg bedanken voor de vele 
kaarten, telefoontjes en bezoeken die 
ik heb gekregen in de periode die ach-
ter mij ligt.  
Eerst de operatie en daarna de chemo-
kuur was best zwaar maar heb ik goed 
doorstaan.   
Ik wil bovenal dank brengen aan God 
die mij tot hier heeft geholpen. Mede 
namens Wim zeg ik u nogmaals harte-
lijk dank. 
 
Willie Faasse. 
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Wijkindeling Kerkenraad 
 
Wijk 1: Ouderling A.C. Kooijman – diaken L. van den Boogert 

A.M. de Jongstraat, Aagje Dekenstraat, Antoon Coolenstraat, Betje Wolffstraat, Fre-

derik van Eedenstraat, Havenkom, Herman de Manstraat, Isaac da Costastraat, 

Jacbob Catsstraat, Joost van den Vondellaan, Kaai, Marnix Gijsenstraat, Muus Ja-

cobsepad, Nicolaas Beetsstraat, Oostdijk, Oost-Krakeelstraat, P.C> Hoofdstraat, 

Roemer Vischerstraat, Sommelsdijkse Haven, Van Gorkumdwarsstraat, Van Gor-

kumstraat , Voorstraat, Willem Bilderdijkstraat. 

Wijk 2: Ouderling M.T.J. Guijt – diaken F.J. Koole 

1e Dijkdwarsstraat, 2e Dijkdwarsstraat, Dijkstraat, Hofplein, Hofstraat, Kreekstraat, 

Molenlaan, Oudelandsedijk, Polderstraat, Westdijk, Westelijke Achterweg, Wolde-

maanstraat, gemeenteleden die in de naburige dorpen wonen. 

Wijk 3: Ouderling J. Meelaard – diaken C.E. Struik 

Binnenweg, De Wurft, Dijkershof, Dorpsweg 1-45, Dubbele Ring, Enkele Ring, 

Kerkstraat, Marktveld, Oostelijke Achterweg, Oost-Indische Hoek, Oranjestraat, Sint 

Joris Doelstraat, Sint Sebastiaan Doelstraat, Weeshuisstraat, De Klaver, Koornlust, 

Vlasakker, Olympiaweg 

Wijk 4: Ouderling D. Buskoop – diaken A.M.E. van Vianen 

Anjerstaat, Azaleastraat, Gladiolenstraat, Goudsbloemplein, Goudsbloemstraat, 

Groene Zoom, Hyacintenstraat, Jacob Banestraat, Kortwegje, Langeweg, Ringstraat, 

Schoolpad, Sint Nicolaasdreef, Tuinstraat, Van Aerssenstraat, Violierstraat, Wevers-

hoek 

Wijk 5: Ouderling H.A. van Holten – diaken F.J. Koole 

Koninginnelaan, A.J. de Graaffstraat, Dominee Montijnstraat, Hobius de Krijgerlaan, 

Joos Jansestraat, Prinsesselaan, Stoofhoek,(excl. Refugium) 

Wijk 6: Ouderling C. Struijk – diaken D.J. Struijk 

Dorpsweg 47-93, Fazantstraat, Grutto, Kluut, Leeuwerikstraat, Meerkoet, Nagtegaal-

straat, Patrijsstraat, Pluvier, Reiger, Rozenlaan, Scholekster, Tureluur, Zwaluwstraat. 

Wijk 7: Ouderling A.E. Willemsen – diaken D.J. Struijk 

Halsjuk, Karekiet, Klampenmeet, Koolmees, Lijster, Merel, Nachtijs, Pimpelmeer, 

Teenhoek, Tuinfluiter, Vink, Polders rond Sommelsdijk. 

Wijk 8: Ouderling: C.A.L. Leijdens – diaken M.K. Wessels 

Specht, Sperwer, (incl. Nieuw-Rijsenburg), refugium. 
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Dion Struijk Voorzitter Diaconie 
Voorzitter Fundatie Jacob Bane 
Lid moderamen kerkenraad 
Afvaardiging naar de classis 
Coördinatie/beheer kerkradio 
 

Martijn van Vianen Penningmeester Diaconie 
Penningmeester Fundatie Jacob Bane 
Administratief beheer hoven en landerijen 
Lid St. Bijz. buitengewoon onderwijs 
 

Frank-Jan Koole Secretaris Diaconie 
Careyn (Thuiszorg) 
Lid Fundatie Jacob Bane 
Coördinatie vrijwilligerswerk 
Contactpersoon kerkauto’s 
 

Kees Struik Contact Prot. Chr. Woonvoorz. (Sjaloomzorg) 
Lid commissie De Zaaier 
Lid identiteitsraad v. Weel Bethesda ziekenhuis 
SAGE 
Kerstattenties bejaarden/zieken (okt.-dec.) 
 

Ries Wessels Lid identiteitsraad Nieuw Rijsenburgh 
Lid commissie van bijstand HDG 
Lid interkerkelijk samenw. verband Diaconieën 
 

Leen van den Boogert Jeugddiaken 
Penningmeester Jeugdraad 
Lid werkgroep veldwerker 
Lid redactie Ichthus 
Voorlichting (Zaaier, Ichthus en Website) 
Contact Vakantieweken gehandicapten 
 

De administratie van de diaconie, fundatie Jacob Bane en kerkradio wordt 
verzorgd door kerkrentmeester J.J.P. Kamp 
 
Graag staan we voor u klaar als u diaconale hulp, van welke aard dan ook, 
nodig heeft. Als u iemand kent die, naar uw mening, hulp nodig heeft dan 
willen wij u vragen ons hiervan op de hoogte te brengen. 

Taakverdeling Diaconie 
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Bejaardenmiddagen 
 

Voor de bejaarden en alleenstaanden uit onze gemeente worden in de maan-

den september - april bejaardenmiddagen georganiseerd. Deze worden ge-

middeld eenmaal per maand gehouden op woensdagmiddag van 14.30 tot 

17.00 uur in Vita Nova. Soms wordt samengewerkt met de hervormde Ge-

meente van Middelharnis. 

 

Wat doet men op zo’n middag? Er wordt een meditatie gehouden, terwijl na 

de pauze een onderwerp wordt behandeld, al dan niet met dia's. Verder vor-

men deze middagen een goede gelegenheid tot versterking van de onderlinge 

band en het contact met elkaar.  

 

In de maand december wordt de kerstmiddag afgesloten met een broodmaal-

tijd. In de maand mei houden wij het jaarlijkse reisje met ouderen en alleen-

staanden uit onze gemeente. 

 

Het organiserend comité bestaat uit: 

 
 

Wilt u vervoer naar en van ‘Vita Nova’ stelt u zich dan vroegtijdig in verbin-

ding met de heer Jordaan? 

J.Jordaan Koninginnelaan 42 484310 

Mw. N.S.Jordaan-Doorn Koninginnelaan 42 484310 

Mw. E.Verweij A.J.de Graaffstraat 1 485278 
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De wederkomst 
 
In 't veld hoor ik het ruisen van de bomen 

Nog scheem'rig is de stal, het licht is al gedoofd 

Zovele jaren reeds geleden dat Hij is gekomen 

Wie is er nog die in deez' nacht gelooft? 

Toch zal Hij eens als in de nacht verschijnen 

Misschien in 't stille veld waar 't vuur verging tot as 

Een kleine herder brengt de boodschap aan de zijnen 

omdat het Kind voor hen geboren was. 

 

Het veld zal niet meer stil zijn in haar dromen 

Want zingen zullen zij die ons zijn voorgegaan 

Uit vreemde landen zullen wijzen met geschenken komen 

Zijn zij de eersten, die van verre staan? 

 

Als Beth'lem zwijgt wie zijn het die verwachten 

De engelenzang klinkt door op adem van Gods wind 

Bazuinen zullen klinken met hernieuwde krachten 

voor wie geloven in de almacht van Het Kind. 

 

Uit: "Geef mij Uw hand" 
Van: Janny Alberts-Hofman 
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Contacten 

Predikant Ds. J.C. Breugem 

Prop. H. Boele 
Koninginnelaan 24 

Touwbaan 12, Alblasser-
dam 

0187 482391 

06 30562496 

Ouderlingen 
  
  
  
  
  
  
 

Scriba 

D. Buskoop 
M.T.J. Guijt 
H.A. van Holten 
A.C. Kooijman 
C.A.L. Leijdens 
J. Melaard 

J. Mierop 
C.J. Robijn 
J.M. van Spronsen 
C. Struijk 
A.E. Willemsen 

Klampenmeet 42 
Tureluur 3 
Rijzenburgseweg 7 
Klampenmeet 33 
Groene Zoom 58 
Teenhoek 19 

Lijster 26 
Fazantstraat 48 
Klampenmeet 7 
Pluvier 40 
Joost vd Vondellaan 28 

0187 483861 
0187 484882 
0187 470880 
0187 480910 
0187 602397 
0187 611715 

0187 485264 
0187 486298 
0187 470174 
0187 484845 
0187 484525 

Ouderlingen-

Kerkrentmeester 
A. van Alphen 
A.J. Lugtenburg 
J.C. van der Welle 

Kluut 12 
Joost vd Vondellaan 58 
Merel 11 

0187 482197 
0187 484406 
0187 486787 

Kerk- 
rentmeesters 

J.J.P. Kamp 
W.C. de Ronde 

Klampenmeet 1 
Kaai 37-39 

0187 486137 
0187 489802 

Diakenen 
  
  

L. van den Boogert 
J.G.F.J. Koole 
C.E. Struik 
D.J. Struijk 
A.M.E. van Vianen 
M.K. Wessels 

W. Bilderdijkstraat 11 
Singelkade 92, Mh 
Hortensia 1, Dl 
Zwaluwstraat 6 
Kluut 27 
H. Heijermanssingel 108 

0187 489712 
0187 485595  
0187  601168 
0187 478310 
0187 489249 
0187 484909  

Administratie J.J.P. Kamp Klampenmeet 1 0187 486137 

Organisten A. van der Beek 
P. Kieviet 
C. Struijk 

Meerkoet 5 
Rubensplein 64 
Fazantstraat 6 

0187 482428 
0187 486319 
0187 483874 

Kosters Joh. Joppe 
J. Kieviet 
J. Knape 
D. Struijk 
L. Wielhouwer 

Klampenmeet 34 
Goudsbloemstraat 5 
Groene Zoom 78 
Rembrandtlaan 21, Mh 
Groene Zoom 10 

0187 483659 
0187 486772 
0187 484956 
0187 664687 
0187 483766 

Kerkelijk 
Bureau 

E. Visser-Landzaad Nicolaas Beetsstraat 3 0187 480060 



 

 

 Algemene Informatie 

  

 Verenigingsgebouw ‘Vita Nova’  tel. 0187-482510 

 Van Aerssenstraat 5 

 Beheerder: P. van Alphen, Kortewegje 9 tel. 0187-482285/ 06-13390246 

 E-mail: p.vanalphen@csgpm.nl 

 

 Collectebonnen: J.C. v.d. Welle, Merel 11 tel. 0187-486787 

 elke 1e woensdag van de maand 

 openingstijden: 9:30 - 11:30 en 19:30 - 20:30 

 

 CD kerkdiensten: W. Faasse, de Wurft 28 tel. 0187-470268 

 bijzondere diensten voor betrokkenen gratis 

 overige diensten of extra exemplaren: 3,00 euro per stuk 

 

 Redactie website: J. van der Valk  tel. 0187-486794 

 

 
 Kerkvoogdij  NL94 RABO 0342 0521 79  

    NL75 INGB 0000 6224 77 

 
 Diaconie  NL89 RABO 0342 0607 08 

 website: www.hervormdsommelsdijk.nl 


